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1. Wat maakt het verschil? 

Enthousiasme is volgens Wikipedia “een gemoedstoestand waarbij men 

zich levendig en uitgelaten gedraagt en een grote geestdrift en motivatie 

voor iets of iemand vertoont”.  

De grote vraag is: hoe komt een mens in zo’n gemoedstoestand?  

Het woord ‘enthousiasme’ is afkomstig uit het Grieks en wanneer we 

dat zorgvuldig ontleden, ontdekken we daarmee ook het geheim. Je 

moest eens weten wat de Bijbel allemaal over enthousiasme te melden 

heeft …! Maar laten we het begrip ‘enthousiasme’ eerst wat nader onder 

de loep nemen.  

We gebruiken het woord ‘enthousiast’ vaak om een gemoedstoestand te 

duiden, zoals: levendig, uitgelaten of gemotiveerd. Dat zijn enkele 

facetten van enthousiasme. Er zijn ook woorden die er min of meer mee 

overeenkomen of die we ter vervanging voor het woord gebruiken: 

Geestdrift of bruisen 

Denk maar aan champagne, dat bruisende. De kracht die binnenin een 

fles zit en die er, als je de kurk eraf haalt, uitkomt. Daarmee kun je 

‘geestdrift’ vergelijken: het moet naar buiten. 

Geïnspireerd worden (spirit = geest) 

Het woord ‘inspireren’ betekent letterlijk inademen. Het ‘inademen’ 

van ideeën, energie en passie, wat tot actie aanzet. Je bent ergens vól 

van en wat gebeurt er? Als het hart ergens vol van is, dan loopt de mond 

ervan over. 

Elan is ook zo’n woord wat we daaraan koppelen.  

Of vurig, gepassioneerd.  

Enthousiasme werkt aanstekelijk. Hoe komt het bijvoorbeeld dat 

leerlingen voor een bepaald vak kiezen? Dat wordt vaak herleid tot een 



6 

 

docent die over dat betreffende vak enthousiast, met passie, sprak. Dan 

wordt het overgebracht op de ander. 

Je kunt iets zonder enthousiasme doen en dan is het middelmatig. Maar 

wat het verschil maakt is enthousiasme, dat maakt iets voortreffelijk. 

Weet je waar je bijvoorbeeld moet gaan eten? Bij iemand die met 

enthousiasme kookt. Want geheid, zo iemand is daar goed in. Een 

chauffeur met passie voor zijn beroep, is een betere chauffeur dan een 

chauffeur zonder passie. En dat geldt voor elke positie in het leven. 
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2. Geen andere God dan Eén  

Nu gaan we wat dieper. Het woord enthousiast is een Grieks woord en 

is in tweeën onder te verdelen: ‘en’ en ‘thousiasme’. Dat is afgeleid van 

twee woorden namelijk: en en theos.  

‘En’ is een voorzetsel. We hebben talloze woorden die in het Nederlands 

eveneens beginnen met ‘en’. Maar dat komt uit het Grieks en betekent 

gewoon ‘in’.  

Het woord ‘theos’ kennen we van de woorden: theologie, theosofie en 

dergelijke begrippen. Theos is het Griekse woord voor ‘God’. 

Enthousiasme betekent van origine ‘in God zijn’ of ‘in de Godheid zijn’. 

Nu gaan we nog wat dieper, want het woord ‘God’ is nog wat vaag.  

Het woord Theos is afgeleid van het werkwoord ‘plaatsen’ (‘stellen’ of 

‘schikken’). De uitgang -os wil zeggen: ‘iemand die plaatst’, een 

plaatser. Dat geeft meer precisie en betekenis: God is maar niet zomaar 

een Opperwezen. Nee, Hij is Degene die de dingen neerzet: de Plaatser. 

Het woord ‘plaatser’ is een algemeen begrip, in de Bijbel is dat ook zo. 

In de Hebreeuwse taal werden bijvoorbeeld rechters en koningen bij 

gelegenheid “goden” (plaatsers) genoemd. Maar in de Griekse taal 

wordt een zelfstandig naamwoord met regelmaat voorafgegaan aan een 

bepalend lidwoord en dat maakt het nog weer zoveel anders, want dan 

hebben we het over “de God”.  

En nu zijn we waar we wezen moeten. Als we het hebben over de God, 

dan hebben we het over Degene die alles een plaats geeft. Hij is de 

Beschikker en dat is wat God GOD maakt.  

Paulus geeft aan in de eerste Korinthe-brief: 

1Korinthe 8 
4 … wij weten dat er geen afgod in de wereld is 

 en dat er geen andere God is dan Eén. 
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 5 Want ook al zijn er zogenaamde goden, 

 hetzij in de hemel, hetzij op de aarde, 

 zoals er vele goden en vele heren inderdaad zijn, 

 6 voor ons nochtans is er één God, de Vader, 

 vanuit Wie het al is en wij tot Hem. 

 En één Heer, Jezus Christus, 

 door wie het al is en wij door Hem. 
 7 Maar niet in allen is die kennis. 
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3. God geeft alles 

Nu gaan we naar Handelingen 17. Daar is Paulus in Athene.  

Hij ging op de Areopagus – een heuvel ten noordwesten van de 

Akropolis en tevens de naam van de hoogste rechtbank die er was 

gevestigd – een toespraak houden. Hij was daar in een filosofische 

setting, waar men geen enkele connectie en affiniteit had met de Bijbel. 

Zij hadden een totaal andere denkwereld. 

Paulus had veel afgodsbeelden gezien in het Pantheon, een tempel die 

gewijd was aan alle goden. Maar op een gegeven ogenblik was hij tegen 

een lege sokkel aangelopen. Hij zag een voetstuk met daaronder de 

inscriptie “aan de onbekende God”. 

En nu zegt hij: “Ik kom jullie vertellen over die onbekende God.  

Want de God die jullie niet kennen, ken ik wel.” En wat blijkt? Dat die 

‘onbekende God’ de God is: de Enige échte. Want uiteindelijk is het zo: 

er is of één God, of er is géén God. 

Handelingen 17 
24 De God Die de wereld maakte (...) 
25 … wordt ook niet 

door menselijke handen behandeld, 

alsof Hij iets behoevend is. 

Hijzelf geeft aan allen 

leven en adem en het al. 

Dus wat je ook hebt en wat je ook bent, dat heb je per definitie van Hem. 

Er is er namelijk maar Eén: Hij geeft aan allen leven en adem. Deze 

begrippen zijn min of meer synoniem, want het leven begint op het 

moment dat je gaat ademen. 

Waarom leef je? Omdat je leven hebt gekregen, je ademt. En elke 

ademtocht en elke hartslag, dat is er één omdat God jou dat vermogen 

geeft.  
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Dat is de mens. Gewoon klei in de hand van de Pottenbakker. Hij maakt 

leven en Hij neemt het leven ook weer. En HET LEVEN met allemaal 

hoofdletters, geeft Hij eveneens.  

Noem iets wat je bent, noem iets wat je hebt, wat je níet ontvangen zou 

hebben van Hem. God geeft alles – ta panta staat er: het al. 
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4. In Hem leven en bewegen en zijn wij  

Handelingen 17 
26 … Hij maakte uit één, 

 elke natie van mensen 

 om te wonen 

 op de hele oppervlakte van de aarde. 

 En Hij bepaalt de toegemeten tijden 

 en de grenzen van hun woonplaats, 

 27 om de God te zoeken, 

 of zij Hem al tastende zouden mogen vinden, 

 hoewel Hij zeker niet ver weg is 

van een ieder van ons. 
28 Want in Hem 

 leven wij en bewegen wij en zijn wij ... 

Dus ál die miljarden mensen kunnen hun stamboom terugvoeren; Hij 

maakte uit één elke natie van mensen.  

In deze tekst vind je ook voorbeelden van het plaatsen van God. Hij 

bepaalt de toegemeten tijden: de seizoenen, de jaren, de grotere 

blokken van tijd, de decennia, de eeuwen, et cetera. En Hij bepaalt de 

grenzen: Hij zet individuele mensen, maar tevens volken, op hun plaats. 

En waarom doet Hij dat? Dat staat erachter: “om de God te zoeken, of 

zij Hem al tastende zouden mogen vinden”. 

Elk mens heeft een Godsbesef. Wij hebben intelligentie gekregen van 

God. En weet je wat het mooie van intelligentie is? Je hérkent 

intelligentie. Een dier herkent dat niet.  

Wij zien in alles intelligentie en dan weet je dus: er is over nagedacht, 

er is een Designer (Rom.1:20). Dingen zijn niet ‘zomaar ontstaan’. 
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5. Allemaal “in de God” 

Aan het einde van het boek Genesis zegt Jozef tegen zijn broers: “Jullie 

hebben wel kwaad tegen mij gedacht, maar God heeft dat ten goede 

gedacht” (Gen.50:20). Zijn broers verkochten hem en later kwam Jozef 

in de gevangenis terecht, maar hij bekijkt het vanuit Goddelijk 

perspectief. Hij wíst dat God het een plaats had gegeven.  

Juist door Jozef naar Egypte te sturen, werden zijn broers in leven 

gehouden; dat is God Die de minnen tot plussen maakt. 

Er bestaat geen plus zonder min, een plus heeft altijd de min in zich. Of, 

zoals Paulus zegt: “God doet alles medewerken ten goede”. Dat is het 

grote proces wat door de wereldtijdperken heen gebeurt. Als God iets 

geen plaats zou geven, zou het namelijk niet plaatsvinden.  

Geen mens kan leven met de gedachte dat het ‘allemaal zinloos’ is. Als 

het bestaan geen doel heeft en volstrekt zinloos zou zijn, dan heeft het 

ook geen zin om verder te leven. 

En dan zegt Paulus: “hoewel hij zeker niet ver weg is van een ieder van 

ons. Want in Hem leven wij en bewegen wij en zijn wij …”. Heel de 

schepping leeft en beweegt in God.  

Psalm 139 
8 Steeg ik ten hemel;  

U bent daar.  

Of maakte ik het dodenrijk  

tot mijn rustplaats;  

U bent er …   

Daarom is God niet ver weg van ons. Je komt van God nooit af. Waarom 

niet? Wel, Hij is onze leefomgeving. Je bent er dankzij Hem. En je leeft 

in Hem en je ontkomt nooit aan Hem … Dat is ook wat enthousiasme 

is: in de Godheid zijn. 

Dus wij zijn allemaal enthousiast; iedereen is in de God. Alleen, 

misschien weet of herken je het nog niet. Of mogelijk weet je het wel, 
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maar wil je het niet weten. Alleen als je het echt gaat beseffen, dan geeft 

dat zo’n enorme glans aan het bestaan. Want het betekent dat het leven 

zin en inhoud heeft en dat er Iemand is Die onvoorwaardelijk van je 

houdt!  

  



14 

 

6. God overtuigt van Zijn liefde 

Er zijn nog meer dingen die enthousiast maken. Ik neem je mee naar 

een drietal Schriftplaatsen waar gesproken wordt van “in de God”, en 

ton Theon.  

De wereld is van God vervreemd, is Hem zelfs vijandig gezind. Men wil 

niks van God weten en men redeneert Hem weg. Maar nu is het God 

Zélf Die vijandige mensen, of van Hem vervreemden, weer tot Zich 

brengt door Jezus Christus. 

Romeinen 5 
11 Maar dat niet alleen, 

 wij roemen ook in de God, 

 door onze Heer, Jezus Christus, 

 door wie wij nu de verzoening ontvingen. 

Door Jezus Christus ontvingen wij de verzoening en daarom “roemen 

wij in de God”. Waarmee gezegd is dat God Degene is Die verzoent. 

  

Zoals Paulus het begrip ‘verzoening’ gebruikt, gebruiken wij het in feite 

ook. God overtuigt de vervreemde partij van Zijn liefde en maakt dat 

een vijand een liefhebber van Hem wordt. Dat is wat verzoenen is. In 

Kolosse 1 staat dat nog veel grootser, alomvattend. Daar zegt Paulus dat 

God “door het bloed van het kruis het al weder met Zich verzoent, hetzij 

wat in de hemel, hetzij wat op de aarde is” (:20).  

Het geweldige met betrekking tot gelovigen is, dat zij nu al verzoend 

zijn. Dat is geen mensenwerk, maar het werk van God, omdat Hij 

mensen roept om “een eersteling” te zijn. Het is geen keuze van ‘ik heb 

voor Jezus gekozen’ (Mat.16:17). Hij roept (Rom.9:11) en overtuigt van 

Zijn liefde! 

Wij roemen in de God. En waarom roemen wij enthousiast? Omdat God 

Degene is Die aan alles betekenis geeft. Die sowieso alles beschikt, maar 

ook nog alle vijanden tot liefhebbers zal maken en wij mogen dat nu al 

zien. 
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Hoeveel houdt God van de wereld? Kijk naar het kruis van Golgotha. 

Daar sloeg de wereld Zijn Zoon aan het kruis en God zegt: “Door Hem 

ga ik jullie het leven geven.” Want drie dagen later stond Hij op uit de 

doden en dat leven zal uiteindelijk aan heel de mensheid worden 

gegeven (1Kor.15:22, 23a).  

Daar waar de vijandschap van de wereld het duidelijkst bleek, bewees 

God Zijn liefde. En Hij zal iedereen overtuigen van Zijn liefde, die niet 

kapot te krijgen is. Daarmee brengt Hij alomvattende verzoening tot 

stand. 
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7. Een mededeling 

In Thessaloniki 2 wordt eveneens gesproken over en ton Theon. Daar 

zegt Paulus: 

1Thessalonika 2 
2 Ondanks dat wij 

tevoren leden en beledigd werden in Filippi, 

zoals jullie hebben vernomen, 

spreken wij vrijmoedig in de God 

het goede bericht van de God, 

onder veel strijd. 

Er wordt “vrijmoedig gesproken in de God”. Enthousiast dus, want dat 

is wat er staat. De reden is heel simpel: het is een goed bericht! Het beste 

bericht wat je maar kan bedenken. 

Er is Eén God; Hij geeft en plaatst alles en Hij maakt alle dingen wel. 

Onvoorwaardelijk! Dus er hangt geen prijskaartje aan. Er wordt ook 

niet gevraagd ‘of jij dat goed vindt’ en ‘of je daar voor kiest’. Nee, het is 

gewoon een bericht, een mededeling. En je weet hoe dat gaat met 

mededelingen of berichten: die kun je geloven of niet geloven. Maar ook 

als je het niet gelooft; de waarheid wordt er niet minder om. 

Het “goede bericht van de God” werd gesproken onder veel strijd. 

Paulus werd gemarteld, hij kwam in de gevangenis terecht, enzovoorts. 

Maar dat deed niets af van de vrijmoedigheid om het Evangelie te 

vertellen. Hoe het ook bestreden werd en hoe de boodschappers ook 

beledigd werden. Ondanks dat alles, spreekt Paulus enthousiast over 

deze dingen. Want het blijft waar, wat mensen ook doen. Of je het nu 

erkent of niet erkent, maakt niet uit. “Dit is wat wij te vertellen hebben 

van onze God, zo groot is Hij!” 
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8. Liefde, zonder voorwaarden 

Tenslotte neem ik je nog mee naar Johannes. Daar wordt achtereen-

volgens in twee verzen gesproken over en ton Theon, “in de God”.  

1Johannes 4 
15 Al wie belijdt 

dat Jezus de Zoon van God is, 

God blijft in hem 

en hij in de God. 
16 En wij hebben gekend en geloofd 

de liefde die God heeft onder ons. 

God is liefde 

en wie blijft in de liefde, 

die blijft in de God 

en de God blijft in hem. 

Jezus Christus is de Zoon van God, in de meest letterlijke zin. Hij is 

zonder tussenkomst van een man verwekt bij Maria. Je denkt misschien 

dat dat niet kan. Maar dacht je nou werkelijk dat God, Die de 

seksualiteit bedacht heeft en zaadcellen en eicellen gemaakt heeft, niet 

in staat zou zijn om zonder tussenkomst van een man Maria zwanger te 

maken?  

Jezus is de Zoon van God, verwekt uit Maria. Maar Hij is eveneens 

verwekt uit de doden en daarom krachtig bewezen Gods Zoon te zijn 

(Rom.1:4).  

En dan staat er – na: al wie belijdt dat Jezus de Zoon van God is –: “God 

blijft in hem en hij in de God”, en ton Theon. Ja, dat maakt enthousiast, 

want het is een boodschap van overwinning op de dood! 

De dood heeft nooit het laatste woord in de Bijbel, HET LEVEN heeft 

namelijk overwonnen. En dat leven is weggelegd … voor wie? Nou, voor 

wie niet?! Dát is de mededeling. Maar je wordt pas enthousiast op het 

moment dat je dit inderdaad erkent en belijdt – ervoor uitkomt.  
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In vers 16 lezen we opnieuw en ton Theon. Daar staat: “God is liefde en 

wie blijft in de liefde, die blijft in de God en de God blijft in hem.” 

God is liefde, agapē. Dat is liefde zonder voorwaarden. En weet je 

waarom? Hij is Vader, Hij is de Schepper, Hij heeft ons Zelf gemaakt. 

En daarom “laat Hij de werken van Zijn handen nooit varen” (Ps.138:8).  

Al die miljarden mensen … bedacht en gecreëerd door Hem! En wat je 

ook doet en hoe je Hem ook bestrijdt en hoe vijandig je ook bent naar 

Hem toe: Hij weet je altijd te vinden. Misschien door diepe wegen heen 

– dat is zwaar, ik ontken daarin absoluut niets – maar God brengt 

uiteindelijk al Zijn schepselen waar Híj ze hebben wil: aan Zijn 

Vaderhart. 
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9. Wat maakt enthousiast?  
 

• Dat het Gód is Die verzoent, doet ons enthousiast roemen in 

Hem.  

 

• Het Goede Bericht van God, doet enthousiast spreken van 

Hem, ongeacht strijd en lijden. 

 

• De belijdenis dat Jezus Christus de Zoon van God is maakt 

enthousiast, want het is een boodschap van overwinning op de 

dood en onvergankelijk leven ontvangen. 

 

•  Te verblijven in God, Die onvoorwaardelijk liefheeft, maakt 

enthousiast. 

  

• Te weten dat God Zijn creaties nooit laat varen, maakt 

enthousiast. 

 

Want Hij is dé GOD. En als je dat echt gaat beseffen, dan maakt dat 

onvermijdelijk enthousiast!
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goedbericht.nl 

GoedBericht wijst op de ene God die alles beschikt en bij Wie nooit iets mis gaat. 

Zij wijst op Jezus Christus als Redder der wereld. Jazeker, van alle mensen! 

Omdat God nooit laat varen de werken van Zijn handen. 

Uitgangspunt is de Bijbelse boodschap zoals Paulus dit als “apostel en leer-

meester van de natiën” heeft mogen bekendmaken. GoedBericht wil uitsluitend 

wijzen op wat “er staat geschreven”. Want “de Schrift” bewijst én verklaart 

zichzelf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stichting Evangelie Om Niet 

“... want allen zondigen  

en lijden gebrek aan de heerlijkheid van God,  

en worden om niet gerechtvaardigd in Zijn genade,  

door de vrijkoping die in Christus Jezus is ...” 

– Romeinen 3: 23, 24 

Meer uitgaven van St EON op evangelieomniet.nl 
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Enthousiasme is volgens Wikipedia “een gemoedstoestand waar-
bij men zich levendig en uitgelaten gedraagt en een grote geest-
drift en motivatie voor iets of iemand vertoont”.

De grote vraag is: hoe komt een mens in zo’n gemoedstoestand?

Enthousiasme werkt aanstekelijk. Hoe komt het bijvoorbeeld dat
leerlingen voor een bepaald vak kiezen? Dat wordt vaak herleid
tot een docent die over dat betreffende vak enthousiast, met
passie, sprak. Dan wordt het overgebracht op de ander.

Het woord ‘enthousiasme’ is afkomstig uit het Grieks en wanneer
we dat zorgvuldig ontleden, ontdekken we daarmee ook het geheim. 
Je moest eens weten wat de Bijbel allemaal over enthousiasme te
melden heeft …!


