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er is geschreven (7)

het vleesgeworden 
& geschreven Woord



overzicht van deze serie...

▪ eerste studie (Psalm 19): 
de schepping als Bijbel en de Bijbel als schepping

▪ studie 2 t/m 6: het ontstaan van
• Genesis (2)
• de Hebreeuwse Bijbel (3)
• de Septuagint (4)
• het NT (5) en haar redactie (6)

▪ deze laatste studie:
het vleesgeworden & geschreven woord



het woord van God



Johannes 1 (NBG+)

1  In [den] beginne was het woord 
en het woord was naar God toe
God was het woord.
2  Dit was in [den] beginne naar God toe.
3  Alle dingen zijn door het woord geworden
en zonder dit is geen ding geworden, 
dat geworden is.
4 In het woord was leven 
en het leven was het licht der mensen;



Johannes 1 (NBG+)

14 Het woord is vlees geworden 
en het heeft onder ons gewoond 
en wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, 
een heerlijkheid als van 
de eniggeborene des Vaders, 
vol van genade en waarheid.



Johannes 10 (NBG+)

35  Als Hij hen goden genoemd heeft, 
tot wie het woord Gods gekomen is, 
en de Schrift niet kan gebroken worden,
36  zegt gij dan tot Hem, 
die de Vader geheiligd 
en in de wereld gezonden heeft: 
Gij lastert, omdat Ik heb gezegd: 
Ik ben Gods Zoon?



vleesgeworden woord geschreven woord

Christus kwam tot ons 
langs de weg, zoals alle 
mensen in de wereld 
komen. Geboren uit een 
vrouw.
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Galaten 4 (NBG+)

4 Maar toen de volheid des tijds gekomen was, 
heeft God zijn Zoon uitgezonden, 
geboren uit een vrouw, 
geboren onder de wet...



vleesgeworden woord geschreven woord

Christus kwam tot ons 
langs de weg, zoals alle 
mensen in de wereld 
komen. Geboren uit een 
vrouw.

De Bijbel kwam tot ons 
langs de weg, zoals alle 
boeken tot ons komen. 

Gedachten worden 
vastgelegd door middel 
van geschreven tekens..
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vleesgeworden woord geschreven woord

Christus werd echter 
niet op natuurlijke wijze 
verwekt, maar door 
heilige geest.
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Lucas 1 (NBG+)

35  En de boodschapper antwoordde 
en zeide tot haar: 
heilige geest zal over u komen 
en de kracht des Allerhoogsten zal u 
overschaduwen; daarom zal ook het heilige, 
dat verwekt wordt, 
Zoon Gods genoemd worden.



vleesgeworden woord geschreven woord

Christus werd echter 
niet op natuurlijke wijze 
verwekt, maar door 
heilige geest.

De mensen die de Bijbel 
schreven deden dit niet 
vanuit eigen 
bekwaamheid, maar 
door heilige geest 
gedreven.
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2Petrus 1 (NBG+)

21 ... nooit is profetie voortgekomen 
uit de wil van een mens, 
maar, door heilige geest gedreven, 
hebben mensen van Godswege gesproken.



2Timotheüs 3  (NBG+)

16 Elke schrift van God geïnspireerd 
is ook nuttig om te onderrichten, 
te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in 
de rechtvaardigheid,



vleesgeworden woord geschreven woord

Christus trad niet 
terstond als volwassene 
op. Hij werd geboren als 
baby en nam toe in 
wijsheid en in grootte. 
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Lucas 2  (NBG+)

52  En Jezus nam toe in wijsheid en grootte 
en genade bij God en mensen.



vleesgeworden woord geschreven woord

Christus trad niet 
terstond als volwassene 
op. Hij werd geboren als 
baby en nam toe in 
wijsheid en in grootte. 

Ook de Bijbel kwam 
niet als een compleet 
boek uit de hemel 
vallen. Tussen de eerste 
documenten van Genesis 
en de completering 
liggen vier millennia. .
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vleesgeworden woord geschreven woord

Reeds als twaalfjarige 
jongen deed Jezus 
doorgewinterde 
schriftgeleerden 
verbazen met zijn 
vragen en antwoorden.
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Lucas 2  (NBG+)

46  En het geschiedde na drie dagen, 
dat zij Hem vonden in de tempel, 
waar Hij zat te midden der leraren, 
terwijl Hij naar hen hoorde 
en hun vragen stelde.
47  Allen nu, die Hem hoorden, 
waren in extase over zijn verstand 
en zijn antwoorden.



vleesgeworden woord geschreven woord

Reeds als twaalfjarige 
jongen deed Jezus 
doorgewinterde 
schriftgeleerden 
verbazen met zijn 
vragen en antwoorden.

Vanaf het eerste boek 
doet de Bijbel ons 
verbazen over haar 
wijsheid en antwoorden. 

.
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vleesgeworden woord geschreven woord

Christus beantwoordde 
niet aan de academische 
eisen die wijzen en 
verstandigen stelden.  
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Matteüs 11  (NBG+)

25  Te dien tijde hief Jezus aan en zeide: 
Ik dank U, Vader, 
Heer des hemels en der aarde, 
dat Gij deze dingen 
voor wijzen en verstandigen verborgen hebt, 
doch aan kinderkens geopenbaard.
26  Ja, Vader, 
want zo is het een welbehagen geweest voor U.



vleesgeworden woord geschreven woord

Christus beantwoordde 
niet aan de academische 
eisen die wijzen en 
verstandigen stelden.  

De Bijbel conformeert 
zich niet aan "de 
wijsheid van deze 
wereld". 
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1Korinthe 1 (NBG+)

20 ... Heeft God niet de wijsheid der wereld 
tot dwaasheid gemaakt?
21  Want daar de wereld 
in de wijsheid Gods 
door haar wijsheid God niet gekend heeft, 
heeft het Gode behaagd 
door de dwaasheid der prediking 
te redden hen die geloven.



vleesgeworden woord geschreven woord

Men legde Jezus 
woorden in de mond 
die Hij niet (of niet zó) 
gezegd had.
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Matteüs 26  (NBG+)

61  Maar ten laatste traden er twee op, 
die verklaarden: 
Deze heeft gezegd: 
Ik kan de tempel Gods afbreken 
en binnen drie dagen opbouwen.

vergl. Joh.2:19



vleesgeworden woord geschreven woord

Men legde Jezus 
woorden in de mond 
die Hij niet (of niet zó) 
gezegd had.

Men dicht de Bijbel 
beweringen toe, die 
soms zelfs haaks staan 
op haar feitelijke 
onderwijs. 

• b.v. de leer van 
de drie-eenheid, 

• de onsterfelijke ziel
• eindeloze hellestraf
• enz. .
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vleesgeworden woord geschreven woord

Jezus sprak niet zoals 
de schriftgeleerden, 
maar onderwees met 
gezag.
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Matteüs 7  (NBG+)

28  En het geschiedde, 
toen Jezus deze woorden geeindigd had, 
dat de scharen versteld stonden over zijn leer,
29  want Hij leerde hen 
als gezaghebbende 
en niet als hun schriftgeleerden.



vleesgeworden woord geschreven woord

Jezus sprak niet zoals 
de schriftgeleerden, 
maar onderwees met 
gezag.

De Bijbel spreekt niet 
zoals academici, in 
termen van 
waarschijnlijkheden, 
maar met absolute 
zekerheid. .
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vleesgeworden woord geschreven woord

Vanwege onbegrip, 
drogredenen en 
verdachtmaking hadden 
de geleerden geen benul 
van Jezus' ware 
afkomst.
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Johannes 7  (NBG+)

52  Zij antwoordden en zeiden tot hem: 
Zijt gij soms ook uit Galilea? 
Ga maar na en zie, 
dat uit Galilea geen profeet opstaat.

... maar Nazareth was niet zijn 
geboorteplaats (vergl. Mich.5:1)



Johannes 8  (NBG+)

41 ... Zij zeiden tot Hem: 
Wij zijn niet uit hoererij geboren, 
wij hebben een Vader, God.

insinuerend dat Jezus uit 
hoererij zou zijn geboren



vleesgeworden woord geschreven woord

Vanwege onbegrip, 
drogredenen en 
verdachtmaking hadden 
de geleerden geen benul 
van Jezus' ware 
afkomst.

Ook tegenwoordig 
hebben geleerden geen 
idee van afkomst die de 
Bijbel pretendeert te 
hebben. 

• onkenning van het 
auteurschap dat de 
Bijbel zelf claimt van 
b.v. de Pentateuch, 
Jesaja, brieven van 
Paulus, enz.  .
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vleesgeworden woord geschreven woord

Jezus kon naar 
waarheid vragen: "wie 
overtuigt Mij van 
zonde"? 
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Johannes 8  (NBG+)

46 Wie van u overtuigt Mij van zonde? 
Als Ik waarheid spreek, 
waarom gelooft gij Mij niet?

lett. 
Wie uit jullie ontmaskert mij aangaande zonde? 



vleesgeworden woord geschreven woord

Jezus kon naar 
waarheid vragen: "wie 
overtuigt Mij van 
zonde"? 

De Bijbel is zevenvoudig 
gelouterd en volmaakt 
tot in de tittel en jota.
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Psalm 12  (NBG+)

7 De woorden van JAHWEH 
zijn zuivere woorden, gedegen zilver, 
in een smeltoven in de aarde 
zevenvoudig gelouterd.



Matteüs 5  (NBG+)

18 Want voorwaar, Ik zeg u: Eer de hemel en de 
aarde vergaat, zal er niet een jota of een tittel 
vergaan van de wet, eer alles zal zijn geschied.



vleesgeworden woord geschreven woord

Wie niet bereid is 
Christus te geloven, zal 
Hem onmogelijk kunnen 
verstaan.
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Johannes 7  (NBG+)

16  Jezus antwoordde hun en zeide: 
Mijn leer is niet van Mij, 
maar van Hem, die Mij gezonden heeft;
17  indien iemand diens wil doen wil, 
zal hij van deze leer weten, 
of zij van God komt, 
dan of Ik uit Mijzelf spreek.

= bereid is om te luisteren



vleesgeworden woord geschreven woord

Wie niet bereid is 
Christus te geloven, zal 
Hem onmogelijk kunnen 
verstaan.

De Bijbel laat Zich 
slechts verstaan voor 
degenen die haar 
zichzelf laat uitleggen.  
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2Petrus 1  (NBG+)

20  Dit moet gij vooral weten, 
dat geen profetie der Schrift 
een eigen uitlegging heeft;
21  want nooit is profetie voortgekomen 
uit de wil van een mens, 
maar, door heilige Geest gedreven, 
hebben mensen van Godswege gesproken.

de uitleg van de Schrift wordt niet bepaald 
door b.v. het genre of hoe de eerste lezers 
het hebben verstaan (= theologie)



vleesgeworden woord geschreven woord

Gods woord is als...

1. licht

2. honing

3. regen en sneeuw

4. bron

5. vuur

6. hamer

7. zwaard
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