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NA DE WEGRUKKING

4. de verschijning op de Olijfberg



1 Zie! er komt een dag voor JAHWEH, 
en jouw buit zal opgedeeld worden 
in het midden van jullie.

Zacharia 14

o op andere plaatsen: de dag van JAHWEH =>



Joël 2
30 Ik zal wonderen geven in de hemel en op de aarde: 
bloed en vuur en rookzuilen.
31 De zon zal veranderd worden tot duisternis, 
en de maan tot bloed, voordat 
de grote en gevreesde dag van JAHWEH komt.
32 En het zal zijn, dat ieder die de naam van JAHWEH 
aanroept, ontsnappen zal, want in het gebergte van Sion 
en in Jeruzalem zal ontkoming zijn, zoals JAHWEH zegt. 
En onder de overlevenden, die JAHWEH roept.



1 Zie! er komt een dag voor JAHWEH, 
en jouw buit zal opgedeeld worden 
in het midden van jullie.

Zacharia 14

o de heilige stad is vertreden door de natiën 
(Luk.21:24; Opb.11:2)



2 En Ik zal alle natiën naar Jeruzalem verzamelen tot 
de strijd. 

Micha 4
11 En nu worden vele natiën tegen jou verzameld, 
die zeggen: Zij zal verontreinigd worden, 
onze ogen zullen Sion aanschouwen.
12 En zij kennen de plannen van JAHWEH niet, 
en zij begrijpen Zijn beraadslaging niet.
 Want Hij verzamelt hen als schoven naar de dorsvloer.

                   vergelijk Zach.12:2-3

Zacharia 14



2 .... En de stad zal veroverd worden, 
en de huizen worden leeggeroofd, 
en de vrouwen zullen geschonden worden. 

Zacharia 14



2 .... En de helft van de stad zal uitgaan in deportatie, 
maar de rest van het volk zal niet van de stad 
worden afgesneden.

o vergelijk Luk.21:24
o de helft van de stad in deportatie
o 2/3 deel van het land zal omkomen =>

Zacharia 14



Zacharia 13
8 En het zal zijn dat in het gehele land, zegt JAHWEH, 
dat twee delen in haar worden afgesneden en zij zullen 
overlijden. Maar het derde deel zal in haar overblijven.
9 En Ik zal het derde deel  in het vuur brengen. 
En Ik louter hen, zoals zilver gelouterd wordt. 
En Ik beproef hen, zoals goud beproefd wordt. 
Het zal in Mijn naam aanroepen 
en Ik zal het antwoorden. 
Ik zal zeggen: Het is Mijn volk. 
En het zal zeggen: JAHWEH is mijn God.



3 Dan zal JAHWEH uitgaan en strijden tegen die 
natiën, zoals Hij vroeger vocht, in de dag van de 
aanval.

o want het volk heeft Zijn naam aangeroepen!

Zacharia 14



3 Dan zal JAHWEH uitgaan en strijden tegen die 
natiën, zoals Hij vroeger vocht, in de dag van de 
aanval.

o in het OT wordt JAHWEH “een Krijgsheld” genoemd 
(Ex.15:3; Jes.42:13)

o Hij strijdt voor Zijn volk (Ex.14:14,25; Deut.1:30,3:22)

Zacharia 14



4 En zijn voeten zullen  in die dag staan 
op de Olijfberg…

o Zijn voeten: de voeten van JAHWEH (:3)
o maar God is de onzienlijke God (1 Tim.1:17) 
o en wordt gerepresenteerd door Zijn Zoon, die het 

beeld is van de onzichtbare God (Kol.1:15) =>

Zacharia 14



Zacharia 12
9 En het zal zijn in die dag, dat Ik (=JAHWEH, vers 1) 
zal zoeken alle natiën uit te roeien, 
die tegen Jeruzalem opkomen.
10 En Ik zal uitgieten over het huis van David, 
en over de inwoner van Jeruzalem, 
een geest van genade en smeekbeden. 
En zij zullen Mij aanschouwen, 
Die zij doorstoken hebben, 
en zij zullen over Hem rouwklagen, 
als de rouwklacht over een enige zoon, 
en zij zullen bitter verdriet over Hem hebben, 
als een bitter verdriet over een eerstgeborene.



4 En zijn voeten zullen  in die dag staan 
op de Olijfberg…

o de Heer voer ten hemel op de Olijfberg (Hand.1:9-12)
o en Hij zou op dezelfde wijze terugkomen (Hand.1:11; 

Matth.24:30)
o en ook op dezelfde locatie

Zacharia 14



4 En zijn voeten zullen  in die dag staan 
op de Olijfberg, 
die op het aangezicht van Jeruzalem ligt, 
aan de oostzijde. 

Zacharia 14



4 …. En de Olijfberg zal worden middendoor worden 
gespleten, oostwaarts en westwaarts, 
tot een uitermate groot ravijn. 
En de ene helft van de berg zal noordwaarts wijken, 
en de andere helft zuidwaarts.

o een vluchtweg, zoals bij de uittocht uit Egypte

Zacharia 14



5 En jullie zullen vluchten in het ravijn van mijn 
bergen, dat ravijn van bergen zal reiken tot Asel. 

o eerder kon men al vluchten vóór de 
grote verdrukking (Matth.24:15-22)

o en een vlucht, ná de grote verdrukking

Zacharia 14



5 En jullie zullen vluchten in het ravijn van mijn 
bergen, dat ravijn van bergen zal reiken tot Asel. 

o Asel > gereserveerd
o afgeleid van een woord dat betekent: selecteren, 

behouden, reserveren

Openbaring 12
6 En de vrouw vluchtte naar de woestijn,
waar zij een plaats heeft, door God gereedgemaakt 
(...)

Zacharia 14



5 …En jullie zullen vluchten, zoals jullie vluchtten 
voor de aardbeving in de dagen van Uzzia, 
de koning van Juda. 

o Amos 1:1

Zacharia 14



5 …En jullie zullen vluchten, zoals jullie vluchtten 
voor de aardbeving in de dagen van Uzzia, 
de koning van Juda. 

Openbaring 6
12 En ik zag, wanneer Hij het zesde zegel opent: 
en er werd een grote aardbeving, 
en de zon werd zwart als een haren zak, 
en de gehele maan werd als bloed.

zie vers 6-7 =>

Zacharia 14



5 …En JAHWEH, mijn God, zal komen, 
en alle heiligen met Hem.

o wie zijn die heiligen?
o engelen worden in het OT nergens heiligen genoemd
o gelovigen worden door Paulus aangeschreven als 

heiligen (Rom.1:7; 1 Kor.1:2; Ef.1:1; enz.)
o =>

Zacharia 14



Kolossenzen 3
1 Indien jullie dan samen met Christus opgewekt werden, 
zoek wat boven is, waar Christus is, 
die aan de rechterhand van God zit.
2 Bedenk wat boven is, niet wat op de aarde is.
3 Want jullie stierven, 
en jullie leven is verborgen, samen met Christus, in God.
4 Wanneer Christus openbaar gemaakt wordt, 
die ons leven is, dan zullen ook jullie 

samen met Hem openbaar gemaakt worden, 
in heerlijkheid.



6 En het zal zijn in die dag dat er geen licht zal zijn, 
maar dikke duisternis.

o de dag van de verschijning van Christus
o verduistering van zon, maan en sterren 

(Joël 2:31, 3:15; Jes.13:10; Amos 5:18,20; 
Matth.24:29; Opb.6:12)

Zacharia 14



7 En het zal één dag zijn 
(die is bij JAHWEH bekend), 
geen dag en geen nacht. 
En het zal zijn dat op de tijd van de avond 
er licht zal zijn.

o door verduistering geen 
verschil tussen dag en nacht

o tot de avond

Zacharia 14



4 … En de Olijfberg zal worden middendoor worden 
gespleten, oostwaarts en westwaarts, tot een uitermate 
groot ravijn. En de ene helft van de berg zal noordwaarts 
wijken, en de andere helft zuidwaarts.
5 En jullie zullen vluchten, zoals jullie vluchtten voor de 
aardbeving in de dagen van Uzzia, de koning van Juda. 

o nog even terug naar vers 4-5
o waar vlucht dit deel van Israël naartoe?
o => 

Zacharia 14



Jeremia 31
1 In die tijd, zegt JAHWEH, 
zal ik voor alle geslachten van Israël tot God zijn 
en zij zullen Mij tot volk zijn.
2 Zo zegt JAHWEH: Het volk van de overlevenden van het 
zwaard vindt genade in de woestijn. 
Israël op weg naar zijn rust.

o in die tijd > na de redding van het volk Israël uit 
“de benauwdheid van Jakob” (30:7)

o als God Zijn volk gaat verlossen uit de verstrooiing 
en terugbrengen naar het land (30:10-11)

o zie ook Hos.2:13-15



Micha 2
12 Ik zal u, Jakob, zeker verzamelen, geheel en al.
Ik zal het overblijfsel van Israël zeker bijeenbrengen. 
Ik zal het samenbrengen als schapen van Bozra,
als een kudde midden in zijn weide.
Het zal er gonzen van de mensen.



o Bozra > plaats in de 
woestijn van Edom



Micha 2
12 Ik zal u, Jakob, zeker verzamelen, geheel en al.
Ik zal het overblijfsel van Israël zeker bijeenbrengen. 
Ik zal het samenbrengen als schapen van Bozra,
als een kudde midden in zijn weide.
Het zal er gonzen van de mensen.
13 De Doorbreker trekt vóór hen op.
Zij zullen doorbreken, door de poort trekken
en daardoor naar buiten gaan.
Hun Koning gaat vóór hen uit,
JAHWEH gaat aan de spits.

o zie ook Ez.20:35-38



Jesaja 63
1 Wie is Deze Die uit Edom komt, 
in helrode kleding uit Bozra,
in een eervol gewaad, 
Die voorttrekt in Zijn grote kracht?
Ik ben het, Die spreek in gerechtigheid,
Die machtig ben om te verlossen.
2 Waarom is dat rood aan Uw gewaad, en is Uw kleding 
als die van iemand die de wijnpers treedt?



Jesaja 63
3 Ik heb de pers alleen getreden; er was niemand uit de 
volken met Mij. Ik heb hen vertreden in Mijn toorn,
hen vertrapt in Mijn grimmigheid.
Hun bloed is op Mijn kleding gespat,
heel Mijn gewaad heb Ik besmet.



Jesaja 63
(…)
6 Ik heb de volken vertrapt in Mijn toorn,
Ik heb hen dronken gemaakt in Mijn grimmigheid,
Ik heb hun bloed ter aarde doen neerdalen.

o via de Koninklijke weg (Num.20:17; 21:22) zal het volk, 
met de Messias aan de spits, het land in bezit nemen
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