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NA DE WEGRUKKING

2. zegels en bazuinen



In het boek Openbaring is sprake van:

❑ een verzegelde boekrol met zeven zegels:

o Openbaring 5:1 t/m 8:5



In het boek Openbaring is sprake van:

❑ zeven boodschappers met zeven bazuinen:

o Openbaring 8:6 t/m 9:21
o Openbaring 11:15 t/m 11:19



Het onderwerp van het boek de Openbaring:

o de openbaring van Jezus Christus (1:1)
o en de vestiging van Zijn Koninkrijk
o Openbaring beschrijft hoe het grondgebied van 

deze wereld komt bij de Rechtmatige Eigenaar
o eerst Israël, dan de volkerenwereld
o zeven zegels en zeven bazuinen 
o na het zevende zegel is het Koninkrijk over Israël 

gevestigd 
o na de zevende bazuin is het Koninkrijk over de 

hele wereld gevestigd (11:15)



Openbaring 5

Waarom een verzegelde boekrol?



1 En ik zag in de rechterhand van Hem, 
die op de troon zit, een boekrol, 
van binnen en van achteren beschreven, 
en verzegeld met zeven zegels.
2 En ik zag een sterke boodschapper, die met 
een luide stem proclameert: Wie is waardig de 
boekrol te openen, en haar zegels los te maken?
3 En niemand in de hemel, noch op de aarde, 
noch onder de aarde, kon de boekrol openen, 
of haar inkijken.

Openbaring 5



4 En ik huilde veel, omdat niemand waardig werd 
gevonden om de boekrol te openen, of die in te zien.
5 En één van de oudsten zei tegen mij: 
Huil niet, zie: de leeuw uit de stam van Juda, 
de wortel van David, overwint, 
om de boekrol te openen, 
en om haar zeven zegels los te maken.
6 En ik zag: in het midden van de troon, 
(…)
een Lammetje, staande als geslacht… 

Openbaring 5



(…)
7 En Het kwam, en Het heeft de boekrol genomen 
uit de rechterhand van Hem, die op de troon zit.
8 En toen Het de boekrol in ontvangst nam, 
vielen de vier dieren en de vierentwintig oudsten 
voor het Lammetje neer… 
(…)
9 En zij zingen een nieuw lied, en zij zeggen: 
Jij bent waardig de boekrol te nemen, 
en haar zegels te openen…

Openbaring 5



9… want jij werd geslacht, en jij kocht ons voor God 
met jouw bloed, uit elke stam, en taal, en volk, 
en natie.

Openbaring 5

o de verzegelde boekrol is een eigendomsakte van het 
land (Jer.32:8-14)

o in de wetgeving van Israël was geregeld dat de 
naaste bloedverwant het recht had om het verloren 
familiebezit terug te kopen



9… want jij werd geslacht, en jij kocht ons voor God 
met jouw bloed, uit elke stam, en taal, en volk, 
en natie.

Openbaring 5

Leviticus 25
25 Wanneer uw broeder verarmd is en iets van zijn 
bezitting heeft moeten verkopen, dan zal zijn naaste 
bloedverwant als losser optreden, en hij zal loskopen 
wat zijn broeder heeft moeten verkopen.



9… want jij werd geslacht, en jij kocht ons voor God 
met jouw bloed, uit elke stam, en taal, en volk, 
en natie.

Openbaring 5

o deze verwant heet de Losser
o Hebreeuws: goël
o de bekendste goël in de Schrift is Boaz
o Boaz is een uitbeelding van Christus, dé Losser
o Hij is waardig om de boekrol te openen



10 En jij maakt hen voor onze God tot een koninkrijk, 
en priesters, en zij zullen heersen op de aarde.
(…)

Openbaring 5

Exodus 19
5 En nu, indien jullie luisteren, ja, luisteren naar mijn 
stem, en jullie mijn verbond in acht nemen, dan zullen 
jullie voor Mij een speciaal bezit zijn, boven alle volken, 
want de gehele aarde is van Mij.
6 En jullie zullen voor Mij een koninkrijk van priesters 
zijn en een heilige natie. 
Deze woorden spreek jij tot de zonen van Israël.



12 en zij zeggen met een luide stem: 
Het Lammetje, dat geslacht is, 
is waardig in ontvangst te nemen de macht, 
en de rijkdom, en de wijsheid, en de sterkte, 
en de eer, en de heerlijkheid, en de zegen.

Openbaring 5



Openbaring 6: de opening van de zeven zegels



Openbaring 6
1 En ik zag: wanneer het Lammetje één van 
de zeven zegels opent (…)
2 En ik zag, en zie: een wit paard, 
en die erop zit, heeft een boog, 
en aan hem werd een lauwerkrans gegeven, 
en hij ging uit, 
overwinnende, en opdat hij zal overwinnen.



1 Thessalonicenzen 5
3 En wanneer zij zullen zeggen: vrede en zekerheid, 
dan onverwachts, overkomt hen een totaal verderf, 
net zoals een barenswee over een zwangere vrouw, 
en zij zullen absoluut niet ontsnappen.





Openbaring 6
12 En ik zag, wanneer Hij het zesde zegel opent: 
en er werd een grote aardbeving, en de zon werd 
zwart als een haren zak, en de gehele maan werd 
als bloed.
13 En de sterren van de hemel vallen op de aarde, 
zoals een vijgenboom haar onrijpe vijgen afwerpt, 
wanneer zij door een harde wind geschud wordt.



Mattheüs 24
29 En onmiddellijk na de verdrukking van die dagen, 
zal de zon verduisterd worden, en de maan zal haar 
lichtschijnsel niet geven, en de sterren zullen van de 
hemel vallen, en de machten van de hemelen zullen 
geschud worden.

       vergelijk Joël 2:31-32



Openbaring 6
14 En de hemel wijkt terug als een boekrol, die opgerold 
wordt, en elke berg en eiland werden van hun plaats 
bewogen.
15 En de koningen van het land, en de groten, en de 
hoofdmannen over duizend, en de rijken, en de sterken, 
en iedere slaaf en vrije man, verbergen zich in de 
grotten, en in de rotsen van de bergen.
16 En zij zeggen tot de bergen en tot de rotsen: 
Val op ons, en verberg ons voor het aangezicht van Hem, 
die op de troon zit, en voor de toorn van het Lammetje.
17 want de grote dag van Hun toorn is gekomen, 
en wie kan standhouden?



Openbaring 7
1 En na dezen zag ik vier boodschappers, 
die op de vier hoeken van de aarde staan...

de verzegeling van de 144.000



Openbaring 8
1 En wanneer Hij het zevende zegel opent, werd er een 
zwijgen in de hemel, ongeveer een half uur lang.
2 En ik nam de zeven boodschappers waar, 
die voor het oog van God staan, 
en aan hen werden zeven bazuinen gegeven.



1e zegel: 
de ruiter op het 
witte paard 
(Opb.6)

- “schijnvrede”
- vrede en 
zekerheid

de wegrukking

2e t/m 6e zegel 
(Opb.6)

grote verdrukking
Israël 1260 dagen de dag van toorn

7 bazuinen
(Opb. 8, 9 en 11)

-wederkomst 
Christus Olijfberg
-Koninkrijk 
gevestigd over 
Israël

7e zegel (Opb.7)
de 144.000 verzegeld



Openbaring 8
6 En de zeven boodschappers, die de zeven bazuinen 
hebben, maken zich gereed om de bazuin te blazen.
7 En de eerste blaast de bazuin…





Openbaring 10
7 maar in de dagen van de stem van de zevende 
boodschapper, wanneer hij de bazuin zal blazen, dan 
wordt ook de verborgenheid van God voleindigd (...)

Openbaring 11
15 En de zevende boodschapper blaast de bazuin, en er 
werden luide stemmen in de hemel gehoord, 
die zeggen: Het koninkrijk van de wereld is van onze 
Heer en van Zijn Christus geworden, 
en Hij zal heersen tot in de aeonen van de aeonen. 
Amen!



1e zegel: 
de ruiter op het 
witte paard 
(Opb.6)

- schijnvrede”
- vrede en 
zekerheid

de wegrukking

2e t/m 6e zegel 
(Opb.6)

grote verdrukking
Israël 1260 dagen

de dag van toorn

7 bazuinen
(Opb. 8, 9 en 11)

-wederkomst 
Christus Olijfberg

7e zegel (Opb.7)
de 144.000 verzegeld

-Koninkrijk 
gevestigd over 
Israël

Koninkrijk 
gevestigd over 
de wereld
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