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het besnijdenis-evangelie 

& genade



▪ voorgaande keren (n.a.v. Handelingen 3): 
Petrus' boodschap aan het Joodse volk: 
• als Israël zich bekeert, zal de Messias 

terugkeren en het Koninkrijk op aarde vestigen



▪ voorgaande keren (n.a.v. Handelingen 3): 
Petrus' boodschap aan het Joodse volk: 
• als Israël zich bekeert, zal de Messias 

terugkeren en het Koninkrijk op aarde vestigen

▪ in de boodschap van 'de twaalf' behield de wet 
van Mozes haar betekenis voor Israël (!):
• besnijdenis, sabbat, tempeldienst, en 'de 

gebruiken' bleven gehandhaafd (Hand.21:20)
• de natiën waren vrijgesteld van de wet 

(Hand.21:25)



▪ voorgaande keren (n.a.v. Handelingen 3): 
Petrus' boodschap aan het Joodse volk: 
• als Israël zich bekeert, zal de Messias 

terugkeren en het Koninkrijk op aarde vestigen

▪ in de boodschap van 'de twaalf' behield de wet 
van Mozes haar betekenis voor Israël (!):
• besnijdenis, sabbat, tempeldienst, en 'de 

gebruiken' bleven gehandhaafd (Hand.21:20)
• de natiën waren vrijgesteld van de wet 

(Hand.21:25)

▪ vraag in deze studie: 
• staat in "het Evangelie van de besnijdenis" de 

Jood nog steeds "onder de wet"?
• wordt een Jood dan toch door 'werken' gered?



het Evangelie 
van de besnijdenis



Galaten 2 (NBG+)

7  Maar integendeel: 
toen zij zagen, dat mij 
het Evangelie van de voorhuid toevertrouwd was, 
gelijk aan Petrus die van de besnijdenis,

= waarin de besnijdenis geen rol speelt



Galaten 2 (NBG+)

7  Maar integendeel: 
toen zij zagen, dat mij 
het Evangelie van de voorhuid toevertrouwd was, 
gelijk aan Petrus die van de besnijdenis,

waarin de besnijdenis en Israëls voorrechten
een prominente rol spelen



Galaten 2 (NBG+)

8  (immers Hij, die Petrus kracht gaf 
om apostel te zijn van de besnijdenis, 
gaf die kracht ook aan mij voor de natiën),

één Heer, twee bedieningen 



Galaten 2 (NBG+)

9  en toen zij de genade, 
die mij geschonken was, opmerkten, 
reikten Jakobus, Kefas en Johannes, 
die voor steunpilaren golden...

de indeling van het NT aan 
deze volgorde ontleend!



Galaten 2 (NBG+)

9  ... (reikten) mij en Barnabas 
de rechterhand van de gemeenschap: 
wij zouden naar de natiën, 
zij naar de besnijdenis gaan.

Jakobus', Petrus' en Johannes' 
geschriften gericht aan de besnijdenis
▪ geen katholieke/algemene brieven! 



anders, maar
geen ander Evangelie 



1Korinthe 15 (NBG+)

10 Maar door de genade Gods ben ik, 
wat ik ben, en zijn genade aan mij 
is niet vergeefs geweest...

als geringste (en laatste) van de apostelen



1Korinthe 15 (NBG+)

10 ... want ik heb meer gearbeid 
dan zij allen, doch niet ik, 
maar de genade Gods, die met mij is.

nl. de twaalf en alle apostelen



1Korinthe 15 (NBG+)

11 Daarom dan, 
ik (= Paulus) of zij (=de andere apostelen), 
zo prediken wij, 
en zo geloven jullie.

fundamenteel was hun Evangelie hetzelfde 



dezelfde genade...



Handelingen 15 (NBG+)

10  Nu dan, wat stelt gij God op de proef 
door een juk op de hals der discipelen te leggen, 
dat noch onze vaderen, 
noch wij hebben kunnen dragen?

nl. de wet van Mozes opleggen aan de natiën



Handelingen 15 (NBG+)

11  Maar door de genade van de Here Jezus 
geloven WIJ (=Joden) behouden te worden 
op dezelfde wijze als ZIJ (=natiën).

d.w.z. zonder werken van wet
Gal.2:15,16



Handelingen 15 (NBG+)

12  En de gehele vergadering werd stil 
en zij hoorden Barnabas en Paulus verhalen 
wat al tekenen en wonderen God 
door hen onder de natiën gedaan had.



een nieuw verbond...



Jeremia 31 (NBG+)

31  Zie, de dagen komen, 
luidt het woord van JAHWEH...

▪ nadat het overblijfsel van Israël genade 
heeft gevonden in de woestijn; 31:2

▪ na alle rampspoed; 31:28
▪ verzameld uit de natiën; 31:8
▪ hersteld in het land; 31:12



Jeremia 31 (NBG+)

31  ... dat Ik met het huis van Israel 
en het huis van Juda 
een nieuw verbond sluiten zal.

= gesloten met hetzelfde volk als 
waarmee het oude verbond werd gesloten



Jeremia 31 (NBG+)

32  Niet zoals het verbond, 
dat Ik met hun vaderen gesloten heb 
ten dage dat Ik hen bij de hand nam, 
om hen uit het land Egypte te leiden: 
mijn verbond, dat zij verbroken hebben...

vanaf het moment dat de stenen 
tafelen het volk bereikten 



Jeremia 31 (NBG+)

32  ... hoewel Ik hen getrouwd had, 
luidt het woord van JAHWEH.

oud- en nieuw verbond een huwelijksverbond!



Jeremia 31 (NBG+)

33  Maar dit is het verbond, 
dat Ik met het huis van Israel 
sluiten zal na deze dagen, 
luidt het woord van JAHWEH...



Jeremia 31 (NBG+)

33  ... IK ZAL mijn wet in hun binnenste leggen 
en die in hun hart schrijven, 
IK ZAL hun tot een God zijn 
en zij zullen Mij tot een volk zijn.

Gods wet is voor Israël niet 
langer een opgelegd juk



Jeremia 31 (NBG+)

34  Dan zullen zij niet meer een ieder zijn naaste 
en een ieder zijn broeder leren: 
Ken JAHWEH: want zij allen zullen Mij kennen...



Jeremia 31 (NBG+)

34  ... van de kleinste tot de grootste onder hen, 
luidt het woord van JAHWEH, 
want IK ZAL hun ongerechtigheid vergeven 
en hun zonde niet meer gedenken.
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