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5. SCHILD, 
HELM & 
ZWAARD
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16 neemt bij dit alles …

d.w.z. na de genoemde 
kleding (pantser, gordel en 
schoeisel), nu ook het 
eigenlijke wapentuig. 
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16 … het schild des geloofs …

= groot schild > lett. 'deur'
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16 … het schild des geloofs …

= schuilen achter GODS Woord, 
tegen alles* in!

* gevoel
   eigen inzicht
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16 … waarmede gij al de brandende pijlen 
van de boze zult kunnen doven;

= die niet slechts de strijder 
verwonden maar ook brand 
stichten (=algeheel uitschakelen).
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17 en neemt …

lett. ontvangt

vers 11: "doet aan"

vers 13: "neemt op"
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17 de helm des heils* …

helm = lett. omhulling [van het] hoofd

* lett. redding
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17 de helm des heils …

7 En de vrede Gods, die alle verstand te 
boven gaat, zal uw harten en uw 
gedachten behoeden in Christus 
Jezus.

Filippi 4
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17 de helm des heils …

6 Weest in geen ding bezorgd, maar 
laten bij alles uw wensen door gebed 
en smeking met dankzegging bekend 
worden bij God.

7 En de vrede Gods, die alle verstand te 
boven gaat, zal uw harten en uw 
gedachten behoeden in Christus 
Jezus.

Filippi 4
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17 de helm des heils …

8 … laten wij, die de dag toebehoren, 
nuchter zijn, toegerust met het harnas 
van geloof en liefde en met de helm 
van de hoop der zaligheid*…

1Thessalonika 5
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17 … en het zwaard …

= kort zwaard, dolk

geen offensief zwaard maar 
puur voor de verdediging
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17 … des Geestes…

van de geest = geestelijk zwaard
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17 …  dat is het woord van God.

Gr. rhema = uitspraak

Niet de Schrift als geheel maar 
specifieke Schriftwoorden

Wanneer we omgord zijn met de 
waarheid (=de waarheid kennen) zullen 
we Schriftwoorden ontvangen, om de 
tegenstander te pareren. 
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17 …  dat is het woord van God.

12 Want het woord Gods is levend en 
krachtig en scherper dan enig 
tweesnijdend zwaard en het dringt 
door, zó diep, dat het vaneenscheidt 
ziel en geest, gewrichten en merg, en 
het schift overleggingen en gedachten 
des harten… 

Hebreeën 4
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17 …  dat is het woord van God.

3 En de verzoeker kwam en zeide tot 
Hem: Indien Gij Gods Zoon zijt, zeg 
dan, dat deze stenen broden worden. 
4 Maar Hij antwoordde en zeide: Er 
staat geschreven: Niet alleen van 
brood zal de mens leven, maar van alle 
woord, dat uit de mond Gods uitgaat. 

Matteus 4
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17 …  dat is het woord van God.

7 Jezus zeide tot hem: Er staat OOK 
geschreven: Gij zult de Here, uw God, 
niet verzoeken. 

Matteus 4
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18 En bidt daarbij met aanhoudend bidden 
en smeken bij elke gelegenheid in de 
Geest, daartoe wakende met alle 
volharding en smeking … 

= … het 7-de wapen!
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18 … voor alle heiligen…

2 … elkander in liefde te verdragen, 
3 en u te beijveren de eenheid des 
Geestes te BEWAREN door de band 
des vredes… 

Efeze 4
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19 ook voor mij, dat mij bij het openen van 
mijn mond het woord geschonken worde*…

*… niet om bevrijding van de boeien!
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19 … om vrijmoedig het geheimenis van 
het evangelie bekend te maken, 

… dat via Paulus aan ons is geopenbaard



21

20 waarvoor ik een gezant ben in ketenen…

een toch: een goed bericht van VREDE!

Voor iedereen!!
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