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het geheim van 
het Evangelie (9)



6x 'het geheim' in de Efeze-brief

1. Efeze 1:9
het geheim van Zijn wil

= om tot in de volheid der tijden alles onder 
één Hoofd ("de Christus") samen te vatten...
▪ in Wie ook wij het lotsdeel ontvangen hebben
▪ "het geheim van Gods wil" is dat de Christus 

een gezelschap is



6x 'het geheim' in de Efeze-brief

2. Efeze 3:3
de onthulling van het geheim aan Paulus

= Paulus is de beheerder van het geheim
▪ in eerdere geschriften slechts kort aangestipt
▪ via Paulus aan de heiligen, inclusief apostelen 

en profeten bekendgemaakt



6x 'het geheim' in de Efeze-brief

3. Efeze 3:4
het geheim van de Christus

= door het Evangelie krijgen de natiën deel aan 
"de belofte in Christus"
▪ samen-ingelijfd en lotbezitters van alles wat 

aan Christus is beloofd



6x 'het geheim' in de Efeze-brief

4. Efeze 3:9
het beheer van het geheim

de tussenmuur tussen Jood en 'heiden' is 
weggebroken
▪ niet "de wet der geboden" maar de genade 

Gods is de huisregel in deze 'huishouding'



6x 'het geheim' in de Efeze-brief

5. Efeze 5:32
dit geheim is groot

het "één vlees"-zijn van Adam en Manninne 
(Eva) is een geheim en verwijst naar de Christus 
en de ekklesia 



6x 'het geheim' in de Efeze-brief

6. Efeze 6:19
het geheim van het Evangelie

>>>



Efeze 6 (NBG+)

19   (en bidt) ook voor mij, 
dat mij bij het openen van mijn mond 
het woord geschonken worde, 
om vrijmoedig 
het geheim van het evangelie 
bekend te maken...

het Evangelie is een bericht dat via (gesproken 
of geschreven) woord wordt bekendgemaakt



Efeze 6 (NBG+)

19  ... om vrijmoedig het geheim van het 
evangelie bekend te maken...

in 6:15 "het Evangelie van de vrede" genoemd
▪ in 2Kor.5:18-20 noemt Paulus zich een 

gezant van "het woord van de verzoening"
▪ verzoenen = vrede maken (Kol.1:20; Ef.2:16)
▪ "woord van de verzoening" uniek voor Paulus
▪ "de verzoening der wereld" klinkt in de tijd 

van Israëls verwerping (Rom.11:15) 
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Efeze 6 (NBG+)

19 ... het geheim van het evangelie 
bekend te maken, 20  waarvoor ik een gezant ben 
in ketenen.

in het internationale recht geldt zo'n daad t.o.v. 
een gezant als oorlogsverklaring
▪ Paulus' ketenen zijn een embleem van 

vijandschap van Israël en de wereld 
▪ maar Paulus verklaart namens God... VREDE! 
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2Korinthe 5



2Korinthe 5 (NBG+)

18  Alles echter is uit God, 
die door Christus ons met Zich -verzoent 
en ons de bediening der verzoening |geeft,

GOD verzoent ons met Zich
▪ de wereld is vijandig en van God vervreemd 

en HIJ maakt ons tot liefhebbers van Hem
▪ dát is de "de bediening der verzoening"



2Korinthe 5 (NBG+)

19  welke immers hierin bestaat, 
dat God in Christus 
de wereld met Zichzelf verzoenende was, 
door hun hun overtredingen niet toe te rekenen...

God verzoent de wereld door haar zelfs de 
misdaad van het kruis niet aan te rekenen
▪ Hij bewees dat door Christus op te wekken 

om aan allen het Leven te geven!



2Korinthe 5 (NBG+)

19  ... en in ons 
het woord der verzoening |plaatst. 



2Korinthe 5 (NBG+)

20  Wij zijn dus gezanten van Christus, 
alsof God door onze mond aanmoedigt; 
in naam van Christus smeken wij u: 
wees met God verzoend!

hetzelfde woord als in Efeze 6:19:
▪ een gezant in ketenen 

van het geheim van Evangelie



2Korinthe 5 (NBG+)

20  Wij zijn dus gezanten van Christus, 
alsof God door onze mond aanmoedigt; 
in naam van Christus smeken wij u: 
wees met God verzoend!

God smeekt de mens (niet: vice versa!)
▪ "wees verzoend!", d.w.z. erken dat 

GOD jou met Zich verzoent!



2Korinthe 5 (NBG+)

21  Hem, die geen zonde |kende, 
heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, 
opdat wij zouden worden 
rechtvaardigheid Gods in Hem.

God heeft Christus overgegeven om Hem als 
misdadiger ter dood te laten brengen
▪ dit bewijst GODS onvoorwaardelijk liefde!



2Korinthe 5 (NBG+)

21  Hem, die geen zonde |kende, 
heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, 
opdat wij zouden worden 
rechtvaardigheid Gods in Hem.

door Christus op te wekken uit de doden >



Romeinen 4



Romeinen 4 (NBG+)

25  ... die is overgeleverd 
vanwege onze overtredingen 
en opgewekt om onze rechtvaardiging.

onze overtredingen brachten 
Christus aan het kruis

maar GOD deed Hem opstaan



Romeinen 5



Romeinen 5 (NBG+)

10 Want als wij, toen wij vijanden waren, 
met God verzoend werden 
door de dood zijns Zoons...

doordat God Zijn Zoon voor ons laat sterven, 
bewijst Hij ons onvoorwaardelijk lief te hebben
▪ besef van die waarheid maakt een einde aan 

elke vijandschap   



Romeinen 5 (NBG+)

10 ... zullen wij veel meer, 
nu wij verzoend worden, 
behouden worden, doordat Hij leeft...

als de dood van Gods Zoon ons 
al vermag te verzoenen, wat zal 
diens leven dan niet betekenen?!



Romeinen 11



Romeinen 11 (NBG+)

15 Want, indien hun verwerping 
de verzoening der wereld is, 
wat zal hun aanneming anders wezen 
dan leven uit de doden?

in de tijd van Israëls verwerping is de 
boodschap: de verzoening der wereld! 



Kolosse 1



Kolosse 1 (NBG+)

20  en door Hem, 
vrede -makende door het bloed zijns kruises, 
het al weder met Zich te verzoenen...

aorist - tijdloos
▪ de vrede en totale verzoening zijn pas 

gerealiseerd wanneer geen creatuur 
meer vijandig of vervreemd is 



Kolosse 1 (NBG+)

20  en door Hem, 
vrede -makende door het bloed zijns kruises, 
het al weder met Zich te verzoenen...

niet God verzoent Zich met de wereld, 
maar Hij verzoent de wereld met Zich!



Kolosse 1 (NBG+)

20  ... door Hem, hetzij wat op de aarde, 
hetzij wat in de hemelen is.

universeel, all-inclusive!
▪ in Filp.2:9-11: 

hemelsen, aardsen en onderaardsen



Kolosse 1 (NBG+)

21  Ook u, die eertijds vervreemd 
en vijandig gezind waart 
blijkens uw boze werken, 
heeft Hij thans weder verzoend,

wij als gelovigen zijn NU reeds verzoend, 
als eerstelingen van de schepping
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