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Titus 2:12-15



  

11 Want de genade Gods is verschenen, 
heilbrengend voor alle mensen, 12 om ons 
op te voeden, zodat… 
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9 De slaven moeten hun meesters 
onderdanig zijn in alles… 

Lett. “Dat de slaven hun…”
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9 … het hun naar de zin maken zonder 
tegenspraak, of oneerlijkheid…

4



  

10... maar alle goede trouw bewijzen…
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10... om de leer van God, onze Heiland 
(=Redder) ... 
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10... in alles tot sieraad te strekken. 

lett. in alles te versieren

Grieks: kosmeo > kosmetica
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11 Want de genade Gods is verschenen, 
heilbrengend voor alle mensen, 

Lett. Want de reddende genade van 
God is verschenen aan alle mensen..
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“… God onze Redder, die wil, dat alle 
mensen gered worden en tot erkentenis 
der waarheid komen”
1Tim.2:3,4
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“Ja, hierom getroosten wij ons moeite en 
grote inspanning, omdat wij onze hoop 
gevestigd hebben op de levende God, die 
een Redder is van alle mensen, 
inzonderheid van de gelovigen”
1Tim.4:10
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12 om ons op te voeden…  

Grieks: paideuo > pedagogiek

St.Vert.: onderwijst

elders (vaak) weergegeven met ‘tucht’

tocht, togen, teugel

 => trekken
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12 om ons op te voeden…  

Gods genade…

1. redt alle mensen

2. voedt ons (die geloven) op
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genade voedt op…(1) 

“De prikkel des doods is de zonde en de 
kracht der zonde is de wet. Maar Gode zij 
dank*, die ons de overwinning geeft door 
onze Here Jezus Christus!”
1Kor.15:56,57

lett. genade (charis)
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genade voedt op (2)

“Gij zijt los van Christus, als gij door [de] 
wet gerechtigheid verwacht; buiten de 
genade staat gij (lett. jullie zijn van de 
genade vervallen)…”
Galaten 5:4
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genade voedt op (3)

“En nu, ik draag u op aan de Here en het 
woord zijner genade, aan Hem, die bij 
machte is te bouwen en te geven…”
Hand.20:32
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genade voedt op (4)

• door af te zien van eigen onvermogen

• door af te zien van proberen

• door te zien op waar GOD wél toe 
   in staat is! (> danken) 
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12 … zodat wij, de goddeloosheid 
(=oneerbiedigheid) en wereldse 
begeerten verzakende…
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12 … bezadigd (=verstandig) , 
rechtvaardig en godvruchtig 
(=eerbiedig) in deze wereld (lett. aeon) 
leven…  
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13 verwachtende de zalige (=gelukkige) 
hoop en de verschijning der 
heerlijkheid van onze grote God…  
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… en Heiland (=Redder) Christus Jezus, 
14 die Zich voor ons heeft gegeven 
(aorist = tijdloos) om ons vrij te maken 
van alle ongerechtigheid…
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14 en voor Zich te reinigen een eigen 
volk…

“… haar reinigende door het 
waterbad met het WOORD en zo 
zelf de ekklesia voor Zich te 
plaatsen, stralend, zonder vlek of 
rimpel …”
Efeze 5:26,27
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14 … volijverig in goede werken. 

“… overvloedig in het werk des 
Heren (=Zijn werk!)…”
1Kor.15:58
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15 Spreek hiervan, vermaan en weerleg 
met alle nadruk: niemand mag u (lett. 
laat niemand u) verachten.  
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