




1 En op de eerste dag der week ...

lett. één [dag] van de sabbatten

= dag van de Eerstelingschoof!



1 En op de eerste dag der week ging 
Maria van Magdala vroeg, terwijl het nog 
donker was, naar het graf en zij zag de 
steen van het graf weggenomen.



2 Ijlings kwam zij dan bij Simon Petrus 
en bij de andere discipel, dien Jezus 
liefhad, en zeide tot hen: Zij hebben de 
Here weggenomen uit het graf en wij 
weten niet, waar zij Hem hebben 
neergelegd.



3 Petrus dan ging op weg en ook de 
andere discipel en zij begaven zich naar 
het graf;



4 en die twee liepen samen snel voort; 
en de andere discipel liep vooruit, 
sneller dan Petrus, en kwam het eerst 
aan het graf,



5 en zich vooroverbuigende, zag hij de 
linnen windsels liggen; hij ging echter 
niet naar binnen.



Johannes 19

39 En ook kwam Nikodemus, die de 
eerste maal des nachts tot Hem 
gekomen was, en hij bracht een 
mengsel mede van mirre en aloe, 
ongeveer honderd pond (= ± 33 Kg!)\
40 Zij namen dan het lichaam van 
Jezus en wikkelden (lett. bonden) het 
in linnen windsels met de specerijen, 
zoals het bij de Joden gebruikelijk is 
te begraven.



6 Simon Petrus dan kwam ook, hem 
volgende, en hij ging het graf binnen en 
zag de windsels liggen,



7 maar de zweetdoek, die op zijn hoofd 
geweest was, zag hij niet bij de windsels 
liggen, doch opgerold, terzijde op een 
andere plaats.

Gr. 'entulisso'  = (in)wikkelen

Matteüs 27
59 En Jozef nam het lichaam en 
wikkelde het in zuiver linnen,

Lucas 23
53 En na het te hebben afgenomen, 
wikkelde hij het in linnen ...



8 Toen ging ook de andere discipel, die 
het eerst aan het graf gekomen was, 
naar binnen, en hij zag het en geloofde...



8 Toen ging ook de andere discipel, die 
het eerst aan het graf gekomen was, 
naar binnen, en hij zag het en geloofde...



We found the stone 
and empty tomb
Just the way that Mary said
But the winding sheet 
they wrapped Him in
Was just an empty shell... 





39 Jezus zeide: Neemt de steen weg! 
Marta, de zuster van de gestorvene, zeide 
tot Hem: Here, er is reeds een lijklucht, 
want het is al de vierde dag. 



40 Jezus zeide tot haar: Heb Ik u niet 
gezegd, dat gij, indien gij gelooft, de 
heerlijkheid Gods zien zult? 41 Zij namen 
dan de steen weg. En Jezus sloeg de ogen 
opwaarts en zeide: Vader, Ik dank U, dat 
Gij Mij verhoord hebt (aorist => verhoort). 



42 Zelf wist Ik, dat Gij Mij altijd verhoort, 
maar ter wille van de schare, die rondom 
Mij staat, heb Ik gesproken, opdat zij 
geloven, dat Gij Mij gezonden hebt. 



43 En na dit gezegd te hebben, riep Hij 
met luider stem: Lazarus, kom naar 
buiten! 



44 De gestorvene kwam naar buiten, de 
voeten en de handen gebonden met 
grafdoeken, en er was een zweetdoek om 
zijn gelaat gebonden. Jezus zeide tot 
hen: Maakt hem los en laat hem 
heengaan. 



staat op in 
lijkkleed, 
gebonden

staat op, MAAR 
laat achter wat 
herinnert aan  

vergankelijkheid!





20 Maar nu, Christus is opgewekt uit de 
doden, als Eersteling... 



22 Want evenals in Adam allen sterven, zo 
zullen ook in Christus allen levend 
gemaakt worden.
23 Maar ieder in zijn eigen rangorde: 
Christus als Eersteling...



42 ... Er wordt gezaaid in vergankelijkheid, 
en opgewekt in ONVERGANKELIJKHEID;
43 er wordt gezaaid in oneer, 
en opgewekt in HEERLIJKHEID;
er wordt gezaaid in zwakheid, 
en opgewekt in KRACHT.



25 Want Hij moet als koning heersen, 
totdat Hij al zijn vijanden onder zijn 
voeten gelegd heeft.
26 De laatste vijand, die teniet gedaan 
wordt, is de dood (...)
28 Wanneer alles Hem onderworpen is, zal 
ook de Zoon zelf Zich aan Hem 
onderwerpen, die Hem alles onderworpen 
heeft, opdat God zij alles in allen!


