
de leer & de Heer



28 En het geschiedde, toen Jezus deze 
woorden geëeindigd had, dat de scharen 
versteld stonden over zijn leer,
29 want Hij leerde hen als gezaghebbende 
en niet als hun schriftgeleerden.

Matteüs 7
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8 Dit volk eert Mij met de lippen, maar hun 
hart is verre van Mij.
9 Tevergeefs eren zij Mij, omdat zij 
leringen leren, die geboden van mensen 
zijn.

Matteüs 15
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15 De Joden dan verbaasden zich en zeiden: 
Hoe is deze zo geleerd zonder onderricht te 
hebben ontvangen?
16  Jezus antwoordde hun en zeide: Mijn 
leer is niet van Mij, maar van Hem, die Mij 
gezonden heeft;
17  indien iemand diens wil doen wil, zal hij 
van deze leer weten, of zij van God komt, 
dan of Ik uit Mijzelf spreek.

Johannes 7
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12 Toen de landvoogd (= Sergius Paulus) 
zag, wat er gebeurd was, kwam hij tot 
geloof, zeer getroffen door de leer des 
Heren.

Handelingen 13

5



14 Dan zijn wij niet meer onmondig, op en 
neder, heen en weder geslingerd onder 
invloed van allerlei wind van leer, door 
het valse spel der mensen, in hun sluwheid, 
die tot dwaling verleidt,

Efeze 4
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10  ...  de gezonde leer, 11  in 
overeenstemming met het evangelie der 
heerlijkheid van de zalige gelukkige God, 
dat mij (=Paulus) is toevertrouwd.

1Timotheüs 1
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1  Maar de Geest zegt nadrukkelijk, dat in 
latere tijden sommigen zullen afvallen 
afstaan van het geloof, doordat zij 
dwaalgeesten en leringen van boze 
geesten demonen volgen, 2  door de 
huichelarij van leugensprekers... 

1Timotheüs 4
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9  Dit is een betrouwbaar woord en alle 
aanneming waard. 
10  Ja, hierom getroosten wij ons moeite en 
grote inspanning, omdat wij onze hoop 
gevestigd hebben op de levende God, die 
een Heiland (=Redder) is voor van alle 
mensen, inzonderheid voor van de 
gelovigen.
11  Beveel en leer dit.

1Timotheüs 4
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9 ... zich houdende (= de opzieners) aan 
het betrouwbare woord naar de leer, zodat 
hij ook in staat is te vermanen aan te 
moedigen op grond van de gezonde leer 
en de tegensprekers te weerleggen.

Titus 1
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9  De slaven moeten hun meesters 
onderdanig zijn in alles, het hun naar de zin 
maken zonder tegenspraak,
10  of oneerlijkheid, maar alle goede trouw 
bewijzen, om de leer van God, onze 
Heiland, in alles te versieren.

Titus 2
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11  Want de genade Gods is verschenen, 
heilbrengend voor alle mensen... 

Titus 2
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