
midwinterfeest 
& kerst



eind december...

sinds duizenden jaren...

midwinterzonnewende

2



de herrijzenis van de zon...
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Licht temidden van 
de duisternis...
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leven temidden van de dood...
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de kerstening...
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In de vierde eeuw zorgden keizer 
Constantijn de Grote en de bisschoppen 
van de uit vervolging bevrijde vroege Kerk 
ervoor dat Kerstmis op 25 december zou 
worden gevierd. 

bron: Wikipedia
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Op deze datum werd rond de 
Middellandse Zee tot dan toe de zonnegod 
vereerd onder vele verschillende namen 
zoals Ra in Egypte en Helios in Griekenland. 
In het late Romeinse Rijk was dit vooral de 
zonnegod Sol Invictus (=de 
onoverwinnelijke zon). 

bron: Wikipedia
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Omdat Jezus het Licht van de Wereld 
genoemd werd, zou Constantijn (...) 
hebben besloten dat de geboorte van 
Christus op deze dag gevierd zou moeten 
worden. 
Bovendien - en dit feit is invloedrijker 
geweest bij de opkomst van de viering van 
de geboorte van Christus als Kerstmis - 
waren de dagen rond 25 december reeds 
de vrije feestdagen der saturnaliën.

bron: Wikipedia
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Met de kerstening van het midwinterfeest 
werd de Bijbelse geschiedenis met nog veel 
meer menselijke verzinsels gemixed. 
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"Midden in de winternacht..."
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"... wordt geboren in Bethlehems stal..."

enzovoort...



Jezus' geboortedag
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Lucas 2

42 En toen Hij twaalf jaren WERD, 
gingen zij op naar het gebruik van het 
feest (=Pascha).
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14  Nisan (Aviv)

14
begin Pascha;
het lam geslacht

Exodus 126
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10  Nisan (Aviv)

10
de dag dat het lam in huis 
werd genomen 

Exodus 123-6
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10  Nisan (Aviv)

12 En dit zij u het TEKEN: Gij zult een 
kind vinden in doeken gewikkeld en 
liggende in een KRIBBE.

Lucas 2
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17  Nisan (Aviv)

10
Jezus' 
besnijdenis
= 8-ste dag17
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17  Nisan (Aviv)

17
opstanding van Christus!
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12 En dit zij u het TEKEN: Gij zult een kind 
vinden in doeken gewikkeld en liggende 
in een kribbe.

Lucas 2

6 ... en hij (= Simon Petrus) ging het 
graf binnen en zag de windsels 
liggen... 

Johannes 20
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Paulus' update
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"Komt allen tezamen,
jubelend van vreugde:
komt nu, o komt nu 
naar Bethlehem!"
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16 Zo kennen wij dan van nu aan niemand 
naar het vlees. Indien wij al Christus naar 
het vlees gekend hebben, thans niet 
meer.
17  Zo is dan wie in Christus is een nieuwe 
schepping; het oude is voorbijgegaan, zie, 
het nieuwe is gekomen.

2Korinthe 5
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1  Indien gij dan met Christus opgewekt 
zijt, ZOEKT de dingen, die boven zijn, 
waar Christus is, gezeten aan de 
rechterhand Gods.
2  BEDENKT de dingen, die boven zijn, 
niet die op de aarde zijn.
3  Want gij zijt gestorven en uw leven is 
verborgen met Christus in God.

Kolosse 3
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