
16 april 2015
Rotterdam

de verborgenheid
van het Evangelie (5)

het Evangelie van de vrede



Jezus & de 12 Israël in de 
voleinding der aeon

het Evangelie van 
het Koninkrijk voor 

Israël

de verborgenheden

de redding werd 
gezonden aan de 

natiën

Israël ongelovig

onderbreking 
pauze – Paulus



Paulus in Efeze 3

8  Mij, verreweg de geringste 
van alle heiligen, 
is deze genade te beurt gevallen, 
aan de natiën de onnaspeurlijke rijkdom
van Christus te evangeliseren, 
9  en in het licht te stellen wat de beheer
van de verborgenheid inhoudt, 
dat van aeonen her verborgen is gebleven
in God, de Schepper van het al...



Efeze 6
18 En bidt daarbij 
met aanhoudend bidden en smeken 
(...)
voor alle heiligen; 

zoals Paulus dat doet (Ef.1 en 3)
niet voor stoffelijke behoeften
maar voor verlichte ogen en besef...! 



Efeze 6
19  ook voor mij, 
dat mij bij het openen van mijn mond 
het woord geschonken worde... 



Efeze 6
19  (...) om vrijmoedig 
het geheimenis van het evangelie 
bekend te maken, 

Gr. par-rhesia > alles zeggen
    = zonder terughoudendheid  



Efeze 6
19  (...) om vrijmoedig 
het geheimenis van het evangelie 
bekend te maken, 

het geheim(enis)
de verborgenheid

welke verborgenheid? >



Efeze 6
20  waarvoor ik een gezant ben in ketenen. 
Dan zal ik daartoe 
vrijmoedig kunnen optreden, 
zoals ik behoor te spreken.

in strijd met ieder internationaal recht!

Gods ambassadeur geketend (=vijandschap) 
verkondigt... VREDE! >



Efeze 6

15 ... de voeten geschoeid 
met de bereidvaardigheid van 
het evangelie van de VREDE...



Efeze 6
20  waarvoor ik een gezant ben in ketenen. 
Dan zal ik daartoe 
vrijmoedig kunnen optreden, 
zoals ik behoor te spreken.

lett. het-is-bindend  



2Korinthe 5



2 Korinthe 5
18  En dit alles is uit *God, 
die door Christus ons 
met Zich verzoend heeft 
en ons de bediening der verzoening 
gegeven heeft,  

lett. de GOD



2 Korinthe 5
18  En dit alles is uit God, 
die door Christus ons 
met Zich verzoend heeft 
en ons de bediening der verzoening 
gegeven heeft,  

lett. verzoent (aorist)

NIET: Zich met ons!
MAAR: ons met Zich



2 Korinthe 5
18  En dit alles is uit God, 
die door Christus ons 
met Zich verzoend heeft 
en ons de bediening der verzoening 
gegeven heeft,  



2 Korinthe 5
19  welke immers hierin bestaat, 
dat God in Christus 
de wereld met Zichzelf verzoenende was, 
door hun hun overtredingen 
niet toe te rekenen, 
en dat Hij ons het woord der verzoening 
heeft toevertrouwd. 



2 Korinthe 5
19  welke immers hierin bestaat, 
dat God in Christus 
de wereld met Zichzelf verzoenende was, 
door hun hun overtredingen 
niet toe te rekenen, 
en dat Hij ons het woord der verzoening 
heeft toevertrouwd. 



2 Korinthe 5
19  welke immers hierin bestaat, 
dat God in Christus 
de wereld met Zichzelf verzoenende was, 
door hun hun overtredingen 
niet toe te rekenen, 
en dat Hij ons het woord der verzoening 
heeft toevertrouwd. 

de wereld kruisigde Christus
God wekte Hem op... voor diezelfde wereld! 



2 Korinthe 5
19  welke immers hierin bestaat, 
dat God in Christus 
de wereld met Zichzelf verzoenende was, 
door hun hun overtredingen 
niet toe te rekenen, 
en dat Hij ons het woord der verzoening 
heeft toevertrouwd. 

lett. plaatsende in ons 



2 Korinthe 5
20  Wij zijn dus gezanten van Christus, 
alsof God door onze mond u vermaande; 
in naam van Christus vragen wij u: 
laat u met God verzoenen. 

woord komt 2x voor:

Efeze 6:20
gezant in keten van het geheim van het 
Evangelie

2Korinthe 5:20
gezant van het woord van de verzoening



2 Korinthe 5
20  Wij zijn dus gezanten van Christus, 
alsof God door onze mond u vermaande; 
in naam van Christus vragen wij u: 
laat u met God verzoenen. 

Gr. parakaleo 
oproepend - aanmoedigend



2 Korinthe 5
20  Wij zijn dus gezanten van Christus, 
alsof God door onze mond u vermaande; 
in naam van Christus vragen wij u: 
laat u met God verzoenen. 

lett. wij-smeken ten-behoeve-van Christus



2 Korinthe 5
20  Wij zijn dus gezanten van Christus, 
alsof God door onze mond u vermaande; 
in naam van Christus vragen wij u: 
laat u met God verzoenen. 

lett. wordt-verzoend tot-de God!



2 Korinthe 5
21  Hem, die geen zonde gekend heeft, 
heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, 
opdat wij zouden worden 
gerechtigheid Gods in Hem.



2 Korinthe 5
21  Hem, die geen zonde gekend heeft, 
heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, 
opdat wij zouden worden 
gerechtigheid Gods in Hem.

> overgegeven aan zijn vijanden die Hem  
tot een vloek maakten (Gal.3:13)



2 Korinthe 5
21  Hem, die geen zonde gekend heeft, 
heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, 
opdat wij zouden worden 
gerechtigheid Gods in Hem.

Romeinen 4:25
"... overgeleverd om onze overtredingen 
en opgewekt om onze rechtvaardiging." 



Romeinen 11



Romeinen 11
11  Ik vraag dan: 
zij zijn toch niet zo gestruikeld, 
dat zij wel vallen moesten? ...



Romeinen 11
11 (...) Volstrekt niet! Door hun val 
is het heil tot de heidenen gekomen, 
om hen tot naijver op te wekken. 

lett. misstap



Romeinen 11
11 (...) Volstrekt niet! Door hun val 
is het heil tot de heidenen gekomen, 
om hen tot naijver op te wekken. 

lett. de redding voor-de natiën



Romeinen 11
11 (...) Volstrekt niet! Door hun val 
is het heil tot de heidenen gekomen, 
om hen tot naijver op te wekken. 

en wat is Paulus' jaloersmakende boodschap? > 



Romeinen 11
12  Betekent nu hun val 
rijkdom voor de wereld 
en hun tekort rijkdom voor de heidenen, 
hoeveel te meer hun volheid! 

lett. de misstap van-hen

Israël terzijde – rijkdom voor de wereld



Romeinen 11
12  Betekent nu hun val 
rijkdom voor de wereld 
en hun tekort rijkdom voor de heidenen, 
hoeveel te meer hun volheid! 

= na "de volheid der natiën" (11:25) 



Romeinen 11
13  Ik spreek tot u, heidenen. 
Juist omdat ik apostel der heidenen ben, 
acht ik dit de heerlijkheid van mijn bediening, 



Romeinen 11
13  Ik spreek tot u, heidenen. 
Juist omdat ik apostel der heidenen ben, 
acht ik dit de heerlijkheid van mijn bediening, 

"apostel van Christus" maar ook:
"apostel van natiën" 
Paulus predikt vanuit de natiën aan Israël



Romeinen 11
13  Ik spreek tot u, heidenen. 
Juist omdat ik apostel der heidenen ben, 
acht ik dit de heerlijkheid van mijn bediening, 



Romeinen 11
14  dat ik zo mogelijk 
de naijver van mijn vlees en bloed 
mocht opwekken, 
en enigen uit hen behouden.  



Romeinen 11
14  dat ik zo mogelijk 
de naijver van mijn vlees en bloed 
mocht opwekken, 
en enigen uit hen behouden.  

niet het volk – maar enkelen



Romeinen 11
15  Want, indien hun verwerping 
de verzoening der wereld is, 
wat zal hun aanneming anders wezen 
dan leven uit de doden? 

"het geheim van het Evangelie"!



Romeinen 11
15  Want, indien hun verwerping 
de verzoening der wereld is, 
wat zal hun aanneming anders wezen 
dan leven uit de doden? 

... op de derde dag... (Hosea 6:1-3)
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