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leven & dood



De alverzoening — de
afschuwelijke leer dat
uiteindelijk alle mensen
zalig worden..."

DEEL & VAN DE SERIE: ,,WAT IS..."

(pag. 9)

watis
de
verzoening?




Alverzoening [DIS alverzoeningsleer IS, IN
SSPRPSR allerlei variaties, één van de
ernstigste, meest subtiele en
N moeilijkst te ontrafelen
S onbijbelse leringen waardoor
de christelijke leer bedreigd
wordt."

(tekst achterflap
‘Alverzoening’)



Alverzoening

"Het is bepaald niet aangenaam
je met dwaalleer te moeten
bezighouden. We moeten echter
wel bedenken dat de
alverzoeningsleer een grote
bedreiging vormt voor de
gelovigen. Ook heel wat
christenen die als
'‘bijbelgetrouw’' bekend staan,
zijn erdoor besmet."

(pag.7)



"Bij de hel c.q. de
alverzoeningsleer is de ZAAK VAN
LEVEN EN DOOD duidelijk
genoeg: bestaat er zoiets als een
‘eeuwige dood’ in de hel, of zal de
hel uiteindelijk toch leeg zijn?"

(pag. 13)



"Wat wij ook hier nodig hebben, is
vooral luisteren naar elkaar. En dan
bidden om wijsheid om tot de
juiste afweging te komen zonder
de ander te verketteren. En
bidden om geestelijke moed om
het lef te hebben de
verschillende standpunten
naast elkaar te laten bestaan.”

(pag. 111)

"zaak van leven en dood"!?!
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A

...laat niet varen de werken Zijner handen!

i

de dood wordt teniet gedaan!

AN

—

het verlorene wordt gevonden!

Christus is "veel meer" dan Adam!
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"Nu spreekt het vanzelf dat
christenen het over de écht
fundamentele zaken beslist eens
moeten zijn. Dat zijn de dingen
zoals we die ongeveer in de
Apostolische Geloofsbelijdenis
(de Twaalf Artikelen des Geloofs)
vinden: de goddelijke Drie-
eenheid...”

(pag. 36) = ménsenwoord!
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enkele misvattingen
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Ik bespreek hier niet de optie dat
er helemaal geen hel bestaat, zoals
bepaalde liberale theologen
beweren. De Bijbel spreekt nu
eenmaal over de hel, Jezus en de
apostelen hebben dit ook gedaan...

(pag. 88)

de Schrift kent geen
hel maar spreekt van
Gehenna (=bij
Jeruzalem)




"Een van de dingen die mij in deze
discussie bijzonder opgevallen is het
volgende. Zij die de bekering
geheel en al beschouwen als een
zaak van Gods soevereine
genade, zijn altijd tegenstanders
van de alverzoeningsleer." >>>

(pag. 107)
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"De alverzoeners vindt men
eigenlijk uitsluitend onder hen die
juist de menselijke
verantwoordelijkheid
benadrukken...”

(pag. 107)

Er is maar EEN Alverzoener!
‘alverzoeners' <=>
'‘eeuwige verdoemers'??
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"De alverzoeners vindt men eigenlijk
uitsluitend onder hen die juist de
menselijke verantwoordelijkheid
benadrukken..."

(pag. 107)

@ Alverzoening is geheel het werk
van GOD en gaat volkomen buiten
de menselijke verantwoordelijkheid
om.
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"... volgens de alverzoeners zijn alle
mensen uitverkoren..."

(pag. 107)

God kiest sommigen uit, om de
overigen te zegenen.

"...in U (=Abram >uitverkoren!) zullen
ALLE geslachten van de aardbodem
gezegend worden”

(Gen.123)
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"De leer dat alle zonden
inderdaad op Golgotha zijn
uitgedelgd en dat uiteindelijk dus
niemand nog om zijn zonden
(inclusief zijn ongeloof) verloren kan
gaan, noemen we de leer van de
alverzoening.”

(pag. 89)
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"De alverzoeningsleer is de leer die
zegt dat uiteindelijk alle mensen
behouden worden. (De meest
extreme representanten van deze
leer geloven zelfs dat uiteindelijk
ook de satan behouden wordt.)"

(pag. 31)
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wat is Alverzoening wél?

20 ., en door Hem, vrede makend door het
bloed zijns kruises, het al met Zich te
verzoenen, door Hem, hetzij wat op de
aarde, hetzij wat in de hemelen is.

Kolosse 1

Al AYTOY ATTOKATAAAMIAL TA TTANTA €1C AYTON

apokatalaxai ta panta
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Alverzoening is GEEN generaal pardon!

MAAR:
alle vijanden (in hemel en op aarde!)

zullen van GODswege, door het bloed van

het kruis, veranderen in liefhebbers!
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23 ...indien gij slechts wel gegrond en
standvastig blijft in het geloof en u NIET
LAAT AFBRENGEN van DE HOOP VAN
HET EVANGELIE, dat gij gehoord hebt en
dat verkondigd is in de ganse schepping
onder de hemel, en waarvan ik, Paulus, een
dienaar geworden ben.

Kolosse 1
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