
  

Psalm 133 & Exodus 28
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1 Een bedevaartslied. Van David. 

shir hama'aloth 
15x - Ps.120 – 134
lett. lied van de treden

“de treden” > Hizkia
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1 Een bedevaartslied. Van David. 

20 YAHWEH was gereed om mij te 
verlossen; daarom zullen wij op mijn 
snarenspel spelen; al de dagen onzes 
levens, in het huis van YAHWEH.

Jesaja 38 (St. Vert)
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1 … Ziet, hoe goed en hoe liefelijk is 
het, als broeders ook tezamen wonen. 
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2 Het is als de kostelijke olie …

bron van licht

bron van genezing
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2 Het is als de kostelijke olie …

olijfboom 

> regenererende boom
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2 Het is als de kostelijke olie …

olie

acht (8)

= nieuw begin
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2 … de kostelijke olie
op het hoofd, 
nedervloeiende op de baard, 
de baard van Aäron…

gezalfd tot hogepriester

> hogepriester “krachtens 
    onvernietigbaar leven” (Hebr.716)
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2 … die nedergolft 
op de zoom (lett. mond) van zijn 
klederen. 
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… over de zoom van Aarons klederen



  

33 En gij zult op zijn zomen 
granaatappels (…) rondom op zijn 
zomen, zetten…

embleem van…

•vruchtbaarheid

•liefde (Hooglied)
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22 … de vrucht van de Geest is liefde:
1.blijdschap, 
2.vrede, 
3.lankmoedigheid, 
4.vriendelijkheid, 
5.goedheid, 
6.trouw, 
7.zachtmoedigheid, 
8.zelfbeheersing

Galaten 5
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33 … in hemelblauw, purper en 
scharlaken, rondom op zijn zomen, 
zetten…

hemelblauw

purper

scharlaken
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33 … en gouden belletjes overal 
daartussen:

= het goede bericht van de   
   opgewekte Christus 
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34 telkens een gouden belletje en een 
granaatappel, rondom op de zomen 
van het opperkleed. 

de “vrucht” wordt gezet waar “de 
gouden belletjes” rinkelen…
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35 Aäron nu zal dit aanhebben, als hij 
dienst doet, en het geluid ervan zal 
gehoord worden, wanneer hij in het 
heiligdom komt voor het aangezicht 
van YAHWEH …
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3 Het is als dauw van de Hermon, 
die nederdaalt op de bergen van Sion. 
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3 … Want daar gebiedt 
YAHWEH de zegen, 
leven tot in eeuwigheid.

ha olam = de eeuw
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samenvatting :

1. Psalm 133 herinnert aan “de treden” in 
de geschiedenis van Hizkia – de zoon van 
David die de schaduw van de dood zag 
wijken;



  

samenvatting :

2. De olie waarmee Aaron tot priester 
gezalfd werd, verwijst naar “Geest en 
Leven” dat Jezus ontving toen Hij de 
Gezalfde werd;



  

samenvatting :

3. Aaron in het heiligdom deed van zich 
horen door “de gouden belletjes” aan de 
zoom van zijn kleed – het spreekt van de 
levende Christus die hoewel verborgen, het 
Goede Bericht op aarde laat klinken.



  

samenvatting :

4. De granaatappelen aan de zoom van het 
kleed, spreekt van de vrucht van de Geest 
die groeit waar “de gouden belletjes” 
rinkelen. 
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