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▪ Daniël merkt op dat door Jeremia geprofeteerde 
70 jaar van Jeruzalems verwoesting ten einde zijn 
(:2)

▪ Daniël belijdt namens zijn volk schuld en pleit op 
Gods belofte (:3-19)

▪ nog tijdens Daniels gebed wordt het woord 
uitgevaardigd om Jeruzalem te herbouwen en de 
engel Gabriël komt om hem dit mededelen 
(:20-22)

▪ tevens ontvangt Daniël een profetie over 70 
(jaar)weken (:24-27) = 70 cycli van sabbatsjaren
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totaal (7x7+1) = 50 jaar



50 100 150 200 250 300 350 400 450 500

70 jaarweken = (10x49+10=) 500 jaar



Daniël 9 (NBG+)

24  Zeventig weken is bepaald 
over uw volk en uw heilige stad...

= enkelvoud (vergl. "zijn" SV, NBG)
de 70 weken worden als 
één geheel gepresenteerd  



Daniël 9 (NBG+)

24  ... om (1) de overtreding te voleindigen, 
(2) de zonde af te sluiten, 
(3) de ongerechtigheid te bedekken...

verwijst naar wat de Messias zou brengen:
1. verlossing van de overtredingen (Heb.9:15)
2. de zonde weg te doen (Hebr.9:16)
3. bedekking voor onze zonden (1Joh.2:2)



Daniël 9 (NBG+)

24  ... en (4) om gerechtigheid van aeonen te 
brengen, (5) gezicht en profeet te verzegelen 
en (6) iets allerheiligst te zalven.

4. openbaring gerechtigheid Gods (Rom.3:21)
5. profetie wordt verborgen voor Israël 

(Jes.29:10,11)
6. de heiligste wordt gezalfd = tot Messias 

gemaakt (Hand.2:36)



Daniël 9 (NBG+)

25  Weet dan en versta: 
vanaf het ogenblik, 
dat het woord uitging 
om Jeruzalem te herstellen en te herbouwen...

dat woord was zojuist uitgegaan (:23)



Daniël 9 (NBG+)

25  ... tot op Messias, [de] vorst, 
zijn zeven weken en tweeenzestig weken...

d.w.z. de Messias zou komen 
na 7 plus 62 weken: 

═ met nog één week te gaan
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7 jaarweken

het woord gaat uit
om Jeruzalem te herbouwen

62 jaarweken

Messias, [een] vorst



Daniël 9 (NBG+)

25  ... het zal hersteld en herbouwd worden, 
met plein en gracht, maar in de druk der tijden.

= de termijn van 7 jaarweken (49/50 jaar)
▪ = de tijd van Kores, Ezra en Nehemia

o gangbare chronologie niet naar de Schrift 
(rekent ruim vijftig jaren teveel: 
Kores 536 v.Chr - Nehemia 433 v. Chr)

https://goedbericht.nl/chronologie-10-ezra-nehemia/


Daniël 9 (NBG+)

26  En na de tweeenzestig weken 
zal Messias worden uitgeroeid, 
terwijl er niets tegen hem is...

of: "en hij zal niet hebben" (nl. als vorst)
=> wordt gekruisigd als "Koning der Joden"



Daniël 9 (NBG+)

26  ... en het volk van 
[de] vorst die komen zal, 
zal de stad en het heiligdom 
te gronde richten...

nl, de vorst van vers 25! 
"... tot op Messias, [de] vorst" 



Daniël 9 (NBG+)

26  ... en het volk van 
[de] vorst die komen zal, 
zal de stad en het heiligdom 
te gronde richten...

= het Joodse volk (niet: de Romeinen!)

▪ heeft haar "Messias vorst" gedood 
(middels de Romeinen; Hand.2:23; 3:13,14)

▪ DAAROM zou de stad en het heiligdom 
(middels de Romeinen) worden verwoest >



Matteüs 23 (NBG+)

37  Jeruzalem, Jeruzalem, 
dat de profeten doodt, 
en stenigt, wie tot u gezonden zijn, 
hoe dikwijls heb Ik uw kinderen  willen 
vergaderen, gelijk een hen haar kuikens 
onder haar vleugels vergadert, 
en GIJ HEBT NIET GEWILD.
38  Zie, UW HUIS wordt u WOEST GELATEN.
39  Want Ik zeg u, 
gij zult Mij van nu aan niet meer zien, 
totdat gij zegt: Gezegend Hij, 
die komt in de naam des Heren!
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Daniël 9 (NBG+)

26  ... en zijn einde zal zijn in de overstroming; 
en tot het einde toe zal er strijd zijn: 
verwoestingen, waartoe vast besloten is.

nl. van het heiligdom (in 70AD)



Daniël 9 (NBG+)

27  En hij zal [het] verbond 
voor velen versterken, 
een week lang...

= de "Messias vorst" die komen zal!!

vers 26:
En na de tweeenzestig weken zal Messias 
worden uitgeroeid, terwijl er niets tegen hem 
is; en het volk van [de] vorst die komen zal, zal 
de stad en het heiligdom te gronde richten...



Daniël 9 (NBG+)

27  En hij zal [het] verbond 
voor velen versterken, 
een week lang...

vergl. 9:4
"En ik bad tot JAHWEH, mijn God, en deed 
schuldbelijdenis en zeide: Ach JAHWEH, Gij 
grote en geduchte God, die vasthoudt aan 
het verbond..."



Daniël 9 (NBG+)

27  En hij zal [het] verbond 
voor velen versterken, 
een week lang...

= bekrachtigen (niet: sluiten 'snijden')
Hebr. QABAR > Gabriël = God versterkt 



Daniël 9 (NBG+)

27  En hij zal [het] verbond 
voor velen versterken, 
één week...

= de 70e jaarweek
▪ "Messias vorst" zou komen na 7 + 62 weken 

(:25)
▪ na de 62 weken zou de Messias worden 

uitgeroeid (:26)
▪ gedurende 1 week zou de Messias [het] 

verbond versterken (bekrachtigen)



Daniël 9 (NBG+)

27  ... in de helft van de week 
zal hij slachtoffer en spijsoffer doen ophouden...

de aardse bediening van de Messias duurde 3,5 
jaar (najaar 26 AD - voorjaar 30 AD)
▪ halverwege de jaarweek stierf Hij en vervulde Hij 

de offerdienst 
▪ LXX: "in het midden van de week zullen Mijn 

slachtoffer en plengoffer worden weggenomen"
o Hebr. 10:9: "Hij NEEMT het eerste* WEG 

om het tweede te stellen"
= slachtoffers en offergaven! (10:8) 



70e JAARWEEK

"hij zal [het] verbond 
versterken, één week"

Jezus' doop = zalving 
(Luc.4:18; Hand.10:38)

3,5 jaar

Jezus' dood 
& opstanding

steniging Stefanus
(Hand.7)

3,5 jaar



Daniël 9 (NBG+)

27  ... en op een vleugel van gruwelen 
zal een verwoester komen, 
en wel tot aan de voleinding toe, 
en waartoe vast besloten is, 
dat zal zich uitstorten over wat woest is.

"de gruwel van verwoesting"; Mat.24:15
= begin van de grote verdrukking 
(= ook 3,5 jaar!) 


	Dia 1
	Dia 2
	Dia 3
	Dia 4
	Dia 5
	Dia 6
	Dia 7
	Dia 8
	Dia 9
	Dia 10
	Dia 11
	Dia 12
	Dia 13
	Dia 14
	Dia 15
	Dia 16
	Dia 17
	Dia 18
	Dia 19
	Dia 20
	Dia 21
	Dia 22
	Dia 23
	Dia 24
	Dia 25
	Dia 26
	Dia 27
	Dia 28

