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De Bijbel... 
geschreven

 door feilbare mensen

 door kinderen van hun tijd

 in verloop van duizenden jaren

 op talloze plaatsen

 in zoveel verschillende situaties
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NIET
 tijd- en 

plaatsgebonden????
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2Petrus 1
20  Dit moet gij vooral weten, 
dat geen profetie der Schrift 
een eigenmachtige uitlegging toelaat;     
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2Petrus 1
21  want nooit is profetie voortgekomen 
uit de wil van een mens, 
maar, door de Heilige Geest gedreven, 
hebben mensen van Godswege gesproken.     
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Galaten 3
19  Waartoe dient dan de wet? 
Om de overtredingen te doen blijken 
is zij erbij gevoegd, 
totdat het zaad zou komen, 
waarop de belofte sloeg...  
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Galaten 3

(...)
24  De wet is dus een tuchtmeester 
voor ons geweest tot Christus, 
opdat wij uit geloof 
gerechtvaardigd zouden worden.  
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Galaten 3
25  Nu echter het geloof gekomen is, 
zijn wij niet meer onder de tuchtmeester. 
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Jesaja 46
9  Denkt aan hetgeen 
vroeger, vanouds, gebeurde; 
Ik immers ben God, 
en er is geen ander, 
God, en niemand is Mij gelijk; 
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Jesaja 46
10  Ik, die van den beginne 
de afloop verkondig 
en vanouds wat nog niet geschied is; 
die zeg: 
Mijn raadsbesluit zal volbracht worden 
en Ik zal al mijn welbehagen doen;   
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Jesaja 40
6  Hoor, iemand zegt: Roep. 
En de vraag klinkt: Wat zal ik roepen? 
Alle vlees is gras, 
en al zijn schoonheid 
als een bloem des velds. 

19



Jesaja 40
6  Hoor, iemand zegt: Roep. 
En de vraag klinkt: Wat zal ik roepen? 
Alle vlees is gras, 
en al zijn schoonheid 
als een bloem des velds. 

20



Jesaja 40
7  Het gras verdort, 
de bloem valt af, 
als de adem des HEREN daarover waait. 
Voorwaar, het volk is gras.  
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Jesaja 40
8  Het gras verdort, 
de bloem valt af, 
maar het woord van onze God 
houdt eeuwig stand. 
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2Timotheüs 2
8  Gedenk, dat Jezus Christus 
uit de doden is opgewekt, 
uit het geslacht van David, 
naar mijn evangelie, 
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2Timotheüs 2
9  waarvoor ik kwaad lijd 
en zelfs boeien draag 
als een misdadiger. 
Maar het woord van God is niet geboeid. 
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is de Bijbel tijdgebonden?

 geschreven door mensen – één Auteur!

 God Zelf bindt woorden aan een tijd en volk

 Gods Woord overziet alle tijden – vanaf het 
begin het einde...

 de mens (met al zijn 'wijsheid') is 
tijdgebonden

 het Woord Gods is niet geboeid!
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