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Johannes 3
13  En niemand is opgevaren naar de hemel, 
dan die uit de hemel nedergedaald is, 
de Zoon des mensen. 

> geschreven ná de hemelvaart

vanaf vers 13 geen rapportage maar 
(geïnspireerd) commentaar van Johannes 



Johannes 3
13  En niemand is opgevaren naar de hemel, 
dan die uit de hemel nedergedaald is, 
de Zoon des mensen. 

lett. de zoon van de mens (= Adam)

> Ps.8:5 "Ben Adam" 



Johannes 3
14  En gelijk Mozes de slang 
in de woestijn verhoogd heeft, 
zo moet ook de Zoon des mensen 
verhoogd worden,  

i.t.t. de vernederde slang

vergl. esculaap



Johannes 3
14  En gelijk Mozes de slang 
in de woestijn verhoogd heeft, 
zo moet ook de Zoon des mensen 
verhoogd worden,  

> ná het kruis (= zijn uiterste vernedering)
Filp.2:8,9



Johannes 3
15  opdat een ieder, die gelooft, in Hem 
eeuwig leven hebbe. 

> opzien naar de verhoogde slang!



Johannes 3
15  opdat een ieder, die gelooft, in Hem 
eeuwig leven hebbe. 

lett. aeonisch leven, eeuw-ig leven

= het leven van de toekomende eeuw
Lucas 18:30



Johannes 3
16  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, 
dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, 
opdat een ieder, die in Hem gelooft, 
niet verloren ga, 
maar eeuwig leven hebbe. 

aorist = feit, onbepaalde tijd

> de GOD heeft de wereld lief
= agapé = onvoorwaardelijke liefde! 



Johannes 3
16  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, 
dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, 
opdat een ieder, die in Hem gelooft, 
niet verloren ga, 
maar eeuwig leven hebbe. 

1. uniek verwekt uit de maagd Maria
Lucas 1:35

2. uniek verwekt uit de doden
Hand.13:33



Johannes 3
16  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, 
dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, 
opdat een ieder, die in Hem gelooft, 
niet verloren ga, 
maar eeuwig leven hebbe. 

lett. gelovende > tegenwoordige tijd



Johannes 3
16  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, 
dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, 
opdat een ieder, die in Hem gelooft, 
niet verloren ga, 
maar eeuwig leven hebbe. 

> omkome

vergl. de Israëlieten in de woestijn die 
omkwamen door de slangenbeet 



Johannes 3
16  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, 
dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, 
opdat een ieder, die in Hem gelooft, 
niet verloren ga, 
maar eeuwig leven hebbe. 

= eeuw-ig leven
> de toekomende eeuw (zie vers 15)



Johannes 3
17  Want God heeft zijn Zoon 
niet in de wereld gezonden, 
opdat Hij de wereld veroordele, 
maar opdat de wereld 
door Hem behouden worde. 

= nadere toelichting op vers 16:
God heeft de wereld lief 



Johannes 3
17  Want God heeft zijn Zoon 
niet in de wereld gezonden, 
opdat Hij de wereld veroordele, 
maar opdat de wereld 
door Hem behouden worde. 

er is oordeel (= omkomen, verloren gaan) 
maar dat is:

geen doel maar middel
geen bestemming maar de weg (er naar toe)



Johannes 3
17  Want God heeft zijn Zoon 
niet in de wereld gezonden, 
opdat Hij de wereld veroordele, 
maar opdat de wereld 
door Hem behouden worde. 

Gods oogmerk: de redding der wereld >



Johannes 1:9
Het waarachtige licht, dat ieder mens 
verlicht, was komende in de wereld. 

Johannes 1:29
De volgende dag zag hij Jezus tot zich 
komen en zeide: Zie, het lam Gods, dat de 
zonde der wereld wegneemt. 

Johannes 6:33
want dat is het brood Gods, dat uit de 
hemel nederdaalt en aan de wereld het 
leven geeft. 



Johannes 6:51
Ik ben het levende brood (...) en het brood, 
dat Ik geven zal, is mijn vlees, voor het 
leven der wereld. 

Johannes 12:47
... Ik ben niet gekomen om de wereld te 
oordelen, doch om de wereld te behouden. 



Johannes 4



Johannes 4
40  Toen dan de Samaritanen 
tot Hem kwamen, 
verzochten zij Hem bij hen te blijven; 
en Hij bleef daar twee dagen. 

Uitzonderlijk!

Jezus was uitsluitend gezonden tot "de 
verloren schapen van het huis Israëls"
Matteus 15:24 



Johannes 4
40  Toen dan de Samaritanen 
tot Hem kwamen, 
verzochten zij Hem bij hen te blijven; 
en Hij bleef daar twee dagen. 

> de twee millennia waarin Christus 
(verborgen) onder de natiën verblijft

Hosea 6:1-3; 2Petr.3:8; Kol.1:27 



Johannes 4
41  En nog veel meer 
werden er gelovig om zijn woord, 

geen sprake van wonderen...
het woord wekt geloof!



Johannes 4
42  en zij zeiden tot de vrouw: 
Wij geloven niet meer om wat gij zegt, 
want wij zelf hebben Hem gehoord 
en weten, dat deze waarlijk 
de Heiland der wereld is. 



Johannes 4
42  en zij zeiden tot de vrouw: 
Wij geloven niet meer om wat gij zegt, 
want wij zelf hebben Hem gehoord 
en weten, dat deze waarlijk 
de Heiland der wereld is. 

lett. Redder van de wereld
> mijn redder = Hij redt mij
> redder der wereld = Hij redt de wereld



Johannes 4
43  En na die twee dagen 
vertrok Hij vandaar naar Galilea... 

Hij komt "weder in Kana" (4:46) waar Hij 
eerder tijdens een bruiloft op op de derde 
dag water in wijn veranderde...

> het Messiaanse Koninkrijk!



1Johannes 4



1Johannes 4
14 En wij hebben aanschouwd en getuigen, 
dat de Vader de Zoon gezonden heeft 
als Heiland der wereld.  

= de apostelen als ooggetuigen (1Johannes 1:1-4)



1Johannes 4
14 En wij hebben aanschouwd en getuigen, 
dat de Vader de Zoon gezonden heeft 
als Heiland der wereld.  

Johannes 4:42 = het getuigenis van de Samaritanen

1Johannes 4:14: de apostelen getuigen het:

de Zoon van God is REDDER VAN DE WERELD!
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