
gehoorzaamheid

van geloof
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16  Maar niet allen hebben aan het evangelie 
gehoor gegeven. Want Jesaja zegt: Here, 
wie heeft geloofd wat hij van ons hoorde?
17  Zo is dan het geloof uit het horen...
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1 Paulus, een dienstknecht van Christus 
Jezus, een geroepen apostel, afgezonderd 
tot verkondiging van het evangelie van 
God,
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2  dat Hij tevoren door zijn profeten beloofd 
had in de heilige Schriften 3  (aangaande 
zijn Zoon, gesproten uit het geslacht van 
David naar het vlees,
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4  naar de geest der heiligheid door zijn 
opstanding uit de doden verklaard Gods 
Zoon te zijn in kracht, Jezus Christus, onze 
Here,

lett. door opstanding van dodenlett. door opstanding van doden
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5  door wie wij genade en het apostelschap 
ontvangen hebben om GEHOORZAAMHEID 
DES GELOOFS te bewerken voor zijn naam 
onder al de heidenen, 7  tot welke ook gij 
behoort, geroepenen van Jezus Christus)...



Romeinen 4



Romeinen 4

3 Want wat zegt het schriftwoord? Abraham 
geloofde God en het werd hem tot 
gerechtigheid gerekend.
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4 Nu wordt hem die werkt, het loon niet 
toegerekend uit genade, maar krachtens 
verplichting. 
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4 Nu wordt hem die werkt, het loon niet 
toegerekend uit genade, maar krachtens 
verplichting. 
5  Hem echter, die niet werkt, maar zijn 
GELOOF vestigt op HEM, die de goddeloze 
rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend 
tot gerechtigheid,
(...)
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20  ... aan de belofte Gods heeft hij niet 
getwijfeld door ongeloof, doch hij werd 
versterkt in zijn geloof en gaf Gode eer,
21  in de volle zekerheid, dat Hij bij machte 
was hetgeen Hij beloofd had ook te 
volbrengen.
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9 Want de geboden: GIJ ZULT niet 
echtbreken, GIJ ZULT niet doodslaan, gij 
zult niet stelen, GIJ ZULT niet begeren en 
welk ander gebod er ook zij, worden 
samengevat in dit woord: GIJ ZULT uw 
naaste liefhebben als uzelf.  
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9 Want de geboden: GIJ ZULT niet 
echtbreken, GIJ ZULT niet doodslaan, gij 
zult niet stelen, GIJ ZULT niet begeren en 
welk ander gebod er ook zij, worden 
samengevat in dit woord: GIJ ZULT uw 
naaste liefhebben als uzelf. 
10  De liefde doet de naaste geen kwaad; 
daarom is de liefde de vervulling der wet. 
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25 Hem nu, die bij machte is u te versterken 
(naar mijn evangelie 25 en de prediking van 
Jezus Christus, naar de openbaring van het 
geheimenis, eeuwenlang verzwegen,
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26  maar thans geopenbaard en door 
profetische schriften volgens bevel van de 
eeuwige God tot bewerking van 
GEHOORZAAMHEID DES GELOOFS 
bekendgemaakt onder alle volken)
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26  maar thans geopenbaard en door 
profetische schriften volgens bevel van de 
eeuwige God tot bewerking van 
GEHOORZAAMHEID DES GELOOFS 
bekendgemaakt onder alle volken)
27  Hem, de alleen wijze God, zij, door Jezus 
Christus, de heerlijkheid in alle eeuwigheid! 
Amen.
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