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Urk

de zekerheid van 

onze 'erfenis'



erfenis => lotbezit



erfenis =

De erfenis (nalatenschap) is het 
totaal aan bezittingen en schulden 
dat iemand na zijn overlijden nalaat



Handelingen 13

19  En neerhalende zeven natiën 
in het land Kanaän 
verdeelde Hij door loting hun land...

NBG: ten erfdeel gegeven
SV: door het lot uitgedeeld
vergl. o.a. Joz.18:10; 23:4



beërven...
als lotbezit ontvangen



Matteüs 19

29 En een ieder, die huizen of broeders of zusters 
of vader of moeder of kinderen of akkers 
heeft prijsgegeven om mijn naam, 
zal vele malen meer terugontvangen 
en het eeuw-ige leven als lotbezit ontvangen. 

= het leven van de toekomende eeuw 'beërven' >



Lucas 18

29 Hij echter zei tot hen: amen, ik zeg tot jullie 
dat niemand die prijsgeeft woonhuis of vrouw of 
broeders of ouders of kinderen 
om het Koninkrijk van God, 
30  niet veelvoudig terug zou krijgen 
in deze periode 
en in de eeuw die komt het eeuw-ige leven. 



Matteüs 25

34  Dan zal de Koning tot hen zeggen 
die aan zijn rechterhand zijn: 
komt hier, jullie gezegenden van mijn Vader,
ontvangt als lotbezit het Koninkrijk 
dat voor jullie is bereid 
vanaf de nederwerping van de wereld. 

het Koninkrijk zelf is 
het lotbezit (de erfenis)



lotbezit o.a. 

▪ het eeuw-ige leven 
▪ het Koninkrijk van God (o.a. Jak.2:5)
▪ "genade van leven" (1Petr.3:7)
▪ zegen (1Petr.3:9)



'mede-erfgenamen' 
van Christus



Romeinen 8

17  Indien nu kinderen, 
dan ook lotbezitters...

vergl. Galaten 4:7
Indien nu zoon 
dan ook lotbezitter...

▪ NU: "de geest van het zoonschap" (8:15) 
▪ STRAKS: het zoonschap 

= de verlossing van het lichaam (8:23)



Romeinen 8

17  Indien nu kinderen, 
dan ook lotbezitters. 
Lotbezitters van God, 
samen-lotbezitters van Christus... 

= 'het al' dat Christus bezit, 
bezitten wij samen met Hem



Romeinen 8

(een paar verzen verder...) 
19 Want het reikhalzend verlangen 
van de schepping wacht op 
de onthulling van de zonen van God. 

= de 'mede-erfgenamen' van Christus! 



wie niet 'erven'...



1Korinthe 6

9  Of weten jullie niet dat 
onrechtvaardigen Gods Koninkrijk 
niet als lotbezit zullen ontvangen? 

= hen valt Gods Koninkrijk (nl. in de 
komende aeonen) niet ten deel 
▪ zie voor zelfde uitdrukking 15:50 



50  Dit echter zeg ik met nadruk broeders, 
dat vlees en bloed Gods Koninkrijk 
niet als lotbezit kan ontvangen. 
En ook de vergankelijkheid ontvangt 
de onvergankelijkheid niet als lotbezit. 

1Korinthe 15

ons sterfelijk (ziels) lichaam kan Gods 
Koninkrijk niet als lotbezit ontvangen 



1Korinthe 6

9  Of weten jullie niet dat 
onrechtvaardigen Gods Koninkrijk 
niet als lotbezit zullen ontvangen? 
Dwaalt niet, hoereerders, noch afgodendienaars, 
noch echtbrekers, noch schandknapen, 
noch 'mannen-liggers'...



1Korinthe 6

10  noch dieven, noch oplichters, of dronkaards, 
of lasteraars of rovers, 
Gods Koninkrijk als lotbezit zullen ontvangen.

dezelfde waarheid wordt herhaald 
in Galaten 5:21 en Efeze 5:5 >



5 Want hiermee zijn jullie bekend en weten 
dat geen hoereerder of onreine of oplichter, 
dat is een afgodendienaar 
lotbezit heeft in het Koninkrijk 
van Christus en van God. 

Efeze 5

men ontvangt het Koninkrijk niet en 
dus ook geen lotbezit in het Koninkrijk



1Korinthe 6

11  En sommigen van jullie waren dat, 
maar jullie worden schoongewassen...

nog steeds 'vielen' de Korinthiërs in sommige 
van deze zonden (6;18; 10:14), maar...
▪ ze ZIJN het niet meer; nieuwe identiteit!  



1Korinthe 6

11  ... jullie worden geheiligd, 
jullie werden gerechtvaardigd 
in de naam van de Heer Jezus Christus 
en in de geest van onze God.

als gelovigen worden we:
▪ gewassen
▪ geheiligd 
▪ gerechtvaardigd



voorbestemd 
& de garantie



Efeze 1

5  ... (dat God) ons tevoren bestemde 
tot zoonschap 
door Jezus Christus, 
voor Hem, naar het welbehagen van Zijn wil.— 

lett. zoonstelling
▪ vindt plaats wanneer we het lotbezit ontvangen 

(Gal.4:7)



Efeze 1

(enkele verzen verder) 
10  om (...) het al samen te vatten 
in de Christus, 
wat in de hemelen en wat op de aarde is...

het heelal is Christus' lotbezit! 



Efeze 1

11  in Hem in Wie ook ons lot viel, 
wij die tevoren bestemd werden 
naar Zijn voornemen...

ook wij zijn zonen en voorbestemd 
tot dezelfde 'erfenis' als Christus!



Efeze 1

13  ... in Hem werden ook jullie 
toen jullie geloofden, 
verzegeld met de heilige geest van de belofte,
14  die een onderpand is van ons lotbezit...

ons lotbezit is onvervreemdbaar!
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