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Paulus' gebed in Kolosse 1:3-12

epi-gnosis (2)

kennen en kennen is twee



de Kolosse-brief...

▪ geschreven door Paulus 
▪ tijdens zijn gevangenschap in Rome (Hand.28)
▪ aan de ekklesia in Kolosse
▪ ontstaan door de prediking van Epafras



3  Wij danken God, 
Vader van onze Heer Jezus Christus, 
altijd omtrent jullie, bij ons bidden,

Kolosse 1:3-6



3  Wij danken God, 
Vader van onze Heer Jezus Christus, 
altijd omtrent jullie, bij ons bidden,
4  gehoord hebbend 
van jullie geloof in Christus Jezus, 
en de liefde die jullie hebben voor al de heiligen,

Kolosse 1:3-6



5  vanwege de hoop, 
die weggelegd wordt voor jullie in de hemelen,
die jullie tevoren hoorden, 
in het woord van de waarheid 
van het Evangelie

Kolosse 1:3-6



5  vanwege de hoop, 
die weggelegd wordt voor jullie in de hemelen,
die jullie tevoren hoorden, 
in het woord van de waarheid 
van het Evangelie
6  dat in jullie aanwezig is, 
zoals het ook in heel de wereld 
vruchtdraagt en groeit, 
zoals ook te midden van jullie...

Kolosse 1:3-6



Kolosse 1

6  ... vanaf de dag [dat] jullie het hoorden 
en de genade van God 
in waarheid beseften,

nl. het woord van de waarheid 
van het Evangelie (1:5)



Kolosse 1

6  ... vanaf de dag [dat] jullie het hoorden 
en de genade van God 
in waarheid beseften,

> Gr. epi-gnosis!
▪ geloof begint vanaf de dag dat je de 

genade van God in waarheid beseft



Kolosse 1

6  ... vanaf de dag [dat] jullie het hoorden 
en de genade van God 
in waarheid beseften,

= het Evangelie van de 
genade Gods (Hand.20:24) >



11 Want de genade van God is verschenen, 
reddend voor alle mensen... 

Titus 2 



Kolosse 1

7  zoals jullie leerden van Epafras, 
onze geliefde medeslaaf, 
die getrouw is ten behoeve van jullie, 
een dienaar van de Christus, 

later ook genoemd in 4:12 >



12 Epafras groet jullie, die één uit jullie is, 
een slaaf van Christus Jezus, 
altijd strijdende voor jullie in de gebeden 
opdat jullie zouden staan, 
volwassen en ten volle verzekerd 
in alles wat God wil.

Kolosse 4 



Kolosse 1

8  die ook aan ons duidelijk maakte, 
jullie liefde in geest.

kenden Paulus niet "naar het vlees" (2:1,5) maar 
ze hielden van Paulus... vanwege zijn boodschap!



Kolosse 1

9  Daarom houden ook wij, 
vanaf de dag dat wij dit hoorden 
niet op ten behoeve van jullie te bidden...

niet voor gezondheid, carrière, 
aardse omstandigheden...



Kolosse 1

9  ... en te vragen 
dat jullie vervuld mogen worden 
van het besef van zijn wil...

Gods wil m.b.t. heel Zijn schepping > 



9  bekendmakend aan ons, 
het geheim van Zijn wil 
naar Zijn welbehagen, 
dat Hij zich voornam in Hem (=Christus)
10  om in het beheer 
van de volheid van de tijden, 
alles samen te vatten in de Christus, 
wat in de hemelen en wat op de aarde is...

Efeze 1



Kolosse 1

9  ... in alle wijsheid en geestelijk inzicht,

Gr. SUNÈSIS

➢ lett. SAMEN-LATING

= de samenhang zien



Kolosse 1

10  om de Heer waardig te wandelen, 
in alles [Hem] te behagen, 
in alle goed werk vruchtdragend 
en groeiend in het besef van de God,

waard-ig 
= naar waarde, waarderend, waardevol
▪ in de wandel de waarde beseffend van de Heer



Kolosse 1

10  om de Heer waardig te wandelen, 
in alles [Hem] te behagen, 
in alle goed werk vruchtdragend 
en groeiend in het besef van de God,

zie Kolosse 3:17 >



17  En alles, wat jullie ook moge doen, 
in woord of in werk, 
doet alles in de naam van Heer Jezus, 
dankende Vader God door Hem!

Kolosse 3



Kolosse 1

10  om de Heer waardig te wandelen, 
in alles [Hem] te behagen, 
in alle goed werk vruchtdragend 
en groeiend in het besef van GOD,

besef > epi-gnosis
= beseffend dat Hij GOD is



Kolosse 1

11  in alle kracht bekrachtigd wordend, 
overeenkomstig de sterkte van zijn heerlijkheid 
tot in al het verduren en geduld met blijdschap, 

> Gr. dunamis => dynamiet
▪ zonder limits



Kolosse 1

11  in alle kracht bekrachtigd wordend, 
overeenkomstig de sterkte van zijn heerlijkheid 
tot in al het verduren en geduld met blijdschap, 

een Goddelijke combinatie!



Kolosse 1

12  terwijl jullie de Vader danken, 
die jullie bekwaam maakt voor het lotsdeel 
van de heiligen in het licht. 

= het geheim van blijdschap



Kolosse 1

12  terwijl jullie de Vader danken, 
die jullie bekwaam maakt voor het lotsdeel 
van de heiligen in het licht. 

God roept geen bekwamen
... Hij bekwaamt geroepenen!
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