
11 juni 2023
Benthuizen



de Titus-brief:
▪ (vermoedelijk) geschreven na Paulus' eerste 

gevangenschap in Rome (na 62 AD);
▪ op weg naar Nikopolis (3:12)
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de Titus-brief:
▪ (vermoedelijk) geschreven na Paulus' eerste 

gevangenschap in Rome (na 61 AD);
▪ op weg naar Nikopolis (3:12); 
▪ aan zijn "kind" Titus, een Griek (Gal.2:1,3)... 
▪ die Paulus had achtergelaten op het eiland Kreta



Titus 2

9  Slaven zouden zich ...

na de instructies voor 
oude mannen/ vrouwen 
en jongere mannen/ vrouwen 

nu een categorie apart:
rechteloos, beperkt



Titus 2

9  Slaven zouden zich onderschikken 
aan hun eigen meesters...

geen prediking van revolutie of 
afschaffing van de slavernij



Titus 2

9  Slaven zouden zich onderschikken 
aan hun eigen meesters, 
in alles welgevallig zijn, 
zonder tegenspraak,



Titus 2

10  niet iets ontvreemden, 
maar alle goede trouw betonen...



Titus 2

10  ... opdat zij de leer van God onze Redder 
zouden versieren in alles.

de leer is feestelijk: 
GOD is onze (nl. aller) Redder

versiering: het voorrecht 
om de genade te etaleren



Titus 2

11  Want de reddende genade van God 
verscheen aan alle mensen, 

God is de Redder 
van alle mensen!!
               1Tim.410



Titus 2

12  ons opvoedend...

Gr. PAIDEUO > pedagoog
▪ genade (= vreugde om niet) 

voedt ons op - niet 'wet'



Titus 2

12  ons opvoedend, 
opdat we de oneerbiedigheid 
en de wereldlijke begeerten verloochenen...

genade maakt dat we het negatieve negeren



Titus 2

12 ...met bezonnenheid 
en rechtvaardig 
en eerbiedig zouden leven 
in de huidige aeon,

sleutelwoord in deze brief:
gezond verstand 
versus wereldlijke begeerten



Titus 2

12 ...met bezonnenheid 
en rechtvaardig 
en eerbiedig zouden leven 
in de huidige aeon,

= versus oneerbiedigheid 



Titus 2

13  terwijl we uitzien naar de gelukkige hoop 
en de verschijning 
van de heerlijkheid van de grote God 
en van onze Redder Jezus Christus,

lett. NAARTOE-ONTVANGEN

= anticiperen



Titus 2

13  terwijl we uitzien naar de gelukkige hoop 
en de verschijning 
van de heerlijkheid van de grote God 
en van onze Redder Jezus Christus,

objectief: de inhoud is gelukkig
subjectief: maakt nu reeds gelukkig



Titus 2

13  terwijl we uitzien naar de gelukkige hoop 
en de verschijning 
van de heerlijkheid van de grote God 
en van onze Redder Jezus Christus,

= de heerlijkheid die straks (gefaseerd) 
onthuld zal worden aan de hele schepping  



Titus 2

13  terwijl we uitzien naar de gelukkige hoop 
en de verschijning 
van de heerlijkheid van de grote God 
en van onze Redder Jezus Christus,

nu: verborgen - straks: onthuld



Titus 2

14  die Zichzelf ten behoeve van ons 
gegeven heeft, opdat Hij ons 
zou vrijkopen van alle wetteloosheid...

de tegenwoordige overgave van 
Christus aan de ekklesia 
▪ HIJ maakt vrij en reinigt >



Titus 2

14  ... en voor zichzelf zou reinigen 
een volk rondom Hem, 
ijveraar van voortreffelijke werken.

HIJ reinigt de ekklesia 
door het waterbad van het woord 
en HIJ maakt haar (zó) stralend; Efeze 525-27



Titus 2

14  ... en voor zichzelf zou reinigen 
een volk rondom Hem, 
ijveraar van voortreffelijke werken.

= de leer van God onze Redder in alles versierend
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