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Paulus in 'Handelingen'



terugblik...

 Paulus was op initiatief van zijn volksgenoten 
gevangen genomen in Jeruzalem (Hand.21);

 de Romeinen plaatsen hem over (onder een groots 
escorte) naar Caesarea (Hand.23);



terugblik...

 Paulus was op initiatief van zijn volksgenoten 
gevangen genomen in Jeruzalem (Hand.21);

 de Romeinen plaatsen hem over (onder een groots 
escorte) naar Caesarea (Hand.23);

 hij wordt gevangen gehouden onder een 
vriendelijk regime (24:23);

 Paulus wordt eerst verhoord door stadhouder 
Felix (Hand.24);

 daarna door diens opvolgers Festus (Hand.25);
 die ook zijn bezoeker Herodes Agrippa II 

deelgenoot maakt van de lastige kwestie 
(Hand.26);

 vanwege Paulus' beroep op de keizer, wordt 
besloten hem naar Rome te sturen (26:32);

 twee jaar was Paulus in Caesarea (24:27).



1  Toen nu geoordeeld werd, 
dat we naar Italië zouden afvaren, 
leverden zij Paulus 
en enige andere gevangenen over
aan een hoofdman over honderd, 
Julius genaamd, 
van de keizerlijke legerafdeling.

Handelingen 27

hier bevindt de schrijver (Lucas) zich 
weer in het gezelschap (sinds 21:18) 
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die ook voor de keizer moesten 
verschijnen of ter dood veroordeelden
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Latijn: centurio(n)
herkenbaar aan deze outfit >



1  Toen nu geoordeeld werd, 
dat we naar Italië zouden afvaren, 
leverden zij Paulus 
en enige andere gevangenen over 
aan een hoofdman over honderd, 
Julius genaamd, 
van de keizerlijke legerafdeling.
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> Julius Caesar († 44 v. Chr.)
vernoeminingen: 

maand juli, Juliana, Jules, Sjuul, Julian, etc.



1  Toen nu geoordeeld werd, 
dat we naar Italië zouden afvaren, 
leverden zij Paulus 
en enige andere gevangenen over 
aan een hoofdman over honderd, 
Julius genaamd, 
van de keizerlijke legerafdeling.
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legerafdeling:
± 600 man



2  Toen we nu aan boord stapten 
van een Adramytteens schip, 
dat op het punt stond 
langs plaatsen van Asia te varen, 
voeren wij weg samen met Aristarchus, 
een Macedoniër, van Thessalonica.

Handelingen 27

Adramyttium
ten oosten van Troas 
(Troje), in Mysië (16:7) 
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de oorsprokelijke 
provincie Asia



het latere 'Klein 
Azië' of Turkije



tegenover het (grote) 
werelddeel Azië



2  Toen we nu aan boord stapten 
van een Adramytteens schip, 
dat op het punt stond 
langs plaatsen van Asia te varen, 
voeren wij weg samen met Aristarchus, 
een Macedoniër, van Thessalonica.

Handelingen 27

al veel eerder een 
reisgenoot van Paulus
19:29; 20:4

zie ook:
Kol.4:10; Film.:24



3  En de andere dag gingen wij aan land te Sidon. 
En Julius bejegende Paulus op humane wijze 
en hij stond hem hem toe naar vrienden te gaan 
om zich te laten verzorgen.

Handelingen 27

ongeveer 100 km. noordelijker
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Gr. philantropos - filantropie
= menslievend

was Julius overtuigd van Paulus' onschuld?
en/of op basis van Paulus' Romeins burgerrecht? 
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in Caesarea had Paulus de gevangenis 
niet kunnen verlaten omdat zijn leven 
daar voortdurend bedreigd werd....



3  En de andere dag gingen wij aan land te Sidon. 
En Julius bejegende Paulus op humane wijze 
en hij stond hem hem toe naar vrienden te gaan 
om zich te laten verzorgen.

Handelingen 27

b.v. bad, kleding, voedsel, geld.
mede voor de lange reis



4  En vandaar voeren wij weg 
in de luwte van Cyprus, 
omdat de winden tegen waren. 

Handelingen 27

zoals men in 21:3 voer
(in omgekeerde richting)



4  En vandaar voeren wij weg 
in de luwte van Cyprus, 
omdat de winden tegen waren. 
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5  En wij staken de volle zee over 
bij Cilicië en Pamfylië 
en wij kwamen aan land te Myra, in Lycië.

Handelingen 27

waar Paulus vandaan kwam; 22:3



5  En wij staken de volle zee over 
bij Cilicië en Pamfylië 
en wij kwamen aan land te Myra, in Lycië.

Handelingen 27

waar Johannes Marcus hem ooit in 
de steek liet; 13:13; 15:38



5  En wij staken de volle zee over 
bij Cilicië en Pamfylië 
en wij kwamen aan land te Myra, in Lycië.

Handelingen 27

afstand Sidon - Myra: ± 850 km.
Myra: waar later 'Sint Nicolaas' 
(† 6 dec. 352) bisschop zou zijn

> belangrijk medestander van 
Athanasius tegen Arius



6  En daar vond de hoofdman over honderd 
een Alexandrijns schip, 
varend naar Italië 
en liet ons daarop instappen.
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6  En daar vond de hoofdman over honderd 
een Alexandrijns schip, 
varend naar Italië 
en liet ons daarop instappen.

Handelingen 27

het eerdere schip dat Adramyttium als 
thuishaven had, zou noordwaarts afbuigen. 
Daarom wordt hier verscheept.



7  En wij voeren 
een aanzienlijk aantal dagen traag 
en nauwelijks kwamen we ter hoogte van Knidus... 

Handelingen 27

Rhodos



7 ... daar de wind ons daar niet heen liet gaan 
en wij voeren in de luwte van Kreta, 
ter hoogte van Salmone.

Handelingen 27



8  En nauwelijks konden we daar langs varen 
en we kwamen bij een zekere plaats 
dat 'Voortreffelijke Havens' genoemd wordt, 
dat nabij de stad Lasea lag.
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Salmone



8  En nauwelijks konden we daar langs varen 
en we kwamen bij een zekere plaats 
dat 'Voortreffelijke Havens' genoemd wordt, 
dat nabij de stad Lasea lag.

Handelingen 27

Voortreffelijke Havens
Lasea



9  Er verstreek nu een aanzienlijke tijd 
en de vaart was reeds riskant, 
ook vanwege het vasten 
dat reeds voorbijgegaan was. 

Handelingen 27

door de onvoorspelbare stormen en
lastige navigatie (bewolking; geen sterren)



9  Er verstreek nu een aanzienlijke tijd 
en de vaart was reeds riskant, 
ook vanwege het vasten 
dat reeds voorbijgegaan was. 

Handelingen 27

"het vasten", nl. van Jom Kipoer; 
Lev.16:29; 23:27

ongev. tussen half sept. en half okt.



10  Paulus raadde aan en zei tot hen: 
mannen ik aanschouw 
dat de aanstaande vaart 
met ongemak en veel schade zal zijn. 
Niet alleen van de lading en van het schip 
maar ook van onze zielen.

Handelingen 27

Paulus sprak niet (slechts) als 
ervaringsdeskundige; vergl. 2Kor.11:25

maar bovenal profetisch!



10  Paulus raadde aan en zei tot hen: 
mannen ik aanschouw 
dat de aanstaande vaart 
met ongemak en veel schade zal zijn. 
Niet alleen van de lading en van het schip 
maar ook van onze zielen.

Handelingen 27

Paulus' raad is een waarschuwing
hij heeft geen 'goed bericht' maar 
waarschuwt voor het lot van de lading en het 
schip

illustratief voor Paulus' boodschap in 
Handelingen voor Israël:

het gaat ten onder, tenzij... 



10  Paulus raadde aan en zei tot hen: 
mannen ik aanschouw 
dat de aanstaande vaart 
met ongemak en veel schade zal zijn. 
Niet alleen van de lading en van het schip 
maar ook van onze zielen.

Handelingen 27

> geruime tijd in levensgevaar



11  Maar de hoofdman over honderd 
werd meer overreed 
door de stuurman en de bevrachter 
dan door hetgeen door Paulus gezegd werd.  

Handelingen 27

Gr. kubernetes 
> cybernetica = stuurkunde



11  Maar de hoofdman over honderd 
werd meer overreed 
door de stuurman en de bevrachter 
dan door hetgeen door Paulus gezegd werd.  

Handelingen 27

NBG51: schipper
> de reder, eigenaar v.h. schip



11  Maar de hoofdman over honderd 
werd meer overreed 
door de stuurman en de bevrachter 
dan door hetgeen door Paulus gezegd werd.  

Handelingen 27

typologisch voor Paulus' rol t.o.v. Israël 
in het boek 'Handelingen': 

Israëls politieke leiding (Felix, Festus, 
Herodes) en geestelijke leiding (Sanhedrin) 
luisteren niet naar Paulus



12  Daar de haven ongeschikt was 
voor overwintering, 
gaf de meerderheid de raad 
om vandaar weg te varen...

Handelingen 27

kennelijk vanwege ontbreken van praktische 
voorzieningen zoals huisvesting, voedsel en water

Paulus' wees op 'Voortreffelijke Havens' maar 
het had de schijn tegen...
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12  ... om zo mogelijk Feniks te bereiken 
om te overwinteren, 
een haven op Kreta 
uitkijkend naar het zuidwesten en naar het 
noordwesten. 
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12  ... om zo mogelijk Feniks te bereiken 
om te overwinteren, 
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uitkijkend naar het zuidwesten en naar het 
noordwesten. 

Handelingen 27

of phoenix
bekend als vogel uit de mythologie

herrijzend uit zijn eigen as
type van wedergeboorte!



12  ... om zo mogelijk Feniks te bereiken 
om te overwinteren, 
een haven op Kreta, 
uitkijkend naar het zuidwesten 
en naar het noordwesten. 

Handelingen 27



13  En toen een zachte zuidenwind waaide, 
meenden zij het voornemen vast te houden 
en lichtten zij het anker 
om dicht langs Kreta te varen.

Handelingen 27

i.t.t. vers 7,8 en 15 zegt Lucas niet "wij"...
Lucas neemt afstand van de keuze van de 
stuurman en schipper



13  En toen een zachte zuidenwind waaide, 
meenden zij het voornemen vast te houden 
en lichtten zij het anker 
om dicht langs Kreta te varen.
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14  Maar niet veel later 
sloeg een orkaanachtige wind tegen [het eiland], 
de zogeheten Eurakylon.

Handelingen 27

= 'noordoosterwind'



15  Het schip nu werd meegesleept 
en kon de kop niet in de wind houden. 
We gaven het op en dreven weg.

Handelingen 27
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typologie...
 het graanschip

 afkomstig uit 
Alexandrië 

 voortdurend op drift
 schipper en stuurman

 deadline in 
"Voortreffelijke 
Havens"

 Paulus waarschuwt 
voor slechte afloop

 het graan en het schip 
ging onder in de zee

 in het drama één 
zekerheid: allen komen 
behouden aan!

 Israël, waaraan de 
woorden Gods waren 
toevertrouwd

 geroepen uit Egypte
 misleid door 'wind van leer'
 politieke en geestelijke 

leiding
 Paulus' prediking aan Israël 

de laatste optie voor 
nationale redding

 P. rekent met maar niet 
meer op Israëls bekering

 Israël en haar 'vracht' ging 
ten onder in de volkenzee

 Israëls verwerping: de 
verzoening der wereld, 
redding van allen!
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