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Paulus in 'Handelingen'



terugblik...

 na zijn rede nabij het tempelplein (21:1-22) in 
Jeruzalem wordt Paulus in veiligheid gesteld in de 
kazerne;

 de hoofdman (Claudius Lysias) is van plan hem 
onder geseling te verhoren maar verneemt tot 
zijn schrik dat Paulus een Romeins burger is;

 de volgende dag laat de hoofdman de 
overpriesters en heel het Sanhedrin bijeenkomen 
om aan de weet te komen waarvan Paulus 
beschuldigd wordt;

 Paulus stelt zich in zijn verdediging op als 
Farizeeër en verklaart terecht te staan "om de 
hoop en de opstanding der doden"...



10  Toen er nu veel oproer ontstond, 
werd de hoofdman over duizend bevreesd dat 
Paulus onder hen in stukken getrokken zou worden.
Hij beval het leger af te dalen 
en hem uit hun midden weg te rukken 
en te leiden tot in de legerplaats.    

Handelingen 23



11  In de aansluitende nacht echter, 
stond de Heer bij hem, zeggende: 
houd moed! want zoals je omtrent mij 
betuigd hebt in Jeruzalem, 
zó moet je ook in Rome getuigenis geven.  

Handelingen 23

zie ook elders in Handelingen:
1. op de weg naar Damascus (22:7)
2. in de tempel (22:18)
3. als bemoediging in Korinthe (18:9)
4. een engel, vlak voor de schipbreuk (27:23)



11  In de aansluitende nacht echter, 
stond de Heer bij hem, zeggende: 
houd moed! want zoals je omtrent mij 
betuigd hebt in Jeruzalem, 
zó moet je ook in Rome getuigenis geven.  

Handelingen 23

• Paulus had zich eerder voorgenomen naar Rome 
te gaan (19:21)

• Vele malen zelfs! (Rom.1:13,15)
• Paulus had vele contacten in Rome

 zie uitgebreide groeten in Rom.16
• tijdens zijn gevangenschap had hij ook bekenden 

uit het huis van de keizer (Filp.4:22)



12  Toen het echter dag werd 
maakten de Joden een complot 
en spraken de banvloek uit over zichzelf, 
zeggende noch te eten, noch te drinken 
totdat zij Paulus zullen doden. 

Handelingen 23

de vorige dag was ook al gepoogd 
Paulus te vermoorden (21:31)



12  Toen het echter dag werd 
maakten de Joden een complot 
en spraken de banvloek uit over zichzelf, 
zeggende noch te eten, noch te drinken 
totdat zij Paulus zullen doden. 

Handelingen 23

Volgens de Talmoed kan men daar 
echter van ontslagen worden... 



13  Het waren er echter meer dan veertig 
die deze samenzwering maakten,

Handelingen 23



14  die gingen naar de overpriesters 
en de oudsten en zeiden: 
[met een] anathema banvloeken wij onszelf 
om niets te proeven, 
totdat wij Paulus zullen doden. 

Handelingen 23



14  die gingen naar de overpriesters 
en de oudsten en zeiden: 
[met een] anathema banvloeken wij onszelf 
om niets te proeven, 
totdat wij Paulus zullen doden. 

Handelingen 23

waarmee het Sanhedrin zich (evenals eerder 
bij Jezus en Stefanus) verantwoordelijk 
maakt voor het doden van Paulus.



15  Nu dan, 
maakt kenbaar aan de hoofdman over duizend 
samen met het Sanhedrin, 
dat hij hem naar jullie, naar beneden zal leiden, 
alsof jullie op het punt staan 
nauwkeuriger te onderzoeken 
de dingen omtrent hem.  

Handelingen 23

in de juridische zin: een klacht indienen 



15  Nu dan, 
maakt kenbaar aan de hoofdman over duizend 
samen met het Sanhedrin, 
dat hij hem naar jullie, naar beneden zal leiden, 
alsof jullie op het punt staan 
nauwkeuriger te onderzoeken 
de dingen omtrent hem.  

Handelingen 23

om 'de kwestie Paulus' af te ronden... 



15  Wij echter zijn gereed, voordat hij nadert, 
om hem uit de weg te ruimen. 

Handelingen 23

met zoveel betrokken Romeinse 
soldaten een zeer gevaarlijk plan...



16  Maar de zoon van de zuster van Paulus 
hoorde van de hinderlaag 
en terwijl hij binnenkwam in de legerplaats, 
berichtte hij het aan Paulus. 

Handelingen 23

van Paulus' familie weten we vanuit de Bijbel:
 Paulus was een zoon van Farizeeër (23:6)
 enkele verwanten verbleven in Rome 

(Andronikus en Junias; Rom. 16:7) 
 mogelijk ook ook zijn (half-)broer Rufus en 

hun beider moeder (Rom.16:13)



16  Maar de zoon van de zuster van Paulus 
hoorde van de hinderlaag 
en terwijl hij binnenkwam in de legerplaats, 
berichtte hij het aan Paulus. 

Handelingen 23

Paulus' familie (naar het vlees) was 
verweven met de wereld van de Hebreeën 



16  Maar de zoon van de zuster van Paulus 
hoorde van de hinderlaag 
en terwijl hij binnenkwam in de legerplaats, 
berichtte hij het aan Paulus. 

Handelingen 23

Paulus' regime was kennelijk soepel 



17  Paulus nu riep één
één van de hoofdmannen over honderd tot zich 
en zei met nadruk: leid deze jongeman 
naar de hoofdman over duizend 
want hij heeft iets te berichten.

Handelingen 23

Gr. chiliarchon
= Claudius Lysias (23:26) 



17  Saul nu riep 
één van de hoofdmannen over honderd tot zich 
en zei met nadruk: leid deze jongeman 
naar de hoofdman over duizend 
want hij heeft iets te berichten.

Handelingen 23



18  Hij dan nam hem inderdaad mee 
en leidde hem naar de hoofdman over duizend 
en zei met nadruk: 
de gevangene Paulus riep mij tot zich 
en vraagt mij deze jongeling naar jou toe te leiden 
daar hij jou iets te zeggen heeft. 

Handelingen 23



18  Hij dan nam hem inderdaad mee 
en leidde hem naar de hoofdman over duizend 
en zei met nadruk: 
de gevangene Paulus riep mij tot zich 
en vraagt mij deze jongeling naar jou toe te leiden 
daar hij jou iets te zeggen heeft. 

Handelingen 23



19  De hoofdman over duizend echter, 
nam hem bij de hand en trok zich privé terug
en informeerde om vast te stellen: 
wat is het wat jij mij te berichten hebt? 

Handelingen 23



19  De hoofdman over duizend echter, 
nam hem bij de hand en trok zich privé terug
en informeerde om vast te stellen: 
wat is het wat jij mij te berichten hebt? 

Handelingen 23



20  Hij nu zei: de Joden kwamen overeen 
om van u te vragen dat u morgen Paulus naar 
beneden leidt naar het Sanhedrin, 
als(of) op het punt staande 
iets nauwkeuriger te informeren 
om vast te stellen omtrent hem.

Handelingen 23

dat was nog niet eerder gemeld 



20  Hij nu zei: de Joden kwamen overeen 
om van u te vragen dat u morgen Paulus naar 
beneden leidt naar het Sanhedrin, 
als(of) op het punt staande 
iets nauwkeuriger te informeren 
om vast te stellen omtrent hem.

Handelingen 23



21  U dan, laat u niet door hen overreed worden, want 
meer dan veertig mannen uit hen 
leggen een hinderlaag voor hem. 

Handelingen 23



21 Zij hebben een banvloek over zichzelf 
uitgesproken, noch te eten, noch te drinken 
totdat zij hem uit de weg geruimd zullen hebben. 
En nu zijn zij gereed en zien uit naar uw toezegging.

Handelingen 23



21 Zij hebben een banvloek over zichzelf 
uitgesproken, noch te eten, noch te drinken 
totdat zij hem uit de weg geruimd zullen hebben. 
En nu zijn zij gereed en zien uit naar uw toezegging.

Handelingen 23

het enige wat nog ontbrak...



22  De hoofdman over duizend, 
zond inderdaad de jongeling weg, 
[hem] opdragend: 
spreek je naar niemand uit 
dat je naar mij toe deze dingen 
kenbaar hebt gemaakt.  

Handelingen 23



23  En hij riep een tweetal hoofdmannen over honderd 
tot zich en hij zei: 
maakt tweehonderd soldaten gereed 
om naar Caesarea te gaan 
en zeventig ruiters en tweehonderd lansdragers 
vanaf het derde uur van de nacht.

Handelingen 23



23  En hij riep een tweetal hoofdmannen over honderd 
tot zich en hij zei: 
maakt tweehonderd soldaten gereed 
om naar Caesarea te gaan 
en zeventig ruiters en tweehonderd lansdragers 
vanaf het derde uur van de nacht.

Handelingen 23

aan de kust
onder Herodes uitgegroeid tot de 
tweede stad in het Joodse land >





23  En hij riep een tweetal hoofdmannen over honderd 
tot zich en hij zei: 
maakt tweehonderd soldaten gereed 
om naar Caesarea te gaan 
en zeventig ruiters en tweehonderd lansdragers 
vanaf het derde uur van de nacht.

Handelingen 23

in totaal 470 militairen!



23  En hij riep een tweetal hoofdmannen over honderd 
tot zich en hij zei: 
maakt tweehonderd soldaten gereed 
om naar Caesarea te gaan 
en zeventig ruiters en tweehonderd lansdragers 
vanaf het derde uur van de nacht.

Handelingen 23

= 21.00 uur
> dus voordat de Joden met het 
verzoek tot Claudius zullen komen



24  Bovendien, doe er beesten 
bij om Paulus daarop te zetten 
en behouden over te brengen 
naar Felix de gouveneur. 

Handelingen 23

lees: rijdieren (paarden, ezels)



24  Bovendien, doe er beesten 
bij om Paulus daarop te zetten 
en behouden over te brengen 
naar Felix de gouveneur. 

Handelingen 23

Paulus was gevangen t.b.v. de natiën 
(vergl. Ef.3:1) maar ook beschermd 
door de natiën  tegen de Joden 



24  Bovendien, doe er beesten 
bij om Paulus daarop te zetten 
en behouden over te brengen 
naar Felix de gouveneur. 

Handelingen 23

in Caesarea, zijn residentie



25  Hij schreef een brief van dit type: 
Handelingen 23

later tijdens het proces voorgelezen? (24:2)



26  Claudius Lysias aan de hoogmogende gouveneur 
Felix, verheug je! 

Handelingen 23

Lysias = oorspronkelijke naam
Claudius = de naam die hij kreeg toen hij 
Romeins burger werd (22:28)



27  Deze man werd onder de Joden 
tezamen gegrepen en stond op het punt 
onder hen uit de weg geruimd te worden. 
[Hem] bij staande heb ik hem 
buiten hun bereik gebracht, 
lerende dat hij een Romein is.  

Handelingen 23



27  Deze man werd onder de Joden 
tezamen gegrepen en stond op het punt 
onder hen uit de weg geruimd te worden. 
[Hem] bij staande heb ik hem 
buiten hun bereik gebracht, 
lerende dat hij een Romein is.  

Handelingen 23



28  Daarbij van plan zijnde te weten te komen 
vanwege welke reden zij hem aanklaagden, 
leidde ik hem naar beneden in hun Sanhedrin.  

Handelingen 23



29  Ik bevond dat hij werd aangeklaagd 
omtrent vraagstukken van hun wet, 
maar niets waardig van dood of van boeien 
was er in aanklacht.   

Handelingen 23

m.a.w. ten onrechte gevangen
Paulus werd beschermd tegen de Joden



30  Het werd mij echter aangegeven, 
dat er een aanslag tegen deze man zou zijn. 
Onmiddelijk zond ik hem naar u toe 
en ook de beschuldigers heb ik opgedragen 
voor u de dingen te zeggen 
die zij tegen hem hebben. Vaarwel!  

Handelingen 23



30  Het werd mij echter aangegeven, 
dat er een aanslag tegen deze man zou zijn. 
Onmiddelijk zond ik hem naar u toe 
en ook de beschuldigers heb ik opgedragen 
voor u de dingen te zeggen 
die zij tegen hem hebben. Vaarwel!  

Handelingen 23



30  Het werd mij echter aangegeven, 
dat er een aanslag tegen deze man zou zijn. 
Onmiddelijk zond ik hem naar u toe 
en ook de beschuldigers heb ik opgedragen 
voor u de dingen te zeggen 
die zij tegen hem hebben. Vaarwel!  

Handelingen 23

tegen de tijd dat de brief in Caesarea 
arriveert zal de boodschap zijn doorgegeven



31  De soldaten inderdaad dan, 
naar wat hen was voorgeschreven, 
namen Paulus op, 
leidde hem door de nacht tot in Antipatris.  

Handelingen 23

typerend voor Paulus' definitieve 
afscheid van Jeruzalem



31  De soldaten inderdaad dan, 
naar wat hen was voorgeschreven, 
namen Paulus op, 
leidde hem door de nacht tot in Antipatris.  

Handelingen 23

60 km. ten NW van Jeruzalem
gebouwd door Herodes de Grote en 
vernoemd naar diens vader Antipater >





32  De volgende morgen echter 
lieten zij de ruiters samen met hem gaan, 
terwijl zij terugkeerden tot in de legerplaats. 

Handelingen 23

= 400 man soldaten en lansdragers



33  die, terwijl zij binnenkwamen in Caesarea 
de brief afleverden aan de gouveneur 
en ook Paulus voor hem stelden.  

Handelingen 23

= de ruiters



33  die, terwijl zij binnenkwamen in Caesarea 
de brief afleverden aan de gouveneur 
en ook Paulus voor hem stelden.  

Handelingen 23

terug in de stad waar hij kort 
tevoren nog verbleef bij Filippus 
(21:8)



34  Echter gelezen hebbende, vroeg hij, 
vanuit welke provincie hij is, 
en stelde vast dat hij van Cilicië was.  

Handelingen 23

zie 21:39; 22:3



35  Hij zei met nadruk: 
ik zal jou een hoorzitting geven 
zodra ook jouw beschuldigers zullen aankomen, 
terwijl hij beval 
in het hoofdkwartier van Herodes hem te bewaken.   

Handelingen 23



35  Hij zei met nadruk: 
ik zal jou een hoorzitting geven 
zodra ook jouw beschuldigers zullen aankomen, 
terwijl hij beval 
in het hoofdkwartier van Herodes hem te bewaken.   

Handelingen 23

Gr. pretorium (>Latijn)
 ambtswoning van de gouveneur (stadhouder)
 woord wordt ook gebruikt voor 

gerechtsgebouw in Jeruzalem waar Jezus 
terecht stond (Mat.27:27)

 Paulus zal hier twee jaar verblijven (24:27)
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