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de vorige keer...

 de parousia van de Zoon van de mens "als de 
bliksem vanaf het oosten" (:27);

 "waar het lijk is..." (:28)
nl. van de twee getuigen;

 de verduistering van zon en maan, "na de 
verdrukking van die dagen" (:30).
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Matteüs 24
29  Onmiddellijk echter 
na de verdrukking van die dagen, 
zal de zon verduisterd worden 
en de maan 
zal het lichtschijnsel van haar niet geven...



Matteüs 24
29  ... en de sterren zullen vallen vanaf de hemel 
en de machten van de hemelen 
zullen geschud worden.

hier letterlijk

in Dan.8:10 is het "heer des hemels" 
een type van Israël



Matteüs 24
29  ... en de sterren zullen vallen vanaf de hemel 
en de machten van de hemelen 
zullen geschud worden.

zie parallelvers in Lucas 21 >



25  Er er zullen tekenen zijn 
in zon en maan en sterrenbeelden 

en op de aarde spanning van natiën 
in radeloosheid 

van weergalming van zee en beving,
26  terwijl mensen bezwijmen van vrees 

en verwachting van de dingen 
die tot de bewoonde wereld komen, 
want de machten van de hemelen 

zullen worden geschud.

-Lucas 21-



Matteüs 24
30  En dan zal het teken verschijnen 
van de Zoon van de mens in [de] hemel 
en dan zullen heftig treuren 
al de stammen van het land...

refereert aan de vraag in vers 3 >



3  En toen Hij gezeten was op de Olijfberg, 
kwamen de leerlingen privé tot Hem, 

zeggende: zeg ons! 
Wanneer zullen deze dingen zijn? 

En wat is het teken van uw parousia 
en van [de] voltooiing van de aeon?

-Matteüs 24-



Matteüs 24
30  En dan zal het teken verschijnen 
van de Zoon van de mens in [de] hemel 
en dan zullen heftig treuren 
al de stammen van het land...

= een symbool? >
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8  Hier is de wijsheid, 
laat wie verstand heeft 

het getal van het beest berekenen, 
want het is een getal van een mens: 

zijn getal is 666.

-Openbaring 13-



Matteüs 24
30  En dan zal het teken verschijnen 
van de Zoon van de mens in [de] hemel 
en dan zullen heftig treuren 
al de stammen van het land...

= de verschijning van de Zoon zelf 
 vergl.: het teken van de besnijdenis 

= de besnijdenis (Rom.4:11)



Matteüs 24
30  En dan zal het teken verschijnen 
van de Zoon van de mens in [de] hemel 
en dan zullen heftig treuren 
al de stammen van het land...

verwijzen naar Zacharia 12 >



9  En het zal zijn in die dag, 
dat Ik zal zoeken uit te roeien 

al de natiën die komen op Jeruzalem.
10  En Ik 

-Zacharia 12-

einde verdrukking Israël
maar begin van de dag van toorn 
voor de volken



10  En Ik zal uitgieten 
op het huis van David 

en op inwoners Jeruzalem 
geest van genade en smeekbeden... 

-Zacharia 12-

Joël 2
28 En daarna zal het zijn, dat Ik mijn geest 
zal uitgieten op alle vlees; en jullie zonen en 
jullie dochters zullen profeteren 
(...)
31 En de zon wordt gekeerd tot duisternis, 
en de maan tot bloed, vóór het komen van 
de grote en de gevreesde dag van JAHWEH.



10  En Ik zal uitgieten 
op het huis van David 

en op inwoners Jeruzalem 
geest van genade en smeekbeden 

en zij zullen Mij zien 
die zij doorstaken 

en rouwklagen over hem 
als een rouwklacht over de enige zoon 

en bitter verdriet over hem hebben 
als bitter verdriet om de eerstgeborene.

-Zacharia 12-



7  Neem waar, 
Hij is komende met de wolken 

en elk oog zal hem zien, 
ook die hem doorstaken 

en alle stammen van het land 
zullen heftig treuren over hem. 

Ja, amen!

-Openbaring 1-



Matteüs 24
30  ... en zij zullen zien de Zoon van de mens, 
komende op de wolken van de hemel, 
met macht en grote heerlijkheid.

= de stammen van het land >



64  En Jezus zegt tot hem: jij zegt het. 
Maar ik zeg tot jullie 

vanaf dit moment zullen jullie 
de zoon van de mens zien, 

zittende vanuit rechts van de macht 
en komende op de wolken van de hemel.

-Mattëüs 26-

= de Joodse leidslieden



Matteüs 24
30  ... en zij zullen zien de Zoon van de mens, 
komende op de wolken van de hemel, 
met macht en veel heerlijkheid.



Matteüs 24
31  En hij zal 
de boodschappers van hem afvaardigen, 
met groot bazuin[geschal]...



Matteüs 24
31  ... en zij zullen bijeen vergaderen 
de uitverkorenen van Hem, 
vanuit de vier winden, 
vanaf [de] uiteinden van hemelen 
tot de [andere] uiteinden van hen.

= alle verstrooiden van het uitverkoren volk



Matteüs 24
31  ... en zij zullen bijeen vergaderen 
de uitverkorenen van Hem, 
vanuit de vier winden, 
vanaf [de] uiteinden van hemelen 
tot de [andere] uiteinden van hen.

= de vier windhoeken >



 1  Daarna zag ik vier engelen staan 
aan de vier hoeken der aarde, 

die de vier winden der aarde vasthielden...

-Openbaring 7-



Matteüs 24
31  ... en zij zullen bijeen vergaderen 
de uitverkorenen van Hem, 
vanuit de vier winden, 
vanaf [de] uiteinden van hemelen 
tot de [andere] uiteinden van hen.

= vier uiteinden van hemelen
= de vier windhoeken



 29  De verborgen dingen 
zijn voor JAHWEH, onze God, 

maar de geopenbaarde zijn voor ons 
en onze kinderen voor altijd, 

opdat wij al de woorden 
dezer wet volbrengen.

-Deuteronomium 29-



 1  Wanneer dan al deze dingen 
over u komen, de zegen en de vloek,

 die ik u voorgehouden heb, 
en u dit ter harte neemt 

te midden van al de volken, 
naar wier gebied JAHWEH, uw God, 

u verdreven heeft,
2  en wanneer gij u dan tot JAHWEH, uw God, 

bekeert en naar zijn stem luistert 
overeenkomstig alles wat ik u heden gebied, 

gij en uw kinderen, 
met geheel uw hart en met geheel uw ziel,

-Deuteronomium 30-



3  dan zal de JAHWEH, uw God, 
in uw lot een keer brengen 
en Zich over u erbarmen; 

Hij zal terugkeren 
en u bijeenbrengen uit al de volken, 
naar wier gebied JAHWEH, uw God, 

u verstrooid heeft.

-Deuteronomium 30-

niet: Hij zal u weer bijeenbrengen



4  Al waren uw verdrevenen 
aan het einde van de hemel, 

JAHWEH, uw God, 
zal u vandaar bijeenbrengen 

en vandaar halen;
5  JAHWEH, uw God, zal u brengen 

naar het land, 
dat uw vaderen bezeten hebben, 

u zult het bezitten en Hij zal u weldoen en u 
talrijker maken dan uw vaderen.

-Deuteronomium 30-

= een bekeerd volk zal 
terugkeren naar het land



6  En JAHWEH, uw God, 
zal uw hart 

en het hart van uw nakroost besnijden, 
zodat u JAHWEH, uw God, liefhebt 

met geheel uw hart en met geheel uw ziel, 
opdat u leeft.

-Deuteronomium 30-

de bedekking wordt weggenomen!



7  En JAHWEH, uw God, 
zal al deze vervloekingen 

op uw vijanden en uw haters leggen, 
die u vervolgd hebben.

-Deuteronomium 30-

Israëls terugkeer luidt de dag van 
toorn in voor de volken



7  En JAHWEH, uw God, 
zal al deze vervloekingen 

op uw vijanden en uw haters leggen, 
die u vervolgd hebben.

-Deuteronomium 30-

Israëls terugkeer luidt de dag van 
toorn in voor de volken
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