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Vraag 40: T,
Waarom heeft Christus zich tot in de deod |
moeten vernederen?

Antwoord:

Daarom dat vanwege de gerechtigheid en
waarheid Gods, niet anders voor onze zonden
kon BETAALD worden, dan door den dood des
Zoons Gods.



Josh McDowell - christelijk apoloeet

"... Toen Hij (=Jezus) naar het kruis
ging, bijna tweeduizend jaar
geleden, stortte een heilige,
rechtvaardige God Zijn toorn uit
over Zijn Zoon. En toen Jezus zei:
'Het is volbracht', was Gods
rechtvaardige aard tevredengesteld.
(...)

... Je zou kunnen zeggen dat God op
dat moment 'verlof kreeg' om de
mensheid met liefde te behandelen
zonder een zondig mens te hoeven
verdelgen..."




>
N

de mens = schuldig



>
T

aan het kruis de schuld betaald?

.. waar is de vergeving???



=

Jezus droeg aan het kruis Gods straf

Q Jezus droeg op het kruis de (dood)straf die
mensen hem oplegden (Jes.53:5).



Jezus droeg de straf op onze zonden

d Jezus droeg op het kruis "onze zonden"
(1Petr.2:23,24).
* = hij (ver)droeg al wat wij hem aandeden



Jezus betaalde onze schuld aan God

Q Jezus betaalde voor ons "de losprijs" (1Tim.2:5)
d niet aan God, maar juist aan 'degene' die ons
gevangen hield (de dood)
* alleen door te sterven kon Jezus opstaan en
daarmee de dood overwinnen!



God eist bloedstorting om te kunnen vergeven

Q "zonder bloedstorting geschied er geen

vergeving" (Hebr.q:22)

* = God bewijst door bloedstorting vergeving

* toen Jezus aan het kruis genageld werd,
bad hij: "Vader vergeef het hun, want zij
weten niet wat ze doen..."

* het doden van een gaaf, onschuldig dier is
zonde - maar juist via deze weg komt
bevrijding en verlossing!



aan het kruis verzoende God zich met de wereld

d door het kruis verzoent God de wereld met
zich! (2Kor.5:18 -20; Rom.5:10; Kol.1:20)
d verzoenen = vijanden tot vrienden maken
d God was nooit vijandig
d het kruis is het middel waardoor God
vijanden tot vrienden maakt >



2Korinthe 5

12 Echter, het al is uit God,
die ons tot zichzelf verzoent door Christus,
en aan ons geeft,
de bediening van de verzoening,



2Korinthe 5

19 Jhoe dat God,
in Christus de wereld
met zich verzoenende was,
hen de misstappen niet toerekenend ...

bew(js:
drie dagen na het kruis, wekte
God z(jn Zoon op, om aan de
wereld het leven te geven!



2Korinthe 5

en plaatsende in ons
het woord van de verzoening.
20 Ten behoeve van Christus dan,
zijn wij ambassadeurs,
alsof God door ons oproept.
Wij smeken ten behoeve van Christus,
wordt verzoend met God!
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