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eerste vermelding van Pinksteren in het 'Nieuwe 
Testament':

Handelingen 2: (± 30 AD)
1  En toen de dag van het Pinksteren 
helemaal vervuld was, 
waren zij allen tezamen op dezelfde plaats.
2  En ineens kwam er vanuit de hemel 
een weergalming 
als van een geweldig gedreven luchtstroom 
en vulde het gehele huis waar zij zaten. 

Gr. pentékosté = vijftigste



grote verwachting voor Jeruzalem!

Handelingen 2
36 Laat het hele huis van Israël 
dan zeker weten, 
dat God hem 
en [tot] Heer en [tot] Christus maakte, 
deze Jezus die jullie kruisigden.



grote verwachting voor Jeruzalem!

Handelingen 3
19  Bezin je dan en keer om, 
opdat jullie zonden uitgewist worden, 
zodat er perioden van verfrissing mogen komen 
van het aangezicht van de Heer,
20  en Hij zou afvaardigen 
de voor jullie bestemde Christus, Jezus,
21  die de hemel moest ontvangen 
tot op [de] tijden van herstel, 
van alles waarvan God sprak 
bij monde van zijn heilige profeten, 
vanaf de aeon..



ruim 25 jaar later... 
± 57 AD



tweede vermelding van Pinksteren in het 'Nieuwe 
Testament':

Handelingen 20:
16  Want Paulus had geoordeeld 
Efeze voorbij te varen, 
zodat hij geen tijd zou verliezen in Asia. 
Want hij haastte zich, 
om voor zover mogelijk, 
de dag van het Pinksteren 
in Jeruzalem te zijn. 



 Paulus werd van stad tot stad verzekerd dat hem 
in Jeruzalem "boeien en verdrukkingen" te 
wachten stonden (20:23);



 Paulus werd van stad tot stad verzekerd dat hem 
in Jeruzalem "boeien en verdrukkingen" te 
wachten stonden (20:23);

 in zijn gasthuis in Tyrus werd hij gewaarschuwd 
naar Jeruzalem te gaan (21:4);



 Paulus werd van stad tot stad verzekerd dat hem 
in Jeruzalem "boeien en verdrukkingen" te 
wachten stonden (20:23);

 in zijn gasthuis in Tyrus werd hij gewaarschuwd 
naar Jeruzalem te gaan (21:4);

 verblijvend bij Filippus in Caecarea, komt de 
profeet Agabus vanuit Judea om Paulus te 
verzekeren dat hij daar gebonden en overgeleverd 
zou worden (21:11)



Handelingen 21
13  Toen antwoordde Paulus, 
wat doen jullie, dat jullie huilen 
en het hart van mij zenuwachtig maken? 
Want ik sta gereed, 
niet alleen om gebonden te worden 
maar ook te sterven in Jeruzalem, 
ten behoeve van de naam van de Heer Jezus.
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13  Toen antwoordde Paulus, 
wat doen jullie, dat jullie huilen 
en het hart van mij zenuwachtig maken? 
Want ik sta gereed, 
niet alleen om gebonden te worden 
maar ook te sterven in Jeruzalem, 
ten behoeve van de naam van de Heer Jezus.
14  En toen hij toch niet te overeden was, 
hielden wij ons rustig, 
terwijl we zeiden, 
laat de wil van de Heer geschiede.



 Paulus arriveert in Jeruzalem en ontmoet de 
broeders;



 Paulus arriveert in Jeruzalem en ontmoet de 
broeders;

 hij vertelt van het werk dat God doet onder de 
natiën;



 Paulus arriveert in Jeruzalem en ontmoet de 
broeders;

 hij vertelt van het werk dat God doet onder de 
natiën;

 Paulus krijgt te horen hoe beladen zijn reputatie is 
onder de tienduizenden gelovige ('messiaanse') 
Joden: Paulus zou afval van Mozes leren...;



 Paulus arriveert in Jeruzalem en ontmoet de 
broeders;

 hij vertelt van het werk dat God doet onder de 
natiën;

 Paulus krijgt te horen hoe beladen zijn reputatie is 
onder de tienduizenden gelovige ('messiaanse') 
Joden: Paulus zou afval van Mozes leren...;

 om het tegendeel te bewijzen wordt hem 
geadviseerd zich te vervoegen bij vier mannen die 
een gelofte op zich hadden genomen:

Paulus zou de kosten op zich nemen van de 
beëindiging van de gelofte;



 Paulus arriveert in Jeruzalem en ontmoet de 
broeders;

 hij vertelt van het werk dat God doet onder de 
natiën;

 Paulus krijgt te horen hoe beladen zijn reputatie is 
onder de tienduizenden gelovige ('messiaanse') 
Joden: Paulus zou afval van Mozes leren...;

 om het tegendeel te bewijzen wordt hem 
geadviseerd zich te vervoegen bij vier mannen die 
een gelofte op zich hadden genomen:

Paulus zou de kosten op zich nemen van de 
beëindiging van de gelofte;

 in de tempel wordt Paulus opgemerkt...



Handelingen 21
27  Toen echter de zeven dagen 
op het punt stonden voltooid te worden, 
sloegen de Joden die van Asia waren 
hem gade in de tempel 
en zij brachten heel de schare 
in verwarring en sloegen de handen aan hem. 



Handelingen 21
27  Toen echter de zeven dagen 
op het punt stonden voltooid te worden, 
sloegen de Joden die van Asia waren 
hem gade in de tempel 
en zij brachten heel de schare 
in verwarring en sloegen de handen aan hem. 
28  terwijl zij schreeuwden: 
Mannen! Israëlieten! Helpt! 
Dit is de mens die tégen het volk 
en de wet en deze plaats 
allen overal onderwijst. 
Nu bovendien ook Grieken 
in de tempel naar binnen leidde. 
En hij heeft ontwijd deze heilige plaats.



Handelingen 21
30 De hele stad nu werd bewogen 
en er ontstond een samenloop van het volk. 
En terwijl zij Paulus vastpakten, 
trokken zij hem buiten de tempel 
en onmiddellijk werden de deuren gesloten.



Handelingen 21
30 De hele stad nu werd bewogen 
en er ontstond een samenloop van het volk. 
En terwijl zij Paulus vastpakten, 
trokken zij hem buiten de tempel 
en onmiddellijk werden de deuren gesloten.
31  Terwijl zij hem bovendien zochten te doden, 
kwam de melding boven 
tot de hoofdman over duizend 
van de legerafdeling, 
dat geheel Jeruzalem 
in verwarring wordt gebracht. 



Paulus wordt gevangen genomen en buiten het 
bereik gebracht van de woedende menigte.

Hij staat de hoofdman te woord... 



Handelingen 21
39  ... Paulus zei: inderdaad 
ik ben een mens, Joods, 
een inwoner van Tarsus van Cilicië, 
burger van een niet onbetekenende stad. 
Maar ik smeek u, 
sta mij toe om tot het volk te spreken.



Handelingen 21
39  Maar Paulus zei: inderdaad 
ik ben een mens, Joods, 
een inwoner van Tarsus van Cilicië, 
burger van een niet onbetekenende stad. 
Maar ik smeek u, 
sta mij toe om tot het volk te spreken.
40  Terwijl hij dit nu toestond, 
stond Paulus boven aan de trappen, 
gebarend met de hand naar het volk. 
Toen er nu van veel stilte ontstond, 
riep hij in de Hebreeuwse omgangstaal zeggende:



Handelingen 22
1  Mannen! Broeders en vaders! 
Hoort mijn verdediging naar jullie toe.
2  Maar toen zij hoorden dat hij hen 
in de Hebreeuwse omgangstaal toe riep, 
hielden ze zich des te meer rustig. 
En hij sprak met nadruk:



Handelingen 22
1  Mannen! Broeders en vaders! 
Hoort mijn verdediging naar jullie toe.
2  Maar toen zij hoorden dat hij hen 
in de Hebreeuwse omgangstaal toe riep, 
hielden ze zich des te meer rustig. 
En hij sprak met nadruk:
3  Ik, ik ben een Joods man, 
geboren in Tarsus van het Cilicië 
maar groot gebracht in deze stad, 
aan de voeten van Gamaliël. 
Opgeleid naar stiptheid 
van de van de vaderen geërfde wet, 
een ijveraar zijnde van God, 
zoals jullie vandaag zijn.



Paulus vertelt van zijn vervolging van de ekklesia en 
hoe hij geroepen werd op de weg naar Damascus...



Handelingen 22
17  Het gebeurde echter, 
terugkerende tot in Jeruzalem 
dat ik bad in de tempel en in extase geraakte,
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17  Het gebeurde echter, 
terugkerende tot in Jeruzalem 
dat ik bad in de tempel en in extase geraakte,
18  en hem waarnam, die tot mij zei: 
haast je en kom SNEL UIT JERUZALEM 
omdat zij namelijk van jou 
geen getuigenverklaring 
omtrent mij zullen aannemen.



Handelingen 22
17  Het gebeurde echter, 
terugkerende tot in Jeruzalem 
dat ik bad in de tempel en in extase geraakte,
18  en hem waarnam, die tot mij zei: 
haast je en kom snel uit Jeruzalem 
omdat zij namelijk van jou 
geen getuigenverklaring 
omtrent mij zullen aannemen.
19  En ik zei: Heer, zij zijn zelf op de hoogte 
dat ik het was die degenen 
die op U vertrouwden 
in de cel zette en per synagoge afranselde. 



Handelingen 22
20  En toen het bloed werd vergoten 
van Stefanus, de getuige van u, 
stond ik er ook zelf goedkeurend bij 
en bewaakte de bovenkleding 
van degenen die hem uit de weg ruimden.



Handelingen 22
20  En toen het bloed werd vergoten 
van Stefanus, de getuige van u, 
stond ik er ook zelf goedkeurend bij 
en bewaakte de bovenkleding 
van degenen die hem uit de weg ruimden.
21  En Hij zei tot mij: 
Ga, want ik stuur je naar natiën ver weg!

dit was Paulus' Pinksterboodschap 
aan Jeruzalem!



Handelingen 22
20  En toen het bloed werd vergoten 
van Stefanus, de getuige van u, 
stond ik er ook zelf goedkeurend bij 
en bewaakte de bovenkleding 
van degenen die hem uit de weg ruimden.
21  En Hij zei tot mij: 
Ga, want ik stuur je naar natiën ver weg!
22  Zij hoorden hem echter aan 
tot op dit woord; 
en zij verhieven hun stem, 
zeggende: weg van de aarde met zo iemand, 
want hij behoort niet te leven!



Handelingen 22
Paulus

• het laatste Pinksteren
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• het eerste Pinksteren
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• in Jeruzalem wenkt 

nieuw perspectief 



Handelingen 22
Paulus

• het laatste Pinksteren
• de dertiende apostel 

wordt verworpen
• donkere wolken pakken 

zich samen
• heil gaat naar de 

natiën, los van Israël 

Handelingen 2
Petrus

• het eerste Pinksteren
• 'de twaalf' beginnen 

hun prediking
• in Jeruzalem wenkt 

nieuw perspectief 
• heil zou naar de 

natiën gaan via Israël 
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