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Zacharia 14
1  Aanschouw, er komt een dag voor JAHWEH. 
En jouw buit zal verdeeld worden 
in het midden van jullie.
2  En Ik verzamel al de natiën 
te Jeruzalem tot de strijd. 
En de stad wordt veroverd 
en de huizen worden leeggeroofd 
en de vrouwen geschonden. 
En de helft van de stad 
trekt uit in ballingschap 
en de rest van het volk 
zal niet afgesneden worden van de stad.



Zacharia 14
3  En JAHWEH zal uittrekken 
en strijden te midden van de natiën, 
zoals ten dage dat Hij streed, 
ten dage van een aanval.
4  En zijn voeten zullen staan 
in die dag op de Olijfberg, 
die op het zicht van Jeruzalem ligt 
vanaf het oosten. 
En de Olijfberg wordt middendoor gespleten, 
oostwaarts en westwaarts, 
tot een zeer groot ravijn. 
En de helft van de berg zal noordwaarts 
wijken en de helft zuidwaarts.



Zacharia 14
5  En jullie zullen vluchten 
in het ravijn van mijn bergen, 
want het ravijn van bergen 
zal reiken tot Atsel. 
Jullie zullen vluchten 
zoals jullie vluchtten voor de aardbeving 
in de dagen van Uzzia, de koning van Juda. 
En JAHWEH mijn God zal komen, 
alle heiligen met U.
6  En in die dag 
zal er geen kostbaar licht zijn, 
maar dikke duisternis. 



Zacharia 14
7  En het zal één dag zijn, 
die bij JAHWEH bekend is, 
geen dag en geen nacht, 
ten tijde van de avond zal er licht zijn.
8  En in die dag zullen levende wateren 
uitgaan vanaf Jeruzalem, 
de helft naar de oostelijke zee 
en de helft naar de westelijke zee. 
In de zomer en de winter zal het geschieden.
9  En JAHWEH zal tot koning zijn 
over heel de aarde. 
In die dag zal JAHWEH één zijn 
en zijn naam één.



terugblik op studie 1...

 Zacharia 14 gaat over de "dag van/voor 
JAHWEH";

 de dag dat Jeruzalem tot een steen 
wordt gemaakt die alle natiën moeten 
heffen (Zach.12:2,3);

 in de uiterste nood zal het derde deel 
van het volk dat nog is overgebleven in 
het land, de Naam aanroepen 
(Zach.13:9);



terugblik op studie 2...

 JAHWEH zal voor zijn volk strijden;



terugblik op de vorige keren...

 JAHWEH zal voor zijn volk strijden;
 Hij zal zijn voeten zetten op de Olijfberg 

– Israël zal zien Hem zien... die zij 
doorstoken hebben en die van God "de 
naam boven alle naam" ontving;



terugblik op de vorige keren...

 JAHWEH zal voor zijn volk strijden;
 Hij zal zijn voeten zetten op de Olijfberg 

– Israël zal zien Hem zien... die zij 
doorstoken hebben en die van God "de 
naam boven alle naam" ontving;

 Christus zal komen en "alle heiligen met 
Hem" – de gemeente, die zijn lichaam is;



terugblik op de vorige keren...

 JAHWEH zal voor zijn volk strijden;
 Hij zal zijn voeten zetten op de Olijfberg 

– Israël zal zien Hem zien... die zij 
doorstoken hebben en die van God "de 
naam boven alle naam" ontving;

 Christus zal komen en "alle heiligen met 
Hem" – de gemeente, die zijn lichaam is;

 De Olijfberg zal splijten en via het 
nieuwe dal zal het overgebleven volk 
wegvluchten naar Atsel – een 
gereserveerde plaats in de woestijn.



Zacharia 14
6  En in die dag 
zal er geen kostbaar licht zijn, 
maar dikke duisternis.

= de dag dat JAHWEH in Christus zal verschijnen



Zacharia 14
6  En in die dag 
zal er geen kostbaar licht zijn, 
maar dikke duisternis.

= zons- en maanverduistering
Joël 2:31; Mat.24:29; Openb.6:12

astronomisch? atmosferisch? seismisch?



Zacharia 14
7  En het zal één dag zijn, 
die bij JAHWEH bekend is, 
geen dag en geen nacht, 
ten tijde van de avond zal er licht zijn.

d.w.z. donker terwijl het dag is



Zacharia 14
7  En het zal één dag zijn, 
die bij JAHWEH bekend is, 
geen dag en geen nacht, 
ten tijde van de avond zal er licht zijn.

d.w.z. de verduistering van de zon 
zal ophouden tegen de avond



Jeremia 31



Jeremia 31
1 Te dien tijde, 
luidt het woord van JAHWEH, 
zal Ik voor alle geslachten van Israel 
tot een God zijn 
en zullen zij Mij tot een volk zijn.
2  Zo zegt JAHWEH: 
Het volk der ontkomenen 
aan het zwaard 
vond genade in de woestijn, 
Israel, op weg naar zijn rust.



Micha 2



Micha 2
12  Voorzeker zal Ik u, o Jakob, 
in uw geheel bijeenbrengen, 
voorzeker vergaderen 
het overblijfsel van Israel. 
Ik zal hen bijeenbrengen 
als schapen in Bozra, 
als een kudde in het midden der weide. 
Het zal er gonzen van mensen.

zie St.Vert. Bozra (= schaapskooi) 
= plaats in de woestijn van Edom, nabij Petra 



Micha 2
12  Voorzeker zal Ik u, o Jakob, 
in uw geheel bijeenbrengen, 
voorzeker vergaderen 
het overblijfsel van Israel. 
Ik zal hen bijeenbrengen 
als schapen van Bozra, 
als een kudde in het midden der weide. 
Het zal er gonzen van mensen.
13  De doorbreker trekt voor hen op; 
zij breken door en trekken door de poort 
en gaan daardoor uit; 
en hun koning trekt voor hen uit, 
en JAHWEH aan hun spits.



Jesaja 63



Jesaja 63
1  Wie is het, die van Edom komt, 
in helrode klederen van Bosra, 
die daar praalt in zijn gewaad, 
fier voortschrijdt in zijn grote kracht? 
Ik ben het, die in gerechtigheid spreek, 
machtig om te verlossen.
2  Waarom is dat rood aan uw gewaad, 
en zijn uw klederen als die 
van iemand die de wijnpers treedt?



Jesaja 63
3  Ik heb de pers alleen getreden 
en van de volken was niemand bij Mij, 
Ik trad hen in mijn toorn 
en vertrad hen in mijn grimmigheid; 
toen spatte hun bloed op mijn klederen 
en ik bezoedelde mijn ganse gewaad.
4  Want een dag van wraak 
had Ik in de zin 
en het jaar van mijn verlossing 
was gekomen.



Hosea 2



Hosea 2
14  Daarom zie, Ik zal haar lokken, 
en haar leiden in de woestijn, 
en spreken tot haar hart.
15  Ik zal haar vanaf daar 
haar wijngaarden geven, 
en het dal Achor maken 
tot een deur der hoop. 
Dan zal zij daar zingen 
als in de dagen van haar jeugd, 
als ten dage toen zij trok uit Egypte.
16  En het zal te dien dage geschieden, 
luidt het woord  van JAHWEH, 
dat gij Mij noemen zult: 
mijn man, en niet meer: mijn Baal.



afgodsbeeld in de 
heilige plaats

begin grote 
verdrukking

laatste mogelijkheid tot 
vluchten naar de woestijn

wegrukking mannelijke zoon
= lichaam van Christus

1260 dagen/ 42 maanden

BEGIN 1260 DAGEN



TIJDENS 1260 DAGEN

1260 dagen/ 42 maanden

een rest van Israël wordt 
bewaard in de woestijn

Jeruzalem vertreden

optreden twee getuigen



volken verzameld ten 
strijde tegen Jeruzalem

het overgebleven Israël in 
het land roept de Naam aan

1260 dagen/ 42 maanden

Christus verschijnt met de 
zijnen op de Olijfberg

de rest van Israël vlucht, via 
de Olijfberg naar de woestijn

verduistering van zon en maan

EIND 1260 DAGEN



verdrukking van Israël voorbij

dag van toorn 
over de volken begint

 na de 1260 dagen

volk van Israël wordt in de 
woestijn (wereldwijd) verzameld

vanuit de woestijn trekt het 
volk op naar het land

NA DE 1260 DAGEN



wordt vervolgd (slot)
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