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Zacharia 14
1  Aanschouw, er komt een dag voor JAHWEH. 
En jouw buit zal verdeeld worden 
in het midden van jullie.
2  En Ik verzamel al de natiën 
te Jeruzalem tot de strijd. 
En de stad wordt veroverd 
en de huizen worden leeggeroofd 
en de vrouwen geschonden. 
En de helft van de stad 
trekt uit in ballingschap 
en de rest van het volk 
zal niet afgesneden worden van de stad.



Zacharia 14
3  En JAHWEH zal uittrekken 
en strijden te midden van de natiën, 
zoals ten dage dat Hij streed, 
ten dage van een aanval.
4  En zijn voeten zullen staan 
in die dag op de Olijfberg, 
die op het zicht van Jeruzalem ligt 
vanaf het oosten. 
En de Olijfberg wordt middendoor gespleten, 
oostwaarts en westwaarts, 
tot een zeer groot ravijn. 
En de helft van de berg zal noordwaarts 
wijken en de helft zuidwaarts.



Zacharia 14
5  En jullie zullen vluchten 
in het ravijn van mijn bergen, 
want het ravijn van bergen 
zal reiken tot Atsel. 
Jullie zullen vluchten 
zoals jullie vluchtten voor de aardbeving 
in de dagen van Uzzia, de koning van Juda. 
En JAHWEH mijn God zal komen, 
alle heiligen met U.
6  En in die dag 
zal er geen kostbaar licht zijn, 
maar dikke duisternis. 



Zacharia 14
7  En het zal één dag zijn, 
die bij JAHWEH bekend is, 
geen dag en geen nacht, 
ten tijde van de avond zal er licht zijn.
8  En in die dag zullen levende wateren 
uitgaan vanaf Jeruzalem, 
de helft naar de oostelijke zee 
en de helft naar de westelijke zee. 
In de zomer en de winter zal het geschieden.
9  En JAHWEH zal tot koning zijn 
over heel de aarde. 
In die dag zal JAHWEH één zijn 
en zijn naam één.



terugblik op de vorige keer...

 Zacharia 14 gaat over de "dag van/voor 
JAHWEH";



terugblik op de vorige keer...

 Zacharia 14 gaat over de "dag van/voor 
JAHWEH";

 de dag dat Jeruzalem tot een steen 
wordt gemaakt die alle natiën moeten 
heffen (Zach.12:2,3);



terugblik op de vorige keer...

 Zacharia 14 gaat over de "dag van/voor 
JAHWEH";

 de dag dat Jeruzalem tot een steen 
wordt gemaakt die alle natiën moeten 
heffen (Zach.12:2,3);

 in de uiterste nood zal het derde deel 
van het volk dat nog is overgebleven in 
het land, de Naam aanroepen 
(Zach.13:9).



Zacharia 14
3  En JAHWEH zal uittrekken 
en strijden te midden van de natiën, 
zoals ten dage dat Hij streed, 
ten dage van een aanval. 

JAHWEH's antwoord op het 
aanroepen van zijn naam!



Zacharia 14
3  En JAHWEH zal uittrekken 
en strijden te midden van de natiën, 
zoals ten dage dat Hij streed, 
ten dage van een aanval. 

zoals bij de Schelfzee en 
bij de verovering van het land >>



Exodus 15

3 JAHWEH  is een krijgsheld; 
JAHWEH is zijn naam.
4  De wagens van Farao 
en zijn legermacht wierp Hij in de zee; 
de keur van zijn wagenhelden 
werd in de Schelfzee gedompeld.
5  Watervloeden overdekten hen; 
in de diepte zonken zij als een steen.



Jozua 10

41  Jozua sloeg hen
van Kades-barnea tot Gaza, 
ook het ganse land van Gosen tot Gibeon.
42  Al deze koningen en hun land 
heeft Jozua op eenmaal overwonnen, 
want JAHWEH, de God van Israel, 
streed voor Israel.
43  Daarna keerde Jozua, 
en geheel Israel met hem, 
terug naar de legerplaats te Gilgal.



Zacharia 14
4  En zijn voeten zullen staan 
in die dag op de Olijfberg, 
die op het zicht van Jeruzalem ligt 
vanaf het oosten. 

nl. die van JAHWEH; 14:3

... maar is God niet "de Onzienlijke God"?
Joh.1:18; Kol.1:15



Zacharia 12

9  Te dien dage zal IK (=JAHWEH) 
zoeken te verdelgen 
alle volken die tegen Jeruzalem oprukken.
10  IK zal over het huis van David 
en over de inwoners van Jeruzalem 
uitgieten de Geest der genade 
en der gebeden; 
zij zullen MIJ aanschouwen, 
die zij doorstoken hebben, 
en over HEM een rouwklacht aanheffen 
als de rouwklacht over een enig kind, 
ja, zij zullen over HEM bitter leed dragen 
als het leed om een eerstgeborene.



Openbaring 1

7  Zie, Hij komt met de wolken 
en ELK OOG ZAL HEM ZIEN, 
OOK ZIJ, die Hem HEBBEN DOORSTOKEN; 

en alle stammen van het land 
zullen over Hem weeklagen. Ja, amen.



Matteüs 24

29  Terstond NA DE VERDRUKKING van die 
dagen zal de zon verduisterd worden 
en de maan zal haar glans niet geven 
(...)
30  En dan zal het teken 
van de Zoon van de mens 
verschijnen aan de hemel 
en dan zullen alle stammen van het land
zich op de borst slaan 
en zij zullen de Zoon van de mens 
zien komen op de wolken des hemels, 
met grote macht en heerlijkheid.



Handelingen 1

11 Galileese mannen, 
wat staat gij daar en ziet op naar de hemel? 
Deze Jezus, die van u opgenomen is 
naar de hemel, 
zal OP DEZELFDE WIJZE wederkomen, 
als gij Hem ten hemel hebt zien varen.
12  Toen keerden zij terug 
naar Jeruzalem van de berg, 
genaamd de Olijfberg, 
die dicht bij Jeruzalem is, 
een sabbatsreis daarvandaan.



Zacharia 14
4  En zijn voeten zullen staan 
in die dag op de Olijfberg, 
die op het zicht van Jeruzalem ligt 
vanaf het oosten. 

= waar de zon opgaat...



Zacharia 14
4 ... En de Olijfberg 
wordt middendoor gespleten, 
oostwaarts en westwaarts, 
tot een zeer groot ravijn. 
En de helft van de berg 
zal noordwaarts wijken en de helft zuidwaarts.

zoals ooit de Rode Zee...



Zacharia 14
4 ... En de Olijfberg 
wordt middendoor gespleten, 
oostwaarts en westwaarts, 
tot een zeer groot ravijn. 
En de helft van de berg 
zal noordwaarts wijken en de helft zuidwaarts.





Zacharia 14
5  En jullie zullen vluchten 
in het ravijn van mijn bergen, 
want het ravijn van bergen 
zal reiken tot Atsel. 

twee vluchten naar de woestijn:
1. vóór de grote verdrukking (Openb.12:6; 

Mat.24:15,16);
2. en ná de grote verdrukking – bij de 

verschijning van JAHWEH op de Olijfberg. 



Zacharia 14
5  En jullie zullen vluchten 
in het ravijn van mijn bergen, 
want het ravijn van bergen 
zal reiken tot Atsel. 

= de gespleten Olijfberg



Zacharia 14
5  En jullie zullen vluchten 
in het ravijn van mijn bergen, 
want het ravijn van bergen 
zal reiken tot Atsel. 

= gereserveerd? 
> Openb.12:6: 

een plaats in de woestijn van God bereid 



Zacharia 14
5  ... Jullie zullen vluchten zoals jullie 
vluchtten voor de aardbeving 
in de dagen van Uzzia, de koning van Juda. 
En JAHWEH mijn God zal komen, 
alle heiligen met U.

± twee eeuwen eerder; Amos 1:1



Openbaring 6

12  En ik zag, toen Hij het zesde zegel opende, 
en daar geschiedde een grote aardbeving 
en de zon werd zwart als een haren zak 
en de maan werd geheel als bloed.
15  En de koningen der aarde (...)
16  ... zeiden tot de bergen 
en tot de rotsen: Valt op ons 
en verbergt ons voor het aangezicht van Hem, 
die gezeten is op de troon, 
en voor de toorn van het Lam;
17  want de grote dag van hun toorn 
is gekomen en wie kan bestaan?



Zacharia 14
5  ... Jullie zullen vluchten zoals jullie 
vluchtten voor de aardbeving 
in de dagen van Uzzia, de koning van Juda. 
En JAHWEH mijn God zal komen, 
alle heiligen met U.

???



Kolosse 3

2  Bedenkt de dingen omhoog, 
niet de dingen op de aarde,  
3  Want jullie stierven 
en het leven van jullie is verborgen, 
samen met de Christus in God.
4  Wanneer dan ook de Christus 
openbaar gemaakt zal worden, 
het leven van jullie, 
dan zullen jullie ook 
samen met Hem 
openbaar gemaakt worden 
in heerlijkheid.



wordt vervolgd...
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