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 offers die op het (brandoffer-)altaar in rook 
opgingen waren "een liefelijke reuk voor 
JAHWEH";



 offers die op het (brandoffer-)altaar in rook 
opgingen waren "een liefelijke reuk voor 
JAHWEH";

 43x komt de uitdrukking voor in het OT:
 1x bij Noach (Gen.8:21);
 3x in Exodus 29 (:18,25,41);
 17x in Leviticus;
 18x in Numeri;
 4x in Ezechiël.



 offers die op het (brandoffer-)altaar in rook 
opgingen waren "een liefelijke reuk voor 
JAHWEH";

 43x komt de uitdrukking voor in het OT:
 1x bij Noach (Gen.8:21);
 3x in Exodus 29 (:18,25,41);
 17x in Leviticus;
 18x in Numeri;
 4x in Ezechiël.

 voor de mensen zullen deze offers niet (altijd) 
even welriekend hebben geroken...
 waarom dan voor God wel? 



Hebreeën 10



Hebreeën 10
1 Want omdat de wet een schaduw heeft 
van de aanstaande goede dingen, 
niet het beeld van de dingen zelf, 
kunnen dezelfde offers, 
die zij jaarlijks tot in doorlopende aanbieden, 
nooit degenen die toetreden, 
tot volmaaktheid brengen.

schaduw = duister
laat slechts contouren zien



Hebreeën 10
1 Want omdat de wet een schaduw heeft 
van de aanstaande goede dingen, 
niet het beeld van de dingen zelf, 
kunnen dezelfde offers, 
die zij jaarlijks tot in doorlopende aanbieden, 
nooit degenen die toetreden, 
tot volmaaktheid brengen.

"de wet" was geen afbeelding van "de 
aanstaande goede dingen"

eerder een contrast!
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1 Want omdat de wet een schaduw heeft 
van de aanstaande goede dingen, 
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nooit degenen die toetreden, 
tot volmaaktheid brengen.

voortdurende herhaling offers
versus

het eenmalige offer



Hebreeën 10
1 Want omdat de wet een schaduw heeft 
van de aanstaande goede dingen, 
niet het beeld van de dingen zelf, 
kunnen dezelfde offers, 
die zij jaarlijks tot in doorlopende aanbieden, 
nooit degenen die toetreden, 
tot volmaaktheid brengen.

offers hadden geen reëel nut ("zwak en 
nutteloos", Hebr.7:18; "onmogelijk", 10:4)



Exodus 29



Exodus 29
16  En u zult de ram slachten, 
en u zult zijn bloed nemen, 
en rondom op het altaar sprengen.

een "gave ram" (29:1) 
= zonder mankeren



Exodus 29
16  En u zult de ram slachten, 
en u zult zijn bloed nemen, 
en rondom op het altaar sprengen.

het bloed kreeg haar functie in de 
offerdienst ná de slachting

spreekt van het Lammetje dat 
stáát als geslacht = opgestaan!



Exodus 29
16  En u zult de ram slachten, 
en u zult zijn bloed nemen, 
en rondom op het altaar sprengen.

= aan de vier zijden
spreekt van de vier winstreken

wereldwijd!



Exodus 29
16  En u zult de ram slachten, 
en u zult zijn bloed nemen, 
en rondom op het altaar sprengen.
17  En de ram zult u in zijn delen delen; 
en u zult zijn ingewand 
en zijn poten wassen, 
en op zijn delen, 
en op zijn hoofd leggen.

nl. op het altaar
> verhoging na de slachting



Exodus 29
18  Alzo zult u den gehele ram 
aansteken op het altaar; 
het is een brandoffer voor JAHWEH, 
tot een liefelijken reuk, 
het is een vuuroffer voor JAHWEH.

lett. offer van 'opstijging' >



Hebreeën 13

De God nu van de vrede, 
die omhoog bracht 
vanuit de doden, 

de grote herder van de schapen, 
in bloed van een aeonisch verbond, 

de Heer van ons, Jezus...

Gr. an-a-go
lett. omhoog leiden

in Hand.7:41 vertaald met 
"een offerande brengen" 



Exodus 29
18  Alzo zult u den gehele ram 
aansteken op het altaar; 
het is een brandoffer voor JAHWEH, 
tot een liefelijken reuk, 
het is een vuuroffer voor JAHWEH.

met de ingrediënten van (29:2)
• ongezuurd brood

 =zonder bederf
• aangemaakt met olijfolie

 uit de boom die niet sterft
 lichtgevend
 genezend



slachting rook stijgt op:
een liefelijke reuk



Efeze 5



Efeze 5
1  Wordt dan navolgers van God, 
als geliefde kinderen,



Efeze 5
2  en wandelt in liefde, 
zoals ook Christus ons liefheeft 
en zichzelf heeft overgeleverd 
ten behoeve van ons, 
als offergave en slachtoffer aan God, 
tot een welriekende geur.

aorist = tijdloos 
feit



Efeze 5
2  en wandelt in liefde, 
zoals ook Christus ons liefheeft 
en zichzelf heeft overgeleverd 
ten behoeve van ons, 
als offergave en slachtoffer aan God, 
tot een welriekende geur.

= zijn slachting
ultieme liefde!



Efeze 5
2  en wandelt in liefde, 
zoals ook Christus ons liefheeft 
en zichzelf heeft overgeleverd 
ten behoeve van ons, 
als offergave en slachtoffer aan God, 
tot een welriekende geur.

slachting = Christus'  sterven
zijn offer = zijn tegenwoordige positie

als opgewekte en verhoogde!
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