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38 Na deze dingen nu
vroeg Jozef van Arimathea... 

Johannes 19

▪ terwijl het avond werd; 
Mat.2757; Mar.15:42



38 Na deze dingen nu 
vroeg Jozef van Arimathea ...

Johannes 19

▪ een rijk man; Mat.27:57
▪ aanzienlijk lid van het Sanhedrin; 

Mar.15:43
▪ goed en rechtvaardig; Luc.23:53



38 Na deze dingen nu 
vroeg Jozef van Arimathea...

Johannes 19

= "een stad van Judeeërs"; Luc.23:51
▪ vermoedelijk dezelfde plaats als Ramataïm-

Sofim ('dubbele uitkijkplaats') in het gebergte 
Efraïm; 1Sam.1:1
→ het lichaam van Christus wordt gevonden 

bij Jozef/ Efraïm... (eerstgeboorterecht) 



38 ... (een discipel van Jezus in het verborgene
vanwege vrees der Joden)...

Johannes 19

▪ evenals in Mat.27:57
▪ hij verwachtte het Koninkrijk Gods;

Mar.15:43; Luc.23:51
▪ Lucas 23

51 ... deze had niet ingestemd met 
hun raad en praktijk...



38 ... vroeg Jozef van Arimathea (...) 
aan Pilatus...

Johannes 19

buiten het Sanhedrin om! 
Marcus 15

43 en hij waagde het naar Pilatus te 
gaan en het lichaam van Jezus te vragen.



38 ... om het lichaam van Jezus 
te mogen wegnemen... 

Johannes 19

Marus 15
44 En het bevreemdde Pilatus, dat 
Hij reeds gestorven zou zijn, en hij 
ontbood de hoofdman en vroeg hem, 
of Hij reeds lang gestorven was. 



38 ... En Pilatus stond dat toe. 

Johannes 19

Marcus 15
45 En toen hij het van de hoofdman vernomen 
had, schonk hij het lichaam aan Jozef.



38 ... Hij kwam dan en nam zijn lichaam weg.

Johannes 19



39 Nicodemus nu kwam ook, 
die de eerste keer 's nachts 
naar hem toekwam...

beschreven in Joh.3:1 e.v.
▪ later heeft Nicodemus ook vragenderwijs 

oppositie gevoerd in het Sanhedrin; 7:50 

Johannes 19



39 ... en bracht een mengsel 
van mirre en aloë, 
ongeveer honderd pond. 

Johannes 19

als aromatische 
luchtverfrisser

"geur van leven"
vergl. 2Kor.2:15  

mirrealoë



39 ... en bracht een mengsel 
van mirre en aloë,
ongeveer honderd pond. 

Johannes 19

ongeveer 33 kilogram! 



40 Zij namen dan het lichaam van Jezus 
en bonden het in linnen windsels...

Johannes 19

= priesterlijk textiel



40 ... met de specerijen, 
zoals het bij de Joden 
het gebruik is te begraven.

Johannes 19

= niet om te balsemen maar 
om de lijklucht tegen te gaan 



41 Er was nu ter plaatse 
waar hij werd gekruisigd een tuin...

Johannes 19

zoals een dier werd geslacht bij het altaar

"nabij was de plaats van de stad" 
▪ Joh.19:20 > de Olijfberg



41 ... en in de tuin een nieuw grafmonument
waarin nog niemand was geplaatst.

Johannes 19

Matteüs 27
60 en hij legde het in zijn nieuw graf, 
dat hij in de rots had laten uithouwen, en 
na een grote steen voor de ingang van het 
graf te hebben gewenteld, ging hij heen. 



42 Daar dan plaatsten zij Jezus 
vanwege de Voorbereiding van de Joden, 
omdat het grafmonument dichtbij was.

Johannes 19

d.w.z. de dag voorafgaand aan het 
feest dat begon op de 15e Aviv 





62 En de volgende dag, 
dat is na de Voorbereiding, 
werden de hogepriesters 
en de Farizeeën verzameld bij Pilatus.

Matteüs 27

d.w.z. de dag waarop het 
zevendaagse feest begint
= 15 Aviv



62 En de volgende dag, 
dat is na de Voorbereiding, 
werden de hogepriesters 
en de Farizeeën verzameld bij Pilatus.

Matteüs 27

kennelijk nadat zij hadden vernomen dat 
één van hen (=Jozef) Jezus had begraven



63 En zij zeiden, 
heer, wij worden er aan herinnerd 
dat die verleider bij zijn leven zei: 
na drie dagen word ik opgewekt.

Matteüs 27

o.a. Matteüs 12:40; Joh.2:19



64 Beveel dan het graf te verzekeren 
tot de derde dag, opdat niet zijn discipelen 
hem 's nachts zullen stelen...

Matteüs 27

m.m.v. Jozef van Arimathea...? 



64 ... en tegen het volk zouden zeggen: 
hij werd opgewekt van de doden. 
De laatste dwaling zou erger zijn de eerste. 

Matteüs 27

> het messiaanse gerucht



65 En Pilatus zei met nadruk tot hen: 
jullie hebben een wachtpost, 
ga heen, verzeker het, 
naar jullie [beste] weten.

Matteüs 27

d.w.z. jullie hebben zelf 
een eigen (tempel)politie



65 En Pilatus zei met nadruk tot hen: 
jullie hebben een wachtpost,
ga heen, verzeker het,
naar jullie [beste] weten. 

Matteüs 27

= voor een keizerlijk zegel was 
wel Romeinse actie vereist



66 Zij nu gingen heen, 
verzekerden het graf (de steen verzegelend), 
met de wachtpost, 
1 in de avond nu van de sabbatten.  

Matteüs 27

= tussen de jaarlijkse 'sabbat' 
(=15 Aviv) en de wekelijkse sabbat 



nacht 1 nacht 2 nacht 3

twee sabbatten

14e 15e 16e 17e



Alle moeiten die men heeft gedaan om Jezus' graf 
gesloten te houden:

1. de zware steen
2. de keizerlijke verzegeling 
3. en de grafwacht 

... bewezen des te meer de Goddelijke interventie op 
de derde dag!
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