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lezen:
1Timotheüs 1:1-11



1  Paulus, afgevaardigde van Christus Jezus, 
naar uitdrukkelijk bevel van God, 
onze Redder en van Christus Jezus, onze hoop;

1Timotheüs 1



1  Paulus, afgevaardigde van Christus Jezus, 
naar uitdrukkelijk bevel van God, 
onze Redder en van Christus Jezus, onze hoop;
2  aan Timotheüs, mijn ècht kind in geloof: 
genade, ontferming, vrede 
van God de Vader 
en van Christus Jezus, onze Heer.

1Timotheüs 1



1  Paulus, afgevaardigde van Christus Jezus, 
naar uitdrukkelijk bevel van God, 
onze Redder en van Christus Jezus, onze hoop;
2  aan Timotheüs, mijn ècht kind in geloof: 
genade, ontferming, vrede 
van God de Vader 
en van Christus Jezus, onze Heer.
3  Blijf in Efeze, 
zoals ik je opriep toen ik naar Macedonië ging, 
om aan sommigen op te dragen 
geen andere leer te onderwijzen.

1Timotheüs 1



4  en ook geen aandacht geven aan mythen 
en eindeloze geslachtsregisters, 
die veeleer problemen verschaffen 
dan Gods beheer, die in het geloof is.

1Timotheüs 1



4  en ook geen aandacht geven aan mythen 
en eindeloze geslachtsregisters, 
die veeleer problemen verschaffen 
dan Gods beheer, die in het geloof is.
5  Het einddoel nu van de opdracht is 
liefde vanuit een rein hart 
en een goed geweten 
en ongeveinsd geloof.

1Timotheüs 1



6  Sommigen die hiervan afwijken, 
zijn afgekeerd tot zinloos gepraat.
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6  Sommigen die hiervan afwijken, 
zijn afgekeerd tot zinloos gepraat.
7  Zij willen leraren van de wet zijn, 
zonder  te verstaan wat zij zeggen 
of waarover zij zo stellig zijn.
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6  Sommigen die hiervan afwijken, 
zijn afgekeerd tot zinloos gepraat.
7  Zij willen leraren van de wet zijn, 
zonder  te verstaan wat zij zeggen 
of waarover zij zo stellig zijn.
8  Wij weten echter 
dat de wet voortreffelijk is 
indien iemand haar op wettige wijze gebruikt,

1Timotheüs 1



9  dit wetende dat de wet niet wordt gesteld 
voor de rechtvaardige 
maar voor wettelozen en niet-ondergeschikten, 
voor oneerbiedigen en zondaars, 
voor onrechtschapenen en onheiligen, 
voor vader- en moedermishandelaars, 
voor doodslagers,
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9  dit wetende dat de wet niet wordt gesteld 
voor de rechtvaardige 
maar voor wettelozen en niet-ondergeschikten, 
voor oneerbiedigen en zondaars, 
voor onrechtschapenen en onheiligen, 
voor vader- en moedermishandelaars, 
voor doodslagers,
10  voor hoereerders, voor mannen-liggers, 
voor mensenhandelaars, 
voor leugenaars, voor meineedplegers...

1Timotheüs 1



10 ... en al wat anders 
de gezonde leer tegenstaat,

1Timotheüs 1



11  in overeenstemming met 
het goede bericht van de heerlijkheid 
van de gelukkige God, 
dat mij werd toevertrouwd.

1Timotheüs 1

komt 2x voor in het NT...



11  in overeenstemming met 
het goede bericht van de heerlijkheid 
van de gelukkige God, 
dat mij werd toevertrouwd.

1Timotheüs 1



het Evangelie 
van de heerlijkheid

2Korinthe 4 



3  Indien echter ook het goede bericht 
van ons bedekt is, 
is het bedekt in degenen die verloren gaan,

2Korinthe 4



4  in wie de god van deze aeon, 
de gedachten verblindt van de ongelovigen, 
opdat hen niet bestrale, 
de verlichting van het goede bericht 
van de heerlijkheid van Christus, 
die Gods beeld is.

2Korinthe 4



4  in wie de god van deze aeon, 
de gedachten verblindt van de ongelovigen, 
opdat hen niet bestrale, 
de verlichting van het goede bericht 
van de heerlijkheid van Christus, 
die Gods beeld is.

2Korinthe 4

vergelijk >



het goede bericht van de heerlijkheid...
• van de gelukkige GOD (1Tim.1:11)
• van Christus, die GODS beeld is (2Kor.4:4)



gelukkig, de man...
Psalm 1



1  Gelukkig de man 
die niet gaat in de raad van goddelozen, 
die niet staat op de weg van zondaars 
noch zit in de zetel van spotters;

Psalm 1

Hebr. asher
Genesis 30:13

Toen zeide Lea: Ik gelukkige! 
Voorzeker zullen de jongedochters 
mij gelukkig prijzen; 
en zij gaf hem de naam Aser.



1  Gelukkig de man 
die niet gaat in de raad van goddelozen, 
die niet staat op de weg van zondaars 
noch zit in de zetel van spotters;

Psalm 1

bepaald, enkelvoud:
profetisch: de man van God!



1  Gelukkig de man 
die niet gaat in de raad van goddelozen, 
die niet staat op de weg van zondaars 
noch zit in de zetel van spotters;

Psalm 1



2  maar veeleer 
in de onderwijzing van JAHWEH 
zijn welgevallen heeft 
en diens onderwijzing overpeinst 
bij dag en bij nacht.

Psalm 1

Hebr. torah
begint niet pas bij Exodus 20

maar 2500 jaar eerder, bij Genesis 1



3  Want hij is als een boom, 
overgeplant aan waterstromen, 
die zijn vrucht geeft 
in zijn seizoen 
en zijn blad verwelkt niet 
en al wat hij doet gelukt hem.

Psalm 1

geplant "in dorre aarde": sterfelijk
overgeplant aan waterstromen: opgestaan!



3  Want hij is als een boom, 
overgeplant aan waterstromen, 
die zijn vrucht geeft 
in zijn seizoen 
en zijn blad verwelkt niet 
en al wat hij doet gelukt hem.

Psalm 1

= onvergankelijk leven!



3  Want hij is als een boom, 
overgeplant aan waterstromen, 
die zijn vrucht geeft 
in zijn seizoen 
en zijn blad verwelkt niet 
en al wat hij doet gelukt hem.

Psalm 1

gelukt = voorspoedig, succesvol



door zijn hand voorspoedig
Jesaja 53



10  En het behaagde JAHWEH: 
hij liet zich verbrijzelen 
en hij liet zich verwonden... 

Jesaja 53

> de man van smarten - het kruis



10  ... Wanneer hij zijn ziel 
tot schuldoffer gesteld zal hebben, 
zal hij zaad zien, 
hij zal zijn dagen verlengen 
en het verlangen van JAHWEH 
zal door zijn hand voorspoedig zijn. 

Jesaja 53



10  ... zal hij zaad zien, 
hij zal zijn dagen verlengen 
en het verlangen van JAHWEH 
zal door zijn hand voorspoedig zijn. 

Jesaja 53

= vruchtdragen
Johannes 12:24

Amen! Ik zeg tegen jullie, 
als de zaadkorrel van het graan 
niet in de aarde valt, en sterft, 
blijft zij alleen; maar als zij sterft, 
dan draagt zij veel vrucht.



10  ... zal hij zaad zien, 
hij zal zijn dagen verlengen 
en het verlangen van JAHWEH 
zal door zijn hand voorspoedig zijn. 

Jesaja 53

lang zal hij leven!!



10  ... Wanneer hij zijn ziel 
tot schuldoffer gesteld zal hebben, 
zal hij zaad zien, 
hij zal zijn dagen verlengen 
en het verlangen van JAHWEH 
zal door zijn hand voorspoedig zijn. 

Jesaja 53

=de gelukkige GOD
de gelukkige man - GODS ikoon!



11  Om het gezwoeg van zijn ziel 
zal hij worden verzadigd 
en door zijn kennis zal mijn dienaar 
de velen rechtvaardig maken 
en hun ongerechtigheden zal hij dragen.

Jesaja 53

zijn wens wordt volledig vervuld!!!



11  Om het gezwoeg van zijn ziel 
zal hij worden verzadigd 
en door zijn kennis zal mijn dienaar 
de velen rechtvaardig maken 
en hun ongerechtigheden zal hij dragen.

Jesaja 53

Romeinen 5:19 >



Romeinen 5
19  Want net zoals 
door de ongehoorzaamheid 
van de ene mens 
de velen tot zondaars werden gesteld, 
zó zullen ook door de gehoorzaamheid 
van de ene, 
de velen tot rechtvaardigen worden gesteld.

namelijk "alle mensen"; 5:18
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