
15 januari 2017
Urk

de levende GOD
& de dood



vragen die aan de orde zullen komen...

1. Hoe kan een GOD die het leven op het oog heeft, 
de dood een plaats geven?

2. Staan God en de dood niet vijandig t.o.v. elkaar?
3. Wat is de functie van de dood? 
4. Komt er een einde aan de dood?
5. Zo ja, wat betekent dat en hoever strekt dat? 
6. Wanneer zal dat zijn?
7. En van welk belang is deze waarheid?



Johannes 11



Johannes 11
4  Toen Jezus het hoorde, zeide Hij: 
Deze ziekte is niet ten dode, 
maar ten behoeve van de heerlijkheid van God, 
opdat de Zoon van de God 
erdoor verheerlijkt worde.

nl. dat Lazarus doodziek was 



Johannes 11
4  Toen Jezus het hoorde, zeide Hij: 
Deze ziekte is niet ten dode, 
maar ten behoeve van de heerlijkheid van God, 
opdat de Zoon van de God 
erdoor verheerlijkt worde.

het is GODS heerlijkheid 
levend te maken! 



dit is de dood voor de mens

dit is de dood voor GOD



Romeinen 4
17 Ten aanschouwen van een God 
die hij gelooft, 
die de doden levend maakt 
en roept de niet-zijnde dingen als zijnde.

Abram met zijn onvruchtbare vrouw 



Romeinen 4
17 Ten aanschouwen van een God 
die hij gelooft, 
die de doden levend maakt 
en roepende de niet-zijnde dingen als zijnde.

Abram > Abraham
= vader van vele volken



1Timotheüs 6
13 Ik draag je op, 
in het zicht van de God 
die het al tot leven wekt, 
en van Christus Jezus...

de GOD = 
Degene die allen levendmaakt



Johannes 11
4  Toen Jezus het hoorde, zeide Hij: 
Deze ziekte is niet ten dode, 
maar ten behoeve van de heerlijkheid van God, 
opdat de Zoon van de God 
erdoor verheerlijkt worde.

vers 25
"... Ik ben de opstanding en het leven..."



1Korinthe 15



1Korinthe 15
22  Want evenals in Adam allen sterven, 
zó zullen ook in Christus 
allen levend gemaakt worden.

in Adam allen
in Christus allen



1Korinthe 15
23  Ieder echter in de eigen rangorde. 
Als eersteling Christus. 
Vervolgens degenen van de Christus 
in de parousia van hem.
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1Korinthe 15
23  Ieder echter in de eigen rangorde. 
Als eersteling Christus. 
Vervolgens degenen van de Christus, 
in de parousia van hem.

allen worden levendgemaakt
1. Christus
2. die van de Christus zijn

(in de parousia van hem)



1Korinthe 15
24  Daarna het einde. 
Wanneer hij zou overdragen 
het koninkrijk aan de God en Vader. 
Wanneer hij teniet zou doen 
alle overheid en alle autoriteit en macht.

namelijk, van de levendmakingen
= de laatste levendmaking



1Korinthe 15
24  Daarna het einde. 
Wanneer hij zou overdragen 
het koninkrijk aan de God en Vader. 
Wanneer hij teniet zou doen 
alle overheid en alle autoriteit en macht.

de laatste levendmaking
= wanneer Christus het koninkrijk overdraagt



1Korinthe 15
24  Daarna het einde. 
Wanneer hij zou overdragen 
het koninkrijk aan de God en Vader. 
Wanneer hij teniet zou doen 
alle overheid en alle autoriteit en macht.



1Korinthe 15
25  Want hij moet als koning heersen totdat 
hij zou plaatsen 
al de vijanden onder de voeten van hem.

Christus heerst NIET 'tot in eeuwigheid'
maar "tot in de aeonen"



1Korinthe 15
25  Want hij moet als koning heersen totdat 
hij zou plaatsen 
al de vijanden onder de voeten van hem.

de dood vervult ook een functie 
tijdens Christus' heerschappij! 



1Korinthe 15
26  [De] laatste vijand 
die teniet gedaan wordt is de dood.

het teniet van de dood
= de levendmaking van allen

de dood heeft een tijdelijke functie



1Korinthe 15
27  Want hij onderschikt alles 
onder de voeten van hem (...)



1Korinthe 15
28  Wanneer echter ook 
het al aan hem onderschikt zou worden, 
dan zou ook de Zoon zelf 
onderschikt worden aan Degene 
die hem het al onderschikt, 
opdat de God zou zijn, alles in allen.
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1Korinthe 15
28  Wanneer echter ook 
het al aan hem onderschikt zou worden, 
dan zou ook de Zoon zelf 
onderschikt worden aan Degene 
die hem het al onderschikt, 
opdat de God zou zijn, alles in allen.

= allen die in Adam sterven (:22)



2Timotheüs 1



2Timotheüs 1

... vóór eeuw-ige tijden,
10  maar nu geopenbaard wordende 
door de verschijning van de Redder van ons, 
Christus Jezus, die de dood teniet doet 
maar leven en onvergankelijkheid 
aan het licht brengt 
door het goede bericht.

> GODS voornemen en de genade 
in Christus Jezus gegeven (:9)
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... vóór eeuw-ige tijden,
10  maar nu geopenbaard wordende 
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2Timotheüs 1

... vóór eeuw-ige tijden,
10  maar nu geopenbaard wordende 
door de verschijning van de Redder van ons, 
Christus Jezus, die de dood teniet doet 
maar leven en onvergankelijkheid 
aan het licht brengt 
door het goede bericht.

feit - tijdloos



2Timotheüs 1

... vóór eeuw-ige tijden,
10  maar nu geopenbaard wordende 
door de verschijning van de Redder van ons, 
Christus Jezus, die de dood teniet doet 
maar leven en onvergankelijkheid 
aan het licht brengt 
door het goede bericht.

teniet van de dood
= leven en onvergankelijkheid 
aan het licht brengen



2Timotheüs 1

... vóór eeuw-ige tijden,
10  maar nu geopenbaard wordende 
door de verschijning van de Redder van ons, 
Christus Jezus, die de dood teniet doet 
maar leven en onvergankelijkheid 
aan het licht brengt 
door het goede bericht.

het goede bericht is:
Christus Jezus doet de dood teniet



het goede bericht 
in de sterren geschreven!



het laatste sterrenbeeld, de Leeuw, 
heeft drie decanen



decaan één: 'de slang'...



decaan twee: Beker...



decaan drie: Raaf (kraai)
embleem van de dood



de Leeuw, de Koning overwint 
'de oude slang', 
behaalt de triomf (Beker) 
en overwint de dood!
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