
"onze geliefde 
broeder Paulus"

17 april 2016
Urk



de 2e Petrus-brief...

1. geschreven aan Joden...

... Hij, die Petrus kracht gaf om apostel te zijn 
van de besnijdenis, gaf die kracht ook aan mij 
(=Paulus) voor de natiën...
-Galaten 2:8-

... aan de vreemdelingen in de verstrooiing...
-1Petrus 1:1-

Dit is reeds de tweede brief, geliefden, die ik u 
schrijf...
-2Petrus 3:1



de 2e Petrus-brief...

2. geschreven vlak voor Petrus' sterven

"... ik weet, dat het afleggen van mijn tent 
spoedig komt..."
-2Petrus 1:14-



de 2e Petrus-brief...

3. wat overblijft... de Schriften!

"Maar ik zal mij beijveren, 
dat jullie ook na mijn heengaan telkens 
weer aan deze dingen kunt denken."
-2Petrus 1:15-

"En WIJ hebben het profetische woord 
daarom des te vaster, en JULLIE doen wel 
er acht op te geven als op een lamp, die 
schijnt in een duistere plaats... "
-2Petrus 1:19-



de 2e Petrus-brief...

4. over een aanstaand drama (>70AD)

"Toch zijn er ook valse profeten 
onder het volk geweest, 
zoals ook onder jullie 
valse leraars zullen komen, 
die (...) zelfs de Heerser, 
die hen gekocht heeft, verloochenende 
en een schielijk verderf 
over zichzelf brengend."
-2Petrus 2:1-



de 2e Petrus-brief...

5. over het uitblijven van de wederkomst
2Petrus 3 >>



2Petrus 3
3  Dit vooral moet gij weten, 
dat er in de laatste dagen 
spotters met spotternij zullen komen, 
die naar hun eigen begeerten wandelen,

lett. eerst > primair! 



2Petrus 3
3  Dit vooral moet gij weten, 
dat er in de laatste dagen 
spotters met spotternij zullen komen, 
die naar hun eigen begeerten wandelen,

lett. OP laatste van-de dagen
> idiom. 'met het oog op'



2Petrus 3
3  Dit vooral moet gij weten, 
dat er in de laatste dagen 
spotters met spotternij zullen komen, 
die naar hun eigen begeerten wandelen,

i.t.t. tot het kompas van de Schrift



2Petrus 3
4  en zeggen: 
Waar blijft de belofte van zijn komst? 
Want sedert de vaderen ontslapen zijn, 
blijft alles zo, als het 
van het begin der schepping af geweest is.

vergl. eerdere verwachting: Joh.21:23 >



Johannes 21
21  Toen hij deze (= Johannes) zag, 
zeide Petrus tot Jezus: 
Here, maar wat zal met deze gebeuren?
22  Jezus zeide tot hem: 
Indien Ik wil, dat hij blijft, totdat Ik kom, 
wat gaat het u aan? Volg jij Mij.
23  Dit gerucht ging dan uit 
onder de broeders, 
dat die discipel niet sterven zou; 
doch Jezus had niet tot hem gezegd, 
dat hij niet zou sterven, 
maar: Indien Ik wil, dat hij blijft, 
totdat Ik kom, wat gaat het u aan?



2Petrus 3
4  en zeggen: 
Waar blijft de belofte van zijn komst? 
Want sedert de vaderen ontslapen zijn, 
blijft alles zo, als het 
van het begin der schepping af geweest is.

= de eerste generatie: de apostelen 



2Petrus 3
4  en zeggen: 
Waar blijft de belofte van zijn komst? 
Want sedert de vaderen ontslapen zijn, 
blijft alles zo, als het 
van het begin der schepping af geweest is.



betoog in vers 5 t/m 7

 sinds het begin der schepping heeft God 
wel degelijk ingegrepen;

 Petrus verwijst naar de watervloed 
waardoor de toenmalige wereld verging 
(vergl. 2Petr.2:5) 



2Petrus 3

(...)
8  Doch dit ene 
mag u niet ontgaan, geliefden, 
dat één dag bij de Here is 
als duizend jaar 
en duizend jaar als één dag.

wat volgt is een UNIEKE waarheid dat antwoord 
geeft op het uitblijven van de (weder-)komst  



2Petrus 3
8  Doch dit ene 
mag u niet ontgaan, geliefden, 
dat één dag bij de Here is 
als duizend jaar 
en duizend jaar als één dag.

2x een nauwkeurig herhaalde termijn
 1000 jaar = 1 dag
 1 dag = 1000 jaar



2Petrus 3
9  De Here talmt niet met de belofte, 
al zijn er, die aan talmen denken, 
maar Hij is lankmoedig jegens u, 
daar Hij niet wil, 
dat sommigen verloren gaan, 
doch dat allen tot bekering komen.

= vertragen, uitstellen
de Heer rekent anders



2Petrus 3
9  De Here talmt niet met de belofte, 
al zijn er, die aan talmen denken, 
maar Hij is lankmoedig jegens u, 
daar Hij niet wil, 
dat sommigen verloren gaan, 
doch dat allen tot bekering komen.

> in het uitblijven van de (weder-)komst, 
bewijst de Heer zijn lankmoedigheid aan Israël



2Petrus 3
9  De Here talmt niet met de belofte, 
al zijn er, die aan talmen denken, 
maar Hij is lankmoedig jegens u, 
daar Hij niet wil, 
dat sommigen verloren gaan, 
doch dat allen tot bekering komen.

'bedoelende' (Gr. BOULOMAI)
= beraden > intentie hebben

Romeinen 9:19: 
"wie heeft zijn bedoeling weerstaan?"



2Petrus 3
9  De Here talmt niet met de belofte, 
al zijn er, die aan talmen denken, 
maar Hij is lankmoedig jegens u, 
daar Hij niet wil, 
dat sommigen verloren gaan, 
doch dat allen tot bekering komen.

zelfs dat sommigen verloren, is niet Gods bedoeling



2Petrus 3
9  De Here talmt niet met de belofte, 
al zijn er, die aan talmen denken, 
maar Hij is lankmoedig jegens u, 
daar Hij niet wil, 
dat sommigen verloren gaan, 
doch dat allen tot bekering komen.

lett. allen plaats-biedend tot bezinning >



gangbare uitleg 2Petrus 3:9

de Heer wacht met zijn wederkomst om 
iedereen de gelegenheid te geven zich te 
bekeren

MAAR...

... hoe langer de Heer wacht met zijn 
(weder-)komst hoe meer er verloren gaan!

 faalt de Heer dan met zijn bedoeling???
 hoe moeten we de lankmoedigheid van 

de Heer verstaan?



2Petrus 3
15  ... houdt de lankmoedigheid 
van onze Here voor zaligheid, 
zoals ook onze geliefde broeder Paulus 
naar de hem gegeven wijsheid 
u geschreven heeft,

lankmoedigheid = het uitblijven van zijn parousia



2Petrus 3
15  ... houdt de lankmoedigheid 
van onze Here voor zaligheid, 
zoals ook onze geliefde broeder Paulus 
naar de hem gegeven wijsheid 
u geschreven heeft,

lett. redding > zie vers 9
• de Heer bedoelt niet dat sommigen verloren gaan
• de Heer bedoelt allen ruimte gevend tot bekering 



2Petrus 3
15  en houdt de lankmoedigheid 
van onze Here voor zaligheid, 
zoals ook onze geliefde broeder Paulus 
naar de hem gegeven wijsheid 
u geschreven heeft,

Petrus verwijs naar Paulus omdat hij in het 
bijzonder spreekt over... 

1. de lankmoedigheid van de Heer;
2. redding >



Romeinen 11

15  Want, indien hun verwerping 
de verzoening der wereld is, 
wat zal hun aanneming anders wezen 
dan leven uit de doden?

> Israël verwerpt het Evangelie 
"vijanden van het Evangelie" (11:28)



Romeinen 11

15  Want, indien hun verwerping 
de verzoening der wereld is, 
wat zal hun aanneming anders wezen 
dan leven uit de doden?

"het woord van verzoening" uitsluitend bij Paulus:
 Rom.5:10,11; 2Kor.5:18,19,20; 

Ef.2:16; Kol.1:20,21
 verzoening = God maakt vijanden tot vrienden 



Romeinen 11

15  Want, indien hun verwerping 
de verzoening der wereld is, 
wat zal hun aanneming anders wezen 
dan leven uit de doden?

• "de wereld" – 2Kor.5:19
• "het al" – Kol.1:20
• vervreemding & vijandschap geen obstakel 

maar een must; Kol.1:21



Romeinen 11

15  Want, indien hun verwerping 
de verzoening der wereld is, 
wat zal hun aanneming anders wezen 
dan leven uit de doden?

 Ezech.37: het dal van de dorre doodsbeenderen
 Hosea 6: "na twee dagen", "op de derde dag"

 "dan komt Hij tot ons"



2Petrus 3
15  en houdt de lankmoedigheid 
van onze Here voor zaligheid, 
zoals ook onze geliefde broeder Paulus 
naar de hem gegeven wijsheid 
u geschreven heeft,

tegenwoordige tijd – Paulus leeft nog



2Petrus 3
15  en houdt de lankmoedigheid 
van onze Here voor zaligheid, 
zoals ook onze geliefde broeder Paulus 
naar de hem gegeven wijsheid 
u geschreven heeft,

= een brief aan de besnijdenis
 de Hebreeën-brief!
• over Israëls ongeloof (4:19);
• over de Heer die thans in het hemels 

heiligdom is (Heb.7, 9 & 10);
• over de genade Gods voor een ieder (2:9).



2Petrus 3
16  evenals in alle brieven, 
wanneer hij over deze dingen spreekt. 
Daarin is een en ander moeilijk te verstaan, 
wat de onkundige en onstandvastige lieden 
tot hun eigen verderf verdraaien, 
evenals trouwens de overige schriften.

al Paulus' brieven spreken van de lankmoedigheid 
van de Heer en de redding van allen!



2Petrus 3
16  evenals in alle brieven, 
wanneer hij over deze dingen spreekt. 
Daarin is een en ander moeilijk te verstaan, 
wat de onkundige en onstandvastige lieden 
tot hun eigen verderf verdraaien, 
evenals trouwens de overige schriften.

ook Petrus heeft grote moeite 
gehad met Paulus (Gal.1 & 2)



2Petrus 3
16  evenals in alle brieven, 
wanneer hij over deze dingen spreekt. 
Daarin is een en ander moeilijk te verstaan, 
wat de onkundige en onstandvastige lieden 
tot hun eigen verderf verdraaien, 
evenals trouwens de overige schriften.

wie onkundig is van Paulus' 
(onderscheiden) boodschap wordt 'labiel' 
en gaat 'wringen' (= de Schrift forceren)



2Petrus 3
16  evenals in alle brieven, 
wanneer hij over deze dingen spreekt. 
Daarin is een en ander moeilijk te verstaan, 
wat de onkundige en onstandvastige lieden 
tot hun eigen verderf verdraaien, 
evenals trouwens de overige schriften.

wie onkundig is van Paulus' (onderscheiden) 
boodschap wordt 'labiel' en gaat 'wringen' (= de Schrift 
forceren)



2Petrus 3
16  evenals in alle brieven, 
wanneer hij over deze dingen spreekt. 
Daarin is een en ander moeilijk te verstaan, 
wat de onkundige en onstandvastige lieden 
tot hun eigen verderf verdraaien, 
evenals trouwens de overige schriften.

Petrus stelt Paulus' brieven op één 
lijn met "de overige Schriften"
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