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Petrus' tweede brief

❑ een geestelijk testament;
❑ geschreven korte tijd voor de Joodse Opstand & 

verwoesting Jeruzalem, '60 jaren, eerste eeuw
(hoofdstuk 2);

❑ waarschuwt dat de wederkomst in de beleving 
van velen zou uitblijven - maar geen vertraging!
(hoofdstuk 3).



2Petrus 1

13 Ik acht het echter mijn plicht, 
zolang ik in deze tent ben, 
jullie wakker te houden in herinnering.

dit lichaam als tijdelijk woning
2Kor.5:1,4



2Petrus 1

14 Want ik weet dat het afleggen 
van mijn tent spoedig komt...

> het sterven



2Petrus 1

14 ... zoals ook onze Heer, 
Jezus Christus mij duidelijk maakte.

na zijn opstanding, bij het kolenvuur
Joh.21:18,19



2Petrus 1

15 Maar ik zal mij beijveren, 
dat jullie ook na mijn uittocht 
telkens aan deze dingen 
herinnerd mogen worden.

de redactie over (= het bijeenbrengen van) 
'het Nieuwe Testament'



2Petrus 1

16 Want geen vernuftige mythen navolgend, 
maakten wij jullie bekend...

'het Nieuwe Testament' claimt 
historische betrouwbaarheid



2Petrus 1

16 ... de kracht en parousia
van onze Heer, Jezus Christus...

lett. (toekomstige) aanwezigheid



2Petrus 1

16 ... maar wij zijn toeschouwers geweest 
van zijn grootsheid!

ST.Vert. aanschouwers
NBG51: ooggetuigen

Nl. de verheerlijking op de berg 
"na zes dagen" (Mat.16:28-17:9)



2Petrus 1

17 Want hij ontving van God de Vader, 
eer en heerlijkheid, 
van een stem van zulk een verheven heerlijkheid 
die tot hem gebracht werd: 



2Petrus 1

17 ... deze is mijn Zoon, mijn Geliefde 
in wie Ik welbehagen heb! 



2Petrus 1

18 En deze stem hoorden wij 
vanuit de hemel gebracht, 
terwijl wij samen met hem waren 
op de heilige berg.



2Petrus 1

19 En wij hebben het profetische woord 
meer bevestigd...  

= die met hem op de heilige berg waren



2Petrus 1

19 En wij hebben het profetische woord 
meer bevestigd...  

want Petrus c.s zijn reeds aanschouwers 
geweest van de parousia in de toekomst, 
waarvan "het profetische woord" spreekt



2Petrus 1

19 ... en jullie doen wel daarop acht te geven ... 

= nauwkeurig letten op wat 
daarin "staat geschreven"



2Petrus 1

19 ... als op een lamp 
die schijnt in een troebele plaats... 

beschrijving van de wereld: 
sinister, duister, verdraaid



2Petrus 1

19 ... totdat de dag aanbreekt 
en de lichtbrenger opgaat. 

= de wereldsabbat
"na zes dagen"



2Petrus 1

20 [In jullie harten] dit eerst wetende... 

in de gangbare vertalingen worden deze 
woorden gelezen als behorend bij de eerdere zin 



2Petrus 1

20 ... dat geen profetie der Schrift 
zijn eigen uitlegging voortbrengt.

profetieën leggen elkáár uit!



2Petrus 1

21 Want nooit werd profetie 
door de wil van een mens voortgebracht... 

want geen mens kent de toekomst 



2Petrus 1

21 ... maar onder heilige geest gebracht, 
spraken mensen van Godswege.

profeten begrepen dikwijls zelf hun 
eigen profetieën niet (1Petr.1:10,11)


