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ter inleiding...

▪ 2Korinthe geschreven vanuit Macedonië ten tijde 
van Hand.20:1,2;
± 56 AD



ter inleiding...

▪ 2Korinthe geschreven vanuit Macedonië ten tijde 
van Hand.20:1,2;
± 56 AD

▪ Paulus bespreekt in hoofdstuk 10 t/m 12 de 
aanvallen op zijn apostelschap.



2Korinthe 12

1 Er moet geroemd worden, 
al is het wel tot niets nuttig. 

Maar ik zal komen 
tot gezichten en onthullingen van de Heer.

Paulus werd er toe genoodzaakt, had dit 
roemen liever aan de Korinthiërs overgelaten 
(12:11)



2Korinthe 12

1 Er moet geroemd worden, 
al is het wel tot niets nuttig.

Maar ik zal komen 
tot gezichten en onthullingen van de Heer.

Hij brengt nu (met tegenzin) 
visioenen en onthullingen van 
de Heer ter sprake 



2Korinthe 12

2 Ik weet van een mens in Christus, 
veertien jaar geleden.

= Paulus zelf (zie :7) maar in 3e persoon
→ terughoudend en afstandelijk



2Korinthe 12

2 Ik weet van een mens in Christus,
veertien jaar geleden. 

= 56 AD - 14 = 42 AD
▪ de tijd dat Paulus in Cilicië en Syrie was 

(Gal.1:21)



2Korinthe 12

2 ... Of het in het lichaam was 
weet ik niet 

of dat het buiten het lichaam was 
weet ik niet. God weet het...



2Korinthe 12

2 ... Zo iemand werd weggerukt
tot de derde hemel.

zelfde werkwoord als in 1Thes.4:17



2Korinthe 12

2 ... Zo iemand werd weggerukt 
tot de derde hemel.

= de hemel der hemelen > 
Deut.10:14; 1Kon.8:27



"vogelen des hemels"



"vogelen des hemels"

"sterren des hemels"



"vogelen des hemels"

"sterren des hemels"

"hemel der hemelen"



2Korinthe 12

3 En ik weet van deze mens 
(of het in het lichaam was of los van lichaam

weet ik niet, God weet het),



2Korinthe 12

4 dat hij werd weggerukt tot in het paradijs
en hij hoorde onuitsprekelijke uitspraken 

die een mens niet geoorloofd zijn te spreken.

= op de nieuwe aarde (Openb.2:7; 22:2)



2Korinthe 12

4 dat hij werd weggerukt tot in het paradijs
en hij hoorde onuitsprekelijke uitspraken 

die een mens niet geoorloofd zijn te spreken.

= tegenw. tijd - op het moment van schrijven 
mocht Paulus er (nog) niet over spreken
▪ Paulus is zelfs terughoudend om te claimen 

dat hijzelf de "mens in Christus" is



2Korinthe 12

5 Over zo iemand zal ik roemen, 
maar over mijzelf zal ik niet roemen 

behalve in de zwakheden. 

= Paulus zelf, maar hij distantieert zich ervan
▪ hijzelf wil slechts roemen in zwakheden  



2Korinthe 12

6 Want als ik zal willen roemen
zal ik niet onverstandig zijn, 

want ik zal waarheid spreken...

zich beroemen over zijn ervaringen zou 
wáár zijn en dus niet onverstandig   



2Korinthe 12

6 ... Maar ik ben terughoudend 
opdat niemand mij zal toerekenen 

boven wat hij van mij ziet of uit mij hoort.

Paulus weigert zich te laten kennen met 
hoogdravende en oncontroleerbare claims  



2Korinthe 12

7 En opdat ik mij 
om de overtreffendheid van de onthullingen

niet zou verheffen, 
werd mij een splinter [voor] het vlees gegeven...

de "onthullingen" van 12:1  



2Korinthe 12

7 En opdat ik mij 
om de overtreffendheid van de onthullingen 

niet zou verheffen, 
werd mij een splinter [voor] het vlees gegeven...

meestal opgevat als een lichamelijke 
aandoening, maar ...
▪ geen voorzetsel voor vlees - 3e naamval;
▪ het vlees - vaak aanduiding voor de mens 

in zijn vergankelijkheid en zwakheid;
▪ "splinter voor het vlees" is de metafoor en 

de verklaring volgt > 



2Korinthe 12

7 ... een boodschapper van satan
om mij te stompen 

opdat ik mij niet zou verheffen.

= de splinter [voor] het vlees!

1Korinthe 11:14,15:
▪ satan doet zich voor als een boodschapper 

van licht en zijn dienaren eveneens
▪ Paulus werd heftig aangevallen ("stompen") 

door een boodschapper van satan



2Korinthe 12

8 Hierom drong ik drie keer op de Heer aan, 
opdat hij van mij zou afstaan.  

= boodschapper van satan 



2Korinthe 12

9 En Hij heeft tot mij gezegd: 
mijn genade is voor jou genoeg; 

want kracht wordt in zwakheid volbracht...

= ik geef je alles wat je nodig hebt:
de genade om de weg te gaan, die Ik wijs;
ook de genade om de 'stompen' te verdragen 



2Korinthe 12

9 En Hij heeft tot mij gezegd: 
mijn genade is voor jou genoeg;

want kracht wordt in zwakheid volbracht...

zonder "zwakheid" zou kracht 
van boven niet nodig zijn



2Korinthe 12

9 ... Heel graag zal ik mij des te meer beroemen 
in mijn zwakheden, 

opdat de kracht van Christus 
zijn intrek neemt boven mij. 

Paulus vráágt niet om zwakheden, 
maar als ze er zijn beroemt hij zich erin 



2Korinthe 12

9 ... Heel graag zal ik mij des te meer beroemen 
in mijn zwakheden, 

opdat de kracht van Christus 
zijn intrek neemt boven mij. 

= een kracht die mij te boven gaat



2Korinthe 12

10 Daarom heb ik een welbehagen 
in zwakheden, in beledigingen, 

in noden, in vervolgingen 
en benauwdheden ten behoeve van Christus...



2Korinthe 12

10 ... want wanneer ik zwak ben, 
dan ben ik machtig.

Gr. dunamis, vermogen (zelfde als "kracht" in :9)


