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▪ tegenstrijdige reacties op 'de boodschap':
• te zacht (te lief)
• te hard

▪ de klank van het woord 'hard' (> liefdeloos) 
▪ hard - noodzakelijk waar het fundamenteel is



▪ de Galaten-brief - hard & scherp

▪ achtergrond: 
• Paulus had in Galatië het Evangelie gepredikt 

(4:13)
• na zijn vertrek waren "judaïseerders" gekomen:

o besnijdenis (6:12)
o hoogtijden (4:10)

• Paulus' reactie: dat is geen geen Evangelie



Galaten 1

6 Ik verwonder mij 
dat jullie zo vlug worden overgebracht...

= zó snel en zó gemakkelijk



Galaten 1

6 Ik verwonder mij 
dat jullie zo vlug worden overgebracht 

van degene die jullie roept 
in genade van Christus...

= 'om niet'



Galaten 1

6 ... tot een andersoortig evangelie,

Gr. heteros



Galaten 1

7 dat geen ander is.

Gr. allos - een variant van hetzelfde soort >



Gr. heteros

Gr. allos



Galaten 1

7 dat geen ander is.

Gr. allos - een variant van hetzelfde soort:
▪ het Evangelie dat aan Abraham werd 

verkondigd (3:8)
▪ het Evangelie dat aan Petrus' c.s. was 

toevertrouwd (2:7)



Galaten 1

7 ... Maar er zijn sommigen 
die jullie verstoren...

= de rust en vreugde wegnemen (4:15)



Galaten 1

7 ... en het evangelie van de Christus 
willen verdraaien.

= doelbewust een draai geven 



Galaten 1

8 Maar ook in het geval dat wij ...

> Paulus sluit zichzelf erbij in!



Galaten 1

8 ... of een boodschapper vanuit de hemel 
jullie zouden evangeliseren 

naast wat wij jullie evangeliseerden...

dus: mis



Galaten 1

8 ... dat zij vervloekt!

anathèma
▪ 3e persoon, enkelv.

o het (= de boodschap)
o of hem (= de boodschapper)



Galaten 1

9 Zoals wij eerder hebben uitgesproken 
en ik nu weer zeg: 

Paulus neemt zijn vroegere 
boute uitspraken niet terug 
maar onderstreept ze juist



Galaten 1

9 ... indien iemand jullie evangeliseert 
naast wat jullie ontvingen, 

dat zij vervloekt!



Galaten 1

10 Want overreed ik nu mensen of God? 

= tracht ik met zulke ferme taal nu 
mensen of zelfs God te 'overrulen'?



Galaten 1

10 ... Of zoek ik mensen te behagen?

retorische vraag:
door zó te spreken maak je geen vrienden 



Galaten 1

10 ... Indien ik nog mensen behaagde, 
zo was ik nooit slaaf van Christus.

Paulus was slechts 'doorgeefluik';
• geen creatief boekhouden
• geen mensen 'pleasen'



Galaten 1

11 Want ik maak jullie bekend broeders 
dat het evangelie 

dat door mij geëvangeliseerd wordt...



Galaten 1

11 ... niet is naar de mens.

een mens heeft het niet bedacht en 
kón het ook niet bedenken (>religie)



Galaten 1

12 Want van een mens 
ontving ik het ook niet...

Paulus spreekt zó zeker omdat hij wist van 
de Goddelijke oorsprong van zijn boodschap



Galaten 1

12 Want van een mens 
ontving ik het ook niet,

noch werd het mij onderwezen...

b.v. door Petrus c.s. (Gal.1:16 e.v.)



Galaten 1

12 ... maar door onthulling van Jezus Christus. 

Paulus' boodschap komt 
rechtstreeks van Jezus Christus zelf


