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1Korinthe 15

I Tk maak jullie bekend broeders,
het evangelie dat ik aan jullie evangeliseer,
dat jullie ook ontvingen,
waarin jullie ook staan,

(...)



1Korinthe 15

3 Want ik leverde aan jullie
in de eerste plaats over,
hetgeen ik ook ontving,

dat Christus stierf
ten behoeve van onze zonden,
naar de Schriften,



1Korinthe 15

4 en dat hij werd begraven
en werd opgewekt op de derde dag,
naar de Schriften.
> En hij werd gezien door...



1. het graf was leeg!

het graf waarin Jezus was gelegd, was leeg:
dit feit is nooit betwist...



Matteus 28 o

11 ., let op, enigen van de wachtpost kwamen
in de stad om aan de oversten van de priesters
hetgeen geschied was te berichten.



Matteus 28

12 En vergaderd met de oudsten
beraadslaagden zij en namen
een aanzienlijke hoeveelheid zilverstukken
en gaven die aan de soldaten,
13 terwijl zij zeiden:
zegt dat zijn discipelen vannacht kwamen
en HEM STALEN, terwijl wij sliepen.




Matteus 28 o

14 En indien de gouverneur dit zou horen,
wij zullen hem overreden
en wij zullen maken dat jullie zonder zorg zijn.



Matteus 28 o

1> Zij nu ontvingen de zilverstukken
en deden zoals zij onderwezen werden.
En dit woord is ruchtbaar gemaakt bij de
Joden tot op de dag van vandaag.



O

het onmiskenbare gegeven van het lege graf
veronderstelt dat Jezus' discipelen:
1. OF de waarheid spraken
2. OF dieven en leugenaars waren...



1Korinthe 15 o

14 Maar indien Christus niet is opgewekt,
zonder inhoud is ook onze heraut-boodschap
en zonder inhoud is ook jullie geloof.



1Korinthe 15

1> Dan worden wij ook
VALSE GETUIGEN van God bevonden,
omdat wij tegen God in getuigen
dat Hij de Christus opwekte
die Hij niet heeft opgewekt,
wanneer dus namelijk
geen doden worden opgewekt.



2. vele getuigen

wil een zaak (juridisch) vaststaan, dan zijn er
minimaal twee of drie getuigen nodig...



1Korinthe 15 9

4 ... dat hij werd begraven
en werd opgewekt op de derde dag,
naar de Schriften.



1Korinthe 15

> En hij werd gezien door Kefas,
daarna door de twaalf,



1Korinthe 15 9

6 vervolgens werd hij gezien
door meer dan vijfhonderd broeders tegelijk
van wie de meerderheid
op dit moment nog over is,
maar sommigen zijn ontslapen.



1Korinthe 15

7 Vervolgens werd hij gezien door Jakobus,
daarna door alle apostelen,
8 maar ten laatst van allen,
als aan de misgeborene,
werd hij gezien ook door mij.



3. unanieme getuigen

voor een solide getuigenis dienen
de getuigen unaniem te zijn...



Handelingen 2

13 Maar anderen zeiden schertsend:
ze zijn barstensvol zoete wijn!
14 Petrus echter,
staande samen met de elf,
verhief zijn stem en verwoordde tot hen:
Mannen! Joden!
en allen die in Jeruzalem wonen.
Laat dit jullie bekend zijn
en neemt mijn uitspraken ter ore

(...)




Handelingen 2

13 Maar anderen zeiden schertsend:
ze zijn barstensvol zoete wijn!
14 Petrus echter,
staande samen met de elf,
verhief zijn stem en verwoordde tot hen:
Mannen! Joden!
en allen die in Jeruzalem wonen.
Laat dit jullie bekend zijn
en neemt mijn uitspraken ter ore
(...)
32 deze Jezus deed God opstaan,
waarvan WIJ ALLEN getuigen zijn.




4. ultieme getuigen

een ultieme getuige is hij die bereid is daarvoor alles
op te geven en zelfs daarvoor te sterven...



1Korinthe 15 e

19 Indien wij in alleen dit leven
in Christus onze hoop hebben gevestigd,
dan zijn wij beklagenswaardiger dan alle mensen.

(...)



1Korinthe 15 e

30 Waarom zijn wij ook elk uur in gevaar?
31 Tk sterf dagelijks (...)



1Korinthe 15

32 Indien ik naar de mens
vocht tegen wilde dieren in Efeze,
wat baat het mij
indien doden niet worden opgewekt?
Laten we eten en drinken,
want morgen sterven we!



5. onverdachte getuigen

ook een scepticus als Tomas
en een verklaard vijand als Saulus van Tarsus
konden niet om de waarheid heen
van de opgewekte Christus



1Korinthe 15

8 maar ten laatst van allen,
als aan de misgeborene,
werd hij gezien ook door mij.



1Korinthe 15 9

° Want ik ben de minste van de apostelen,
ik ben niet toereikend
een apostel genoemd te worden,
omdat ik de ekklesia van God heb vervoigd.



1Korinthe 15

10 Maar door Gods genade ben ik wat ik ben
en zijh genade aan mij
IS niet voor niets geweest.
Want meer dan zij allen zwoegde ik,
echter niet ik,
maar de genade van God die met mij is.



een handvol feiten:

1. het graf was leeg!
2. vele getuigen
3. unanieme getuigen
4. ultieme getuigen
5. onverdachte getuigen




1Korinthe 15

>8 Zo dan, mijn broeders, geliefden,
wordt standvastig,
onverzettelijk...



1Korinthe 15

altijd overvloedig in het werk van de Heer,
wetende dat jullie moeite
niet vergeefs is in de Heer.



