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1. de kruisiging was op 14 Nisan - dag van Pascha

Joh.19:14



2. Jezus' stierf niet lang na het negende uur
= drie uur in de middag;

Mat.27:46; Mar.15:34



3. Jozef van Armathea gaat naar stadhouder Pilatus
om het lichaam van Jezus te vragen

Mat.27:58; Mar.15:43; Luc.23:52; Joh.19:38



4. het bevreemde Pilatus dat Jezus al was gestorven
en hij doet navirraag bij de hoofdman of dat klopte

Mar.15:44 .55



5. Jozef van Arimathea krijgt toestemming en
neemt het lichaam van Jezus weg

Mat.27:58; Mar.15:45; Joh.19:38



6. Nicodemus komt ook en brengt een mengsel van
mirve en aloé mee, ongeveer honderd pond

Joh.149:39



7. Jezus' lichaam wordt gewikkeld in linnen windsels
die geprepareerd zijn met de specerijen zoals
gebruikelijk bij de Joden

Mat.27:59; Mar.15:46; Luc.23:53; Joh.19:40



8. Jezus wordt begraven in een hof, vlakbij de plaats
van de kruisiging, vanwege de dag van Voorbereiding
die aanbrak

Joh.19:41 en 42



9. het was een nieuw graf,
waar niet eerder iemand in had gelegen

Mat.27:60; Luc.23:53; Joh.19:41



10. Jozef van Arimathea had het graf zelf laten
uithouwen uit de rots

Mat.27:60; Mar.15:46



11. er wordt een grote steen voor de opening van
het graf gewenteld - die een dag later bovendien zou
worden verzegeld

Mat.27:60; Mar.15:46 - Mat.27:62



12. twee Galilese virouwen, Maria Magdalena en
Maria van Klopas slaan de begrafenis gade en zien
hoe en waar hij begraven wordt

Mat.27:61; Mar.16:47; Luc.23:55



